gözaltına alınan den 


CLA” 


488 


öğrenci 


413 ü serbest 
bırakıldı 


© Boykotdün de sürdü 


ANKARA (ÖZEL) 
Önceki gün ODTÜ hasirlik okulundaki olayardan dolayı gözaltına alinan 488 öğrenciden 113'nün, serbest bira- 
«ıldığı, 75- kişinin ise jözaltında tutulduğu öğtenildi, Sıkıyönetim yetkilileri : 75 kişinin "'tah- 


r 
ERDEMİR'de direniş sona erdi BMaden-iş, direnişi 

kırmak için işveren 

polis ve jandarmayla işbirliği yaptı 

KARADENİZ EREĞLİ 

(ÖZEL) 

ERDEMİR'de önceki akşam başlayan direniş dün sabaha karşı sona erdi. 

Salı gecesi 19.00-04. 
00 arası üretimin tamamen durduğu ERDEMİR de Devrimci Maden-İş iyesi işçilerin başlattığı 

(Devamı sa.7, sü.5'te) 


rikçilik yaptığı" gerek çesiyle gözaltında tu tulduğunu bildirdiler 

Öte yandan boykot dün de sürdü, ÖTK ön ceki gün yaptığı bir açık lamada, bu olayların so rumlusunun Sıkıyönetim olduğunu öne sürerek, "öğrenime devam etmemiz mümkün değildir" demişti. 

Öğrencilerin büyük çoğunluğunun serbest bırakılmasına rağmen ÖTK'nin boykot tulu munu sürdürmesinin öğ 


renimin geleceğini tehlikeye attığı ve bu duru mun da öğrencileri hu zursuz ettiği bildirildi. 


Sıkıyönetimden alınan bilgiye göre, gözal tma alınan öğrencilerin "eğer ortada bir suç var sa suçu kabul ediyoruz. 
Eğer suç varsa 488 kişi işledi. Aramızdaki arka- 


daşlarımızı jandarmaya teslim etmeyeceğiz"' şek linde bir metne za al- 


madıkları şeklinde ifade verdiler, Öğrencilar kendilerine , ailelerine bildir mek üzere bir kağıda im 


(Devamı s4.7, sü.5'te) 


BÜTÜN ÜLKELERİN İŞÇİLERİ VE EZİLEN HALKLAR, BİRLEŞİN ! 
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PERSEMBE 


30 


Ağustos 1979 


500 KURUS 


6 Ağustos'tan 9 Eylül'e 


8. Sayfada 


yenmede güç kaynağımızdır 


Büyük Zaferin y 97. yildönümün y Kutluyoruz 


TIKP: 730 Ağustos'u kutlamak Sovyetler'e karşı uyanıklığı artırmayı gerektirir” 


Sr 


©Hipodrom'daki geçit töreni saât 14.00'te başlıyor 


ANKARA (ÖZEL) 

30 Ağustos Zafer Bayramı bugün bütün yurtta, dış temsilciliklerimizde ve Kıbrıs'ın Türk kesimin- de törenlerle kutlanıyor. 
Ankara'daki ilk tören saat 8.00'de Anıtkabir'de yapılıyor, Anıtkabir'deki törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren mözoleye çelenk koyup saygı duruşunda bulunduktan sonra özel defteri imzalayacak. Evren,saat 9.30'da Genelkurmay Başkanlığına ge-Wevamı sa.7, sü.8'de) 


Doğubeyazıt "fa 
İran'a kaçırılmak istenen 

çok sayıda silah ele geçirildi 


YN A 7 E N AGRI (AA) 
YA ; KN f RR ği Ağrı'nın Doğu Beyazıt ilçesine bağlı Uzunyazı köyünden İran'a silah kaçırmak isteyen beş kişi jandarmalar tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 

Ağrı Valisi Muzaffer Yüce, Uzunyazı köyünde seyyar ve yüklenmiş çok sayda àv tüfeği, bir at üzerinde boş kovan,40 kilo barut ve 9 mm çapında Geco marka 
5000 adet tabanca mermisi ele geçirildiğini söyledi. s 

Vali Yüçe, kaçakçılık olayı ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü, 


SOL TERÖRİSTLER 
HİMAYE EYLİYOR 


"Göl Bayramı''nı kutlayan Bafalılar hazine topraklarının köylülere dağıtılmasını istediler 


Bafa Gölünün kamulaştırılmasının birinci yılı şenliklerle kutlandı 


Ağalardan kurtarmak için can verdikleri gölde bayram yaptılar 


Köylüler gölü saran ağa topraklarının kamulaştırılmasını istediler 


Savcıların Yargıtay kararını uygulamalarını isteyen 


“ön Adalet Bakanlığı, 


Milli Kurtuluş Savşımızın üzerinden yarım asırdan fazla bir zaman geçmesine rağmen, hâlâ bu büyük zaferin sevinç ve gururunu duyuyoruz. Çünkü kazanılan bu zafer, bugün zor şartlar altındaki ülkemiz- 


Nurettin Yılmaz ve İskan Azizoğlu, 


Tito'nun, Bloksuzluk hareketinin Rusya'ya bağlanmasına karşı çıkışı destek kazanıyor 


müebbetlere 


oe hükümetin | h k | EN de bir umut ışığı ve esin kaynağıdır. 57 

5 W l ö list saldırıyı yenebilme- 

Bloksuz ülkeler ian'daxi Yapılan haksızlığı” o enrera simn yeri .. 4 ayrılıkçı Kürtleri S ü rd ü rü yo r a ma) girdi yenebilecek cevhe-Kü a nın tutumunu desteklemesini ri içinde taşımaktadır. Bunu 30 Ağustos- 


larla kanıtlamıştır. 

Mustafa Kemal,içinde bulunduğu şartlan doğru çözümleyerek ve halkın yaratıcı gücüne güvenerek başarıya ulaştı. 30 
Ağustos'tan çıkarılabilecek en büyük ders düşman ne kadar güçlü olursa olsun, haklı 


istedi 
ANKARA (ÖZEL) 
Mardin Bağımsız Milletvekili Nurettin Yılmaz ile CHP Diyarbakır Milletvekili İskan Azizoğlu 


ANKARA (OZEL) 
Adalet Bakanlığı dün bir genelge yayınlayarak 


Tevfik Fikret s seacue sma ve diyalektik Ss in e 


tepkiyle karşıladı 


© Konferansta, Kıbrıs meselesi de ele alınacak 


; ù i x kındaki kararını uy- bir d il ücadel saret et in HAVANA (AA nın tutumunu şiddetle eleştirdiler dün ortak bir basın top me > a irili vale ir dava için mücadeleye cesaret etmeni Eylül'de Küba'nın başkenti Küba'nın, bloksuzluk hareketini aala İT Hiki Adil Gülvahaboğlu a ee tayin edia bik neme sahin olmadi na'da başlayacak olan Bloksuz Moskova'nın güdümüne sokma in İran daki Kürtleri des- s O) e yete X D IA is Arke Konior nahi önde Çabaları delegeler arasında hoşnut- teklemesini istediler. Edebiyat öğretmeni Ne ie akan (Paani Sai SaGa) ları sürüyor. Hazırlık toplantı- suzluk yarattı. İran'daki Kürtlerin is- ğı yetkilileri, ahke Aydınlık 


——— melerin Yargıtay kararı- 
2.Sayfada i, 


(Devamı Sa. 7; Sü: 6'da) N 


N 


tekleri, demokratik kak (Devamı sa.7, sü.10'da) 


ları sırasında delegelerin çoğu Küba (Devamı sa.7, sü.7'de) 


ZITTI 


Önü 


30 Ağustos 1979 
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- Aydınlık * 
o rneclisi 


Tabldot 


—İşte bu ilaç gibi geldi. 

— Mübarek tedbir değil, ilaç. 

Acısı var, tatlısı var. Zehirlisi var, şifalısı var. Bazen acı gelir, yüzümüzü buruştururuz. Bazen de ağzımızın tadını bozmasın diye almamak için akla hayale gelmeyecek kaprisler yaparız. Ama ilaç ilaçtır. Hasta olup yatağa düştün mü, medet ilaçtan. Hayatla ölüm arasındaki çizgide boğuşurken ilacı yetiştiremedin mi, gittin. 
Şakaya gelecek iş değil. İlacı aradın mı bulacaksın, bulamadın mı, insan hayatının beş paralık değeri kalmamış demektir, 

Hayatı “devam ettirebilmek için yemek yemenin ihtiyaç olduğu tartışılır mı? 

Peki ya ilaca ne demeli? 

İşte bu, ne yazık ki Türkiye'de tartışma konusu, 

Konu tartışılırken durum şu: Hasta olanın vay haline. Ara ki ilaç bulasın. Şeytan aldı götürdü , satamadan getirdi. Şeytan aldığını geri getirir elbet ama satamadan değil, on misli fiyat farkıyla satarak... 

Hayati ihtiyaç maddeleri kuyrukların ucundan kendini bir gösterip, bir kırklara karışırken insan ihtiyaçith üzerinde Ali Cengiz oyunu sahnelenmeye başlar, bir güzel. 

Depo bulursun önce, şöyle biraz 


büyükçe. Bu, Türkiye gibi ülkelerde 

Zcittlik de olabilir. Fiyatlarda oynama sezdiğin malları buraya yığarsın. Bu sezgi konusunda olağanüstü becerileri bulunan çekirdekten yetişmeler vardır ki,işi koku almaya kadar vardırmışlardır. Sonra da anaç bir tavuk gibi malların üstüne kuluçkaya yatarsın, Zamanı gelir, yumurtalar çatlar, üçe aldığın malı yüze satarsın, çil'çil paraları cebe atarsın. İşte böyle kurulur, insan ölüleri üzerindeki acımasız dünya. 

İşte bir eczane vitrini. Yemek listesini andırmıyor mu? 

Alakart ya da tabldot gibisinden. 
"Bu hafta çıkan ilaçlar". Yani bu haftalık ilaç tabidotu. Ne çıkarsa bahtına. Depodan bunlar çıkmış bu hafta. Zam görenler. Yeni zamların ışığı görünsün diğerleri de gelecek elbet. Yeter ki sen sabret. 

Kim bunun sorumlusu? İlaç hammaddesi bulamayan, zamanında zam yapmayan hükümet mi? Zam alamadığı için piyasaya ilaç vermeyen, hammadde bulamıyorum diye ilaç üretmeyen fabrikalar mı? İlacı eski fiyattan doldurup o zamlı fiyattan “tabldota çıkaran" ecza depoları mı? 
İlaç bulamayınca satacak vitrinine parfümeri dolduran eczaneler mi? 
Kim bunun sorumlusu. 
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TEVFİK FİKRET VE DİYALEKTİK 


Koşan elbet varır,düşen kalkar; 

taştan su, damla damla akar, birikir, sonra bir gümüş k göl olur; 
arayan hakkı en sonunda bulur... 

(Tevfik Fikret) 


"Haluk'un veda'i" adlı şiirini bu dörtlükle bitiren Fikret, hemen hemen tüm şiirlerinde diyalektik 


Kara 


„bir özü yansıtır. O'nun şi- 


iri, kuru bir özlem, ya da soyut bir kavram şiiri değildir. Biçimsel bir estetik tutkusu da yoktur. Asıl amacı, okuyanları eğitmek, onlara akılcı bir yaklaşımda ulusalevrensel - toplumsal - tarihsel bağlanımla gerçekçi bir insanlık kültürü vermektir. İnsanı, diyalektik anlamda < yenileştirmektir. Fikret'in şiirinde insan, tüm boyutlarıyla somut verileriyle, türevleriyle ele alınır. Tarihsel, sosyal, ekonorik bir birim olarak işlenir. Sosyal gerçekleri oluşturan olaylar, diyalektik - özdeksel bir bakışla insan gerçeği olarak vurgulanir. 
Sosyolojideki temel ilke, sebep - sonuç ilkesisşiire yansıtılır ve Fikret'in şiiri bir eğitici, öğretici, degiştirici - yenileştirici, akılcı, yapıcı, yaratıcı bir okul kimliğine bürünür. 
Bu anlamda, yukardaki dizeler, Fikret'in şiirinin bir simgesidir. Bu dizeler- de, insan, diyalektik, determinist, objektif -bir varlıktır. Bu dizelerle in- 


“ san, korkuyu, ymutsuz- 


luğu, durağanlığı yenmiş tir. Cesaret ve atılıma ulaşmıştır. Eylemsel bir varlık olmuştur. Zaten gerçekçi ve toplumcu şiirden beklenen de budur: İnsanı, tarihsel, sosyal, ekonomik biyo-psikolojik 


Adil Gülvahaboğlu 


Edebiyat öğretmeni 


Bana eğilmek, boyunduruktan bile ağır İşte Böyle bir şairim ben, 
Tepeden tırnağa özgür. 
"Özgürlüğü, içinde sindirmeyen ozan, iç diyalektiğini yaratamaz. Giderek bağımlı olur. "Tepeden tırnağa özgür olmayan" şair-sanatçı, topluma özgürlük aşısı yapamaz. Özgürlüğü sindiremeyen toplumdan yaratı da beklenemez. Çünkü bilim bir yaratıdır. Özgürlük olmasa bilim de gelişemez. 
"Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" bir düşünürşair olmasaydı, Türk toplumuna devrimsel bir maya veremezdi. Yenilik vadisinde anaç bir şair yapan temel etken, ilkin kendi ruhunda yaktığı özgürlük ateşiydi. Bu ateşle başkalarını da tutuşturmuştur: 
“Aklın,o büyük sihirbazın hüneri önünde. 
"Yok olacak, gerçek dışı ne varsa inandım." 

"Kan şiddeti besler, 

şiddet kanı, bu düşmanlık 

"Kan ateşidir, sönmeyecek kanla, inandım 


""Karanlıklar sönecek, yanacak hakkın ışığı, "patlayan bir volkan gibi bir anda, inandım." 


(A.Kadir'in Türkçeleştirmesiyle) 

Fikret'i, (o değişimin, dönüşümün, yaratının şairi yapıp kalıcı kılan ruh, işte bu, bilime ve büyük gerçek, insana olan inancıydı. "karanlıkları" söndürecek, "'şiddet'i"" yok 


dir Fikret: 


"Yarın senindir, senindir 

bu devrim, bu yenilik 

hep senin..." 

"Her şey senin değil mi 

ki zaten?... 

, Sen ey gençlik... 
is .(Ferda'dan, 


Fahri Uzun'un Türkçeleştirmesiyle) 

Tevfik Fikret'in şiiri, yeniliği, yaratıcılığı, insancıltoplumcu niteliği ile yalnız bir alana bağlı değildir. Toplum gerçeğinden kaynaklanan bir çok konuda düşünmüş ve bunları anıt-şiirlerle kalıcı kılmıştır. "Tarihi Kadim" şiirinde tarihsel olaylara diyalektik-özdeksel bir bakış açısı getirirken, "Sabah Olursa" şiiriyle geleceğe karşı beslediği aydınlık o umudu, gençliğe olan atılımcı inancını, "'Haluk'un lnancı"'yla aklın üstünlü- günü, "Sis" şiiriyle çöken, batan bir "baskıcıdespot" yönetimin İstanbul'unu, "Hanı Yağma"'yla da, güvendiği kişilerin ''yönetim"e geçince devlet hazinesini nasıl yağmaladıklarını, "Millet Şarkısı" şiiriyle toplumun çektiği acıları, "kanun" diyenlerin "kanun"u (çiğnediklerini, "Vatan Şarkısı"'yla yurt-ulus sevgisini işlemiştir. Hemen hemen tüm şiirlerinde toplumsal bir öz vardır. İnsan gerçeği toplumdan soyutlanıp koparılmış değildir. Fikret'in şiiri, kuru bir imge, toplum-insan ötesi, ulus, insanlık kültürünün de şında olmadığından, canlı jğ- 


ığı paylaşan 

alçaklığı yık, ez, "Billah yaşamak, yerde sürüklenmeye değmez." 

*Haksızlığın türlüsünü gördük.... Bu mu kanun? 

"En gamlı sefaletlere düştük...Bu mu devlet? 
"Devletse de, kanunsa da, artık yeter olsun; “Artık yeter olsun, bu alçaklık zulm ü cehalet... 
e. (Millet Şarkıs'ndan) 
Bu dizeler bana, Anayasamızı anımsattı, Fikret'in şiirinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası" nı bulmamak olası değildir. "Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına ve başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, milli, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir," buyruğunu “koyan 2. 
maddesini yukardaki dizelerle birlikte düşünmek mümkün. 19. maddesiyle "'Haluk'un Amentüsü''ndeki inanç özgürlü- günü, 20-21. maddelerindeki bilim-bilgi sanat, düşünce özgürlüğünü de şiirlerinin tümünde görülen akılcı, yaratıcı ruhla birlikte düşünmemek mümkün mü? "Hak bellediğin bir yolda yalnız da olsa gideceksin" diyen Fikreti Anayasal bir özie, dalkavukluktan  sıyrılmış, "tepeden tırnağa özgür" kişiliklerle birlikte düşünmemek olası mı? 
“*... Namık Kemal, istibdat devrinin mahbesinilzindan-tutukevi) nasıl yırtıp gür sesini duyurduysa Tevfik Fikret de Meşrutiyet döneminin bireysel duygularının kao- 


© 


Evi yıkılan Bingöl köylüleri için yapılan barakalar, depo ve kümes 


olarak kullanılabiliyor 


Bingöl köylerinin bariz sorunlarından birisi de tabii afetler sonucu oluşan yerleşim meselesi... 

Bu, genellikle Doğunun birçok köyünde göze çarpan bir özelliktir. Yerleşim alanları her türlü bilimsel araştırmadan uzak olarak köylülerin kendi tecrübeleri sorlucu seçtikleri yerlerde kurulmuş bulunuyor. Bu yerler ya küçük dere vadileri, ya dağ etekleri va da yamaçlarda kurulmuştur. Genellikle böyle yerlerde sel ve toprak kayması ve benzeri olaylar sonucu bu yerleşim alanları, zaman zaman genellikle de kısa zaman aralıklarıyla harabeye dönüyor ve yüzlerce insanın hayatını yitirmesine neden oluyor. 

Köylülerin anlattıklarına göre Doğuda bu sorunlar da siyasi istismar konusu oluyor, Her sene köylere, gerek köylülerin müracaatı, gerekse resmi tutanaklar sonucu gelen keşifler, birkaç “görevlinin gezip gitmelerindenibaret kaliyor. Kiği'nin bazı köylerine, örneğin Hasbağlar köyü ve Kutluca küyüne 10 yıldan beri bu tür resmi geziler yapılıyor. Köylüler, muhtarlar ve azalar, "Devlet kapısını aşındıra aşındıra bir hal olduk. Fakat bir sonuç yok. İşimiz gücümüz her sene yıkılan evlerimizi yeniden yapmak oluyor. Bu durum da bizi perişan ediyor" diyorlar. "Yapılan keşiflerden bir sonuç çıkmıyor. Daha başka nereye gideceğimizi, kime başvuracağımızı bilemiyoruz. Biz de şaşırdık kaldık." x 

Bingöl yöresinde yüzden fazla köyde bu sorularla karşılaştık. Köylülerin müracaatları sonucu bazı köylerde yapılan konutlar her türlü sosyal hizmetten mahrum olmasına rağmen altyapı tesisleri yıllarca sürüyor, 

Toplu konutların yapıldığı köylerden birinde köylüler, "Bu gördüğünüz konutlar iki seneden beri yapılmakta ve hâlâ da bitmedi. 
İki oda bir mutfaktan ibaret olan bu yapıların ne zaman biteceğini Allah bilir" dediler. "Neden Allah bilir?" diye sorduğumuzda, bir köylü amca, "Müteahhidin keyfine kalmış bir şey" diye cevap vermekle yetindi. Bize yaklaşan bir köylü şöyle bir etrafına baktıktan son- 


' ra çekine çekine "Mesele yalnız müteahhit 


meselesi değil, konut, nüfuzlu olanlara veriliyor, olmayanlara verilmiyor. Evi az hasara uğramış kimseler hem nasar parası alıyor, hem yeni konut alıyor. Diğer taraftan evi yıkılmış kişilere hiç bir şey yok. Nüfuz sahibi olmayan, konut sahibi olamıyor. Ayrıca nüfuz sahibi ol- 


HALKIN SESİ 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mayanların kendi olanakları içinde derme çatma, taş, toprak ve kerpiçten yaptıkları evlerde yaşamaktan başka çıkar yolları yok" diyor. 

Genellikle köylülerin sordukları ve merak ettikleri şey: 

"Bütün bunlar ne zamana kadar devam edecek?" "Köy-Kent yaşatacağız diyenler acaba neredeler, neyle uğraşıyorlar?" 

1968'de toprak kaymasına uğramış olan Kıği ilçesine bağlı Kutluca köyünde konuştuğumuz köylüler bize şunları anlattılar: 

"Heyelana uğrayan köyümüze heyet geldi. 
Hasar tespiti yaptılar. Acil olarak dışarıda kalmamamız için şu gördüğünüz barakaları geçici olarak yaptılar. O zaman 'Bir seneye kalmaz, size yeni bir yerleşim alanı tespit edip konut yapacağız' dediler ve çekip gittiler. O gün bugün hâlâ bize konut yapılacak. 


“Şimdi gördüğünüz bu arı kovanını andıran barakalarda yaşamak zorunda bıraktılar bizi, Yazın sıcaktan, kışın soğuktan durulamıyor. 

“Biz köylüler baktık ki devlet bir sene dolmasına rağmen bizim bu sorunumuza eğilmiyor. Herhangi bir gelişme de olmadı. Bütün müracaatlarımız "Bugün git, seneye gel" şeklinde cevaplanıyordu. Bu gelişmeler sonunda başımızı sokacak delik aramaktan başka çaremiz kalmamıştı. Bazılarımız eski yıkık evlerimizi derme çatma onardık. Bazılarımız da kerpiçten, lopraktan ve çamurdan yaptığımız evlere göç tük. 

"Şimdi devletin yapmış olduğu tek odalı lahla ve saç'an ibaret olan bu barakalara ot, saman koyuyoruz. Bazılarını da kümes olarak 


* 


Toprak kayması sonucu 

evi yıkılan bir 

köylü 


kullanıyoruz. Hayvanlarımızı dahi koyamıyoruz. Çünkü hayvanlar bile barakalarda yazın sıcaktan, kışın soğuktan duramıyor. Hastalanı- 


yor, ölüyor. 


“Köyümüzde çeşme yek. Bazı kaynak sulari var. Onlar da heyelandan sonra tuzlu olarak akıyor. Su ihtiyacımızı köyümüzün yanıbaşın- 


dan akan Perisuyundan temin ediyoruz. 


bir varlık olarak ver. edecek, "gerçek dışı ne peleyici, yol gösterici, sunu öyle Yırttı. İnsanı ve mek! .. varsa yok edecek" olan — miskinlikten, o çoraklık- toplumu, yurt sorunları- 
"Ne bir bağış beklerim temel öğe insandı. A tan uzaklaştırıcı olmuş- nı, hakkı ve adaleti şiir-EE Zee Atatürk'ten önce, tur, Şiiri, iyiliği.kötülü lerine konu yaptı. Bu bikanat, gençliği bir toplumun ge-  ğüyle sosyal olayların çim ve konu olarak şiir- 

Kendi göklerimde kendi (|€Ceği görüp onu bu ger- | yansıtıcısı aynası olmuş- de bir ihtilaldi. Toplukendime uçar giderim. o Şeğiyle niteleyen bir şair- | tur; mu, içine düştüğü tutsak- 


"Perisuyu gördüğünüz gibi bulanık akıyor. 
Yani çamurlu, 

“Çayın kenarlarında çukurlar eşiyoruz. Bu çukurlarda su durgun hale geliyor. Çukurda biriken suyun berraklaşmasını bekliyoruz. Daha sonra bu suyu alıyoruz İçmede, yemekler- 


de, çay yapmada hep onu kullanıyoruz. 


"Anlayacağınız çamur suyu içiyoruz. 


"Bu da bizim ilkokulumuz. Etrafı bataklık. 
Çamurlarla çevrili bir adayı andırıyor. 
“Çocuklarımız bu kümesi andıran, rutubet 


kokan, derme çatma kulübede okuyor. 
"Köyümüz 100 haneye yakındır. 
“Herkesin beş-on hayvanı var. Ekilip biçilecek yerimiz çok az, Bütün bunlar köyden göçmemize neden oluyor. 


lıktan ve bunalımdan kurtarmak için bir ihtilale hazırlanan Mustafa Kemal, bu didaktik-lirik şiirler karşısında adeta büyülendi!' (Sadi Borak, Atatürk ve Edebiyat, s. 
84, 1972) Gerçekten de büyük şair-sanatçı büyük insanlarla birlikte toplumun tüm "'maşeri Vvicdanı"'nda yer edebilen şairdir. Çıkar duygusunu itip, insanlık yararına ulaşan kişidir. Bir zamanlar bağlandığı "İttihad ü Terakki'nin zehirnak bir muhalifi" (Yahya Kemal, Siyasi ve Edebi Portreler, 5.7) yapan güç, ondaki diyalektik ruhtu. 
Çünkü bu ruhun adamları, kişi ya da gruplara bağlanmazlar. Hakka, adalete, barışa ve bunları yaratan gerçek eşitliğe inanırlar. İttihat ve Terakki'nin yiyicileriyle ; bir siyasi partiden ayrılan (1979 Türkiyesi'nde) ve “ayrılırken para alıp almadığı" yollu bir soruya: 

“,.. Ben fakir bir insan değilim ki para alayım. Yani ben muhtaç değilim. En az 10 tane traktör, en az 50 tane dairem var" diye cevap verenle, 

"... Beni tanıyanlar para aldığım iddialarına inanmazlar. Ben bir aile- nin tek çocuğuyum. Ankara ve Mardin'de milyonlarca liralık emlakım var..." diyen milletvekili arasında ne ayrım var? Öyleyse "Yağma sofrası" şiirini yinelemekte yarar var: 


"Bu sofracık efendiler, halkımızın varı yoğu, hayatı, 
Kan ağlayan, can çekişen halkımızın, 

Bekler sizi, efendiler, önünüzde titrer durur, Ama sakın çekinmeyin, yiyin yutun, şapur şupur Yiyin efendiler yiyin, bu iştah veren sofra sizin, Doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya kadar 


Türkçeleştirmesiyle) Hasan Ali Yücel, "Hürriyet Gene Hürriyet I“ adlı yapıtında Tevfik Fikret'in Talat Paşaya "Benim vatanım adaletin hüküm sürdüğü yerdir" diye söylediğini yazar. 
(Sayfa: 722, bası: 1966) Gerçekten de Fikret'in gözünde "'Millet Yolu"' bir hak ve adalet yoludur. O' nun bozulmamış bir vicdanı vardı ve bu yüzden yağma sofralarının lüfutlarına ittifak etmedi. 
Çünkü Hasan' Ali Yücel'in adı geçen yapıtta "tavsif" ettiği gibi "bozulmamış bir vicdan, bozuk vicdan, mahsüllerini kabul edemezdi!" (5.720) Vatan, özgürlük, ulus, insan kavramlarını ateşlemiş, toplumcu, diyalektik-özdeksel bir anlamla somutlaştırmıştı. Bu yüzden Fikret'in düşmanları çoktu. Ve bunların tümü de çağın akışına ayak uyduramayan, ya da yöntem bakımından akıntıya kürek çeken kimselerdi. “İlahi adaletten"sözedenlerdi. Çünkü "İlahi adaletten en' çok sözedilen ülkeler, beşeri adaletin en zayıf olduğu diyarlardı" (Yücel, AGY. 716). Çünkü Fikret sosyal bir adalete inanıyordu. "Balıkçılar" “Hemşirem İçin", "Verin Zavallılara", ''Ramazan Sadakası" ...adlı şiirleri tamamen sınıfsal bir özü içeriyordu. "O, azap çeken kitlelere sonsuz bir merhametle bağlı idi, Cehalet, hırs ve çıkar kaygısıyla gerçekleri gözden saklayanlara karşı nefret duyandı. Saltanata gericiliğe karşı isyanlarını korkusuzca haykıran insaniyetçi bir şair olarak yaşadı ve öylece öldü." 
(Sabiha Sertel, İlericilik ve Gericilik Kavgasında Tevfik Fikret, Önsözü, 
1969) 
O'nun 


, 


ölüm yıldö- 


nümünde bu yazıyı, bu 


düşüncelerin yazdım. 


ışığında 


“demokrat gözüyle 


lütfü oflaz 


Bu hastalığı iyitanıyın! 


Bir "anarşi", bir "ırkçılık"... 

Çağımız insanını tehdit eden, en tehlikeli iki hastalık! 

Bu hastalıklardan ırkçılık, 1930'larda İtalya ve Almanya'da görülmeye başladı. 

Irkçılık hastalığının iki mikrobu "Hitler" ve "Mussolini" dünya insanlığını acımasızca kırdı. 

İnsanlık, uzun süre bu mikroplarla uğraştı. 

Sonuçta hastalığın önü 1945'lerde alındı. 

Mikropların kökü kazındı. 


Ne var ki, bu hastalık yıllar sonra yine hortladı. 

MHP, Türkiye'ye "ırkçı yaydı. 

Hastalığın adını da "Türkçülük" taktı. 

Derken "Türkçülük", bir başka ırkçılık olan "Kürtçülük" hastalığına yol açtı. 

Sonuçta aynı kökenli bu iki hastalık, ülkemiz insanlarını kırmaya başladı. 

7'den 70'e, köylüden kentliye, gazeteciden hakime kadar toplumun her kesimi, bu hastalıktan nasibini aldı. 

İşin kötüsü bu hastalık, bazı öldürücü mikropları da ortalığa saldı. 

Ve öldürücü mikroplardan biri olan Ferhat Tüysüz, bakın nasıl konuşmaya başladı: 

"İnsanları 


" hastalığını 


öldürmeden o yapamıyo- 
"Canım sıkıldıkça adam öldürüyorum... 

Doğrusu bu işten çok hoşlanıyorum..." 

Tüysüz gibi yüzlerce "Türkçü" mikrop, topluma yuvalandı. 

Tabii bu arada da "Kürtçülük" mikrobu boş durmadı. 

"Türkçülük" mikrobunun yaptığı tahribatın aynısını o da yaptı. 

O da özellikle Doğudaki insanlara dadandı. 

Ta baştan dedik ya... 

Irkçılık... 

Çağımızda en tehlikeli hastalık! 


kkk 


Beri yanda, aynı hastalık, Afrika ve Amerika'da "zenci-beyaz" adlarıyla boy attı. 

Orta Doğuda "İsrail" ya da "Yahudicilik" adıyla ortalığa çıktı. 

Çok canlar yaktı. 

Kısacası, dünya insanlığının, bu hastalığın elinden çekmediği kalmadı. 

Tıpkı bizim ülkemizin insanları gibi. 

Peki bu hastalığa karşı ne yapmalı? 

Bizce şu iki reçeteyi kullanmalı: 

"Bütün halklar bir olsun... 

Irkçılık hastalığı yok olsun..." 

Yada: 

“Türkler, Kürtler bir olsun... 

Irkçılık hastalığı kahrolsun..." 

Hem dünya'da, hem ülkemizde; bu hastalığın kökünü kurutmanın, bunlardan başka reçetesi var mı? 


BULMACA 


SOLDAN SAĞA: 1) Bir din ya da düşünceye, uzlaşmaz bir tutumla bağlı olan tutucu kimse-Bir hayvan. 2) Uzun ve kalın kemiklerde bulunur- Rusya'nın kuzeyin- de, bir azınlık ulusun yaşadığı ülke, 3) Tersi bölüm (eski dil)- Tersi Avrupa'da bir ırmak. 4) Kimyada İndiyum'un simgesi-Karl Marks'ın, uzun bir ideolojik mücadele sonucu yenilgiye uğrattığı Alman oportünisti, 5) BozkırHer zaman. 6) Kapı sesi-Kuvvetli bir patlayıcı madde-Tersi çeşitli çadır gösterilerinin yapıldığı büyük eğlence yeri. 7) Çabuk davranan, aceleci-Güç, kudret, 8) Şey-Talih. 


YUKARIDAN AŞAĞI: 1) Siyonistlerin işgali altındaki Arap ülkesi, 2) Bir yazıdan, başka bir yazıda kullanılmak üzere alınan bölüm. 3) Tersi mezar-Tarladaki tahıl. 4) Tersi'kara taşıtlarının ön ve arkasına takılan levha. 5) Bir nota-Yalnız, 6) Vilayet-Ağrı, acı. 7) Bir ilimiz-Tersi namlu içindeki çı kıntı. 8) İsim-Tersi kimyada Mangan'ın simgesi. 
9) Derviş. 10) Tersi polyester ipliğinden yapılma bir cins kumaş. 11) Bir çeşit keser. 12) Bir Uzak Doğu dini-Elbise asmaya yarar. 
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MK | İran hükümetiyle Kürt liderler ateşkes için anlaşmaya vardı 


© Ayetullah Şeriat Medari: “Bu savaş, Kürdistan halkına bir avuç kişi tarafından kabul ettirilmek isteniyor” 

e Homeyni: ” KDP” nin başkanları ve yöneticilerine karşı harekata geçilecektir. Üyeler bağışlanacak ve yüce 


İslam ulusunun sinesine kabul edileceklerdir 


©iran hükümeti Mahabad’ da yaşayan Kürtlerin ” devrim kuweti” oluşturmasını kabul etti 


Çıkmaz yol 


Havana'da Bloksuz Ülkeler Zirvesinin hazırlık toplantısı başlar başlamaz, beklendiği gibi gündeme gelen ilk konu, Kamboçya'yı kimin temsil edeceği sorunu oldu. Küba'nın, ev sahipliği durumundan “yararlanarak Heng Samrin yönetiminin temsilcilerini konferansa kabul ettirme çabası, pek çok delegeyi öfkelendirdi. 
Delegelerin tepkisinden çekinen Küba, Vietnam'ın kuklası Heng Samrin yönetimine konferansa katılma izni veremedi. Vietnam'la Kü ba'nın, Kamboçya'nın işgalini meşrulaştırma çabaları sonuç vermedi. 

Demokratik Kamboçya temsilcilerinin Havana Zirvesine katılmasını en kararlı savunan lar Malezya, Endonezya, Singapur gibi hem Vietnam'a hem Kamboçya'ya komşu ülkeler 

Ülkemizde de hâlâ Küba ve Vietnam'ın sosyalist olduğunu savunanlar, Vietnam'a * komşu ülkelerin, Demokratik Kamboçya'nın devlet egemenliğine sahip çıkmaya,neden bu denli önem verdikleri üzerinde düşünmelidirler Havana'da Küba'nın çevirdiği tertiplere öfke duyan Bloksuz Ülkelerin eleştirilerine kulak vermelidirler, Çünkü haksız bir işgale karşı çıkan bu ülkeler sağduyuyu ve adaleti temsil ediyorlar. 

Vietnam'ın komşuları dün Kamboçya'nın başına gelenlerin yarın kendilerinin de başına, geleceğinden büyük kuşku içindedir. Vietnam ın Kamboçya'nın devlet egemenliğini hiçe sayması,kukla bir cephe kurarak, bağımsız bir ülkenin topraklarını işgal etmesi,bu ülkelerde haklı bir tedirginlik yaratıyor. 

Dün kendi halkı da Amerikan emperyalizmi- nin bombaları altında can vermiş bir ülkenin işgalciye dönüşmesi acıdır. Ama ne yapalım ki gerçektir, Dünya olaylarını ön yargısız bir biçimde izleyenler, bu gerçeği görmekten dile getirmekten ve saldırıya uğramaktan hiç de çekinmiyorlar. Bunlardan biri de ünlü Amerikalı halk şarkıcısı Joan Baez'dir. Joan Baez mayis ayında bir açık mektup yayınlayarak Vietnam'ı kınayınca, bu hemen revizyonistler- den CIA ajanı damgası yemesine yetmişti. Oysa Joan Baez Amerika'nın Vietnam'ı işgal etme- 


Brüksel'deki bombalama olayını “IRA” üstlendi 


© Protestan bir grup misillemeye girişeceğini açıkladı 


.BRÜKSEL (AA) 

Brüksel kentinde patlayan ve altı İngiliz askeri- nin yaralanmasına yol açan bomba olayının sorumluluğunu da İrlanda Cumhuriyet Ordusu (İRA) üstlendi. 

Bombanın, Belçika'nın kuruluşunun birinci yıldönümünü kutlama törenlerin- den hemen önce patladığı da gelen haberler arasında. 

Öte yandan Kuzey İrlanda'da 18 İngiliz askerinin öldürülmesinden son- 


nın eylemlerine ve Katoliklere karşı misillemeye girişeceğini açıkladı. 

Bu açıklamadan bir kaç 


girişildi. İngiltere Başbakanı Thatcher'ın güvenlik görevlileriyle yoğun temaslar yaptığı bildirildi. 
İngiliz güvenlik örgütü saat sonra on çocuk babası "Scotland Yard"ın tüm olan bir Katolik evinin ülkede güvenlik önlemle (o Önünde öldürüldü. 
rini artırdığı belirtildi. 
İRLANDA'DA 
ÇATIŞMALAR 
SÜRÜYOR 
İrlanda'da "IRA "nın 
18 İngiliz askerini ve bir 
lordu otaurmesinden sonra kendisine "Ulster Özgürlük 


Dağa çıkan Kürtler ateş-kesten sonra Mahabad'a dönebilecek 


KORUTURK'UN 
MESAJI 
Öte yandan Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk "IRA" tarafından öldürülen Amiral Lord Mounbatten'in ölümü nedeniyle İn- 


ra İrlanda'da yoğun bir arama tarama faaliyetine 


LUBNAN ATEŞKES İÇİN HER ÇAREYE 


Savaşçıları" 
Protestan bir grup da 


adını veren 
"IRA" 


giltere Kraliçesi Elizabeth'e bir taziyet mesajı gönderdi 


BAŞVURULMASINI İSTİYOR 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 

Lübnan hükümeti, geçtiğimiz hafta sonunda varılan ateşkes anlaşmasına rağmen Güney Lübnan'daki çarpışmaların sona ermemesi üzerine, BM'ye başvurarak bölgedeki Barış Gücünün takviyesini istedi. 

Lübnan'ın BM Temsilcisi, BM Genel Sekreteri Kurt Waldheim'a bu konuda bir nota verdi. Bir kopyasıda BM'nin Dönem Başkanı Andrew Young'a verilen notada, ateşkesin uygulanması için her türlü önlemin alınması isteniyor. Nato'da BM'nin Barış Gücünün artırılması amacıyla Lübnan hükümetinin tam bir işbirliği yapmaya hazır olduğu belirtiliyor. 

Ajanslar BM Güvenlik Konseyinin konuyu görüşmek üzere yarın toplanması olasılığının bulunduğunu bildiriyorlar. 

ABD MISIR'A SİLAH YARDIMINA BAŞLADI' 

ABD, Mısır'a verme kararı aldığı "F4 Fantom" avcı bombardıman uçaklarının ilk partisini Ekim ayında teslim edeceğini açıkladı 

Mısır Silahlı Kuvvetler Genel Kurmay Başkanı General Bedevi ise halen ABD'de askeri yardım programı çerçevesinde görüşmelerde bulunuyor. 

İSRAİL YENİ YERLEŞİM MERKEZLERİ KURDU 

İsrail Yerleşim Merkezleri Ortak Komisyonu 28 Ağustos günü dört yeni yerleşim merkezi kurma kararı aldı. 

Yahudi Ajansı görevlileri ve hükümette bulunan Bakanlardan oluşan Ortak Komisyon, yerleşim merkezlerin- den ikisinin Batı Şeria'da, Kalklilya bölgesinde, diğer ikisinin de, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus bölgesinde kurulmasını kararlaştırdı. 

ESAD SURİYE'YE GİDİYOR 

Suriye Devlet Başkanı Hafız Esad'ın önümüzdeki cumartesi günü resmi bir ziyaret için Libya'ya gideceği açıklandı. 

Şam'dan yapılan resmi açıklamada,» Kaddafi'nin davetlisi olarak Libya'ya giden Esad'ın Libya'nın 10.kuruluş yıldönümünde yıpalacak törenlerde hazır bulunacağı belirtildi. 

Öte yandan İsviçre Dışişleri Bakanlığının bir sözcüsü yaptığı açıklamada, Suriye'nin Zuheyr Muhsin'in katilini seri istemekten vazgectiğini belirtti. 
İsviçre daha önce FKÖ'nün Muhsin'in katilinin verilmesi önerisini reddetmişti. Fransa ise Zuheyr'in katilinin Suriye'ye geri verilmesini istiyordu. 


ABD'nin yeni başkan adayı, FKÖ ile ilişki kurulmasını istedi 


DES MONES (THA) 

ABD'de Cumhuriyetçi Partiden, başkanlığa adaylığını koyan John Donnaly "Orta Doğuda barışın sağlanması için, ABD'nin başka hükümetler ya da kendi büyükelçiliklerinin aracılığıyla FKÖ ile temas kurması ve görüşmelerde bulunması şarttır " dedi. 

Bir kampanya konuşması için Des Mones'te bulunan Teksas Eyaleti eski valisi Connaly, konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Orta Doğuda barışı sağlayabilmek için FKö'nün neler düşündüğünü,neleri amaçladığını öğrenmemiz, oo bu: nu yapmak için de onlarla ilişki kurulması gerekir, ABD madalyonun sadece bir yüzünü görüyor ve tek yanlı kararlar veriyor. ABD'nin iki tarafı da dinlemesi ve ona göre kararlar vermesi ge rekir." 


@ İsrail 4 yeni yerleşim merkezi daha kurdu 


©ABD, Mısır” a silah yardımına başlıyor 


Algan 


TAHRAN 


İran'da Homeyni'nin muhalefetine rağmen ateş-kes için anlaşmaya vanldığı bildiriliyor. 


İran'ın ikinci büyük dini lideri olan Ayetullah Şeriat Medari ise yaptığı açıklamada ateş-kes sağlanmasının en iyi yol olduğunu açıkladı. Homeyni ise yaptığı açıklamada Kürtlerden "Kardeşlerim" diye söz ederek "Kürdistanlılar ve genç Kürtler kendilerini ayaklanmaya sevk eden elebaşılarını yakalamalı ve resmi makamlara teslim etmelidirler" dedi. 


TARAKİ, ÖNEMSİZ BİR DARBE GİRİŞİMİ OLDUĞUNU İLERİ SÜRMÜ 


gerillaları bir garnizonu daha ele geçirdi 


PEŞHAVER 

Afganistan'da 

Moskova yanlısı diktatörlüğe karşı savaşan gerilla birlikleri Kunar Eyaletindeki 

Baricot garnizonunu 

ele geçirdiler, Gamizona gelen yolları yoğun top ateşi altında tutan gerillalar, öteki hükümet birlikleri ile garnizon arasındaki bütün 

ilişkilerini kestiler. 

Öte yandan geçtiğimiz hafta gerillaların saflarına katılan Aşmar garnizonu tuğayının yine Kunar “Eyaletindeki Chagasarei kentinde mevzilendiği bildirildi. Bu konuda 

bir açıklama yapan 

gerilla sözcüsü, kentin Çevresinin uçaksavar bataryaları ile donatıldığını söyledi. Afganistan'ın doğu bölgesindeki üç ana garnizondan biri olan Aşmar garnizonu tugayı, başlarındaki komutanı öldürerek halkın saflarına katılmışlardı. Askerler 20'den fazla uçaksavar tos topunu da gerilla saflarına getirmişlerdi. Bu topların Şimdi gerillaların elinde bulunan Chagasarei kentinin savunmasında kullanıldı 'irtildi. 


Afganistan'ın 


günü 


açıklandı. 


İSTANBUL 


konulmuştur. 


2-işin keşif bedeli 


1) 20.9.1979 günü saat 14.00'de yapılacaktır. 


5—Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin : 


kabul edilmez. 


kenti Kabil'de 12 Ağusgerçekleşen 
Balahisar garnizonu ayaklanmasının, ülke çapinda ayaklanma planının bir parçası olduğu Yurt dışın- 


İKTİSADİ VE TİCARİ İLİMLER AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINDAN 


ler ve gerillalar 


AFGANISTANLI ÖĞRENCİLER FEDERASYONU (FASA) 


"Balahisar ayaklanması, ülke çapında ayaklanma planının bir parçasıydı” 


©Ayaklanmayı Afganistan Savaşan Mücahitler Cephesi örgütledi 


DIŞ HABERLER 
SERVİSİ 


daki Afganistanlı Öğrenciler Federasyonu (FASA) tarafından yapilan açıklamada, ayaklanmanın Afganistan min Savaşan Mücahitler Cephesi tarafından örgütlendiği ve amacının ülkedeki bütün garnizonlarda kontrolu ele 


cilerin 


anlatılıyor : 


geçirmek olduğu bildirildi. FASA'nın açıklamasında ayaklanan suna bay ve erlerin amacıgarnizonlarda ele geçirecekleri 

Taraki'ye karşı dele eden halka dağıtmak olduğu belirtiliyor. 


Afganistanlı devrimbildirisinde olayların gelişimi 


"'Ancak Seyyid Muhsin, Muhammet İbrahim 


ANLAŞMA ATEŞ—KESTEN BAŞKA ŞEYLERİ DE İCERİYOR 

İran'ın Kuzeybatısındaki Mahabad kentinde ayaklanan Kürtlerin temsilcileriyle hükümet yetkilileri arasında Tahran'da sürdürülen (görüşmelerde ateş-keside içeren bir anlaşmaya varıldiš bildirildi. 

Iran resmi PARS ajansı, anlaşmanın İran hükümet kuvvetlerinin Mahabad kentine girmesini öngördüğünü ayaklanan Kürtlere özel af çıkarıldığını ve bölge halkına kendi güvenliğini sağla- 


mak için bir devrim kuvveti oluşturma. 


hakkı tanıdığını duyurdu. 


Tutuklama haberleri Balahisar garnizonuulaşamadığından garnizon ayaklandı. Ayaklanmaya sivil halk da katıldı. Altı saat süren çarpışmalarda iki taraftan 2 bin kişi öldü, Taraki kuvvetlerine bağlı subaylar idam edildi ve bir helikopter, beş tank ve çok sayıda top imha edildi." 


silahları müca- 


şöyle 


Afganistan Savaşan Mücahitler Cephesi , Milli örgütler, İslam ör- 


1—Akademimizin Halkalı Belediye hudutları içindeki arsasına ait ihata duvarı 2490 sayılı Kanun hükümlerine göre kapalı zarf usulü ile eksiltmeye 


1 1.900 .000.— (Birmilyondokuzyüzbin) liradır. 
3 Eksiltme İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İhale Komisyonu Başkanlığında (Kocamustafapaşa — Kuvayi Milliye Cad. No:12 Kat 


4—Eksiltme Şartnamesi, birinci keşif özeti ve diğer evrak İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Levazım Müdürlüğünde (Kocamustafapaşa-Kuvayi Milliye Caddesi No:12 Kat: 1) görülebilir A— 57 000.— (Elliyedibin) liralık geçici teminatı Akademi Saymanlk Müdürlüğü veznesine yatırdıklarına ait makbuzları (Kocamustafapaşa — Kuvayi Milliye Cad. No. 12 Kat:3) B— 1979 yılına ait Ticaret Odası belgesini, Oam Müracaat dilekçeleriyle birlikte verecekleri (eksiltme şartnamesindeki belirtilen ve usulüne göre hazırlanmış olan) plan ve teçhizat beyannamesini eksiltmeye çıkarılmış olan iş tutarının yarısı kadar bir işin kabulünü yaptırmış olduğuna dair iş bitirme belgesini ibraz - suretiyle Vilayet Belge komisyonundan alacakları yeterlik belgesini teklif mektupları ile birlikte zarfa koymaları lazımdır. 
6— İstekliler teklif mektuplarını 20.9.1979 günü saat 13.00'e kadar makbuz karşılığında İhale Komisyonu Başkanlığına vereceklerdir. 
7— Yeterlik belgesi alınması için son müracaat tarihi 16.9.1979 günü mesai saati sonuna kadardır. Telgrafla müracaatlar ve postada gecikmeler 


ve Muhammet Han adlı hainler ayaklanma planını Taraki rejimine bildirdi. İhbar edilen ve şüphelenilen asker ve siviller o tutuklanmaya başladı. 
Balahisar garnizonu dışındaki garnizonlardaki ayaklanmaları engelledi. 


ve diğer bazı ler tutuklandı 


dı. Rus 
Muhammet Muhsin ve 


dürdü. 


iyet ilan olunur. kence altındadır ve a 20278 863) hayatları tehlikede dir. 


Tutuklamalar 


Cephenin siyasi önderi Dr. Feyiz Ahmet önder- ve ağır işkencelere maruz kalişkenceciler 


Muhammet Davul'u öl- 


Dr. Feyiz Ahmet bir baskın sonucunda kurtarıldı, Ancak Muhammet Naim, Abdul Cebbar, Seyyid Davut ve Abdul Gaffar halen iş- 


gütleri ve bir komünist örgütten oluşuyor. Komünist örgütün önderlerinden Feyiz Ahmet aynı zamanda cephenin siyasi önderliği görevini de yürütüyor. 
Feyiz Ahmet'in yurt dışına çıktığı ve yakında işkenceleri ve Taraki rejiminin zulmünü dünya kamuoyuna açıklayacağı bildirildi. 
Bilindiği gibi Taraki rejimi Balahisar ayaklanmasının önemsiz bir darbe girişimi olduğunu ve ayaklananlarm halkla hiç bir bağ- 


ları olmadığını iddia etmişti. 
FASA'nın bildirisi 


şu sloganla sona eriyor: 


"Ulusal bağımsızlığımızı kazanmak için kukla rejime ve Rus işgalcilere karşı ileri!" 


Ayaklanan Kürtlerin temsilcileriyle İran hükümet yetkilileri arasında varılan anlaşmaya göre Mahabad kentine girecek hükümet kuvvetleri uygun bir zamanda geri çekilecek, kentteki askeri garnizon Mahabad üniversitesine bağlı fakülte haline getirilecek ve kentte imar çalışmalarına derhal başlanacak. 

Anlaşma Ayetullah Homeyni'nin 
28 Ağustos günü görüşmeyi reddetmesine rağmen bir başka lider, Ayetullah Şeriat Medari'nin dün sabahki ateşkes çağrısı üzerine gerçekleştiği bildiriliyor. 


MEDARİ VE HOMEYNİ'NİN AÇIKLAMALARI 

Ayetullah o Homeyni ayaklanan Kürtlerin hükümetle derhal barış görüşmelerine başlama önerisini reddetti, 

Homeyni Tahran'a gelerek Başbakan Yardımcısı Mustafa Camran ve Sadık Tabatabai ile görüşmeler yapan ve iki taraf arasında barış görüşmelerinin derhal başlatılmasını öneren Kürt liderlerinin ziyaretinden sonra yaptığı açıklamada şunları söyledi : 


"İslam ulusuna ihanet eden ve mer- 


kezi hükümete baş kaldıran yasa dışı Kürdistan Demokrat Partisinin başkanları ve diğer yetkililerine karşı harekete geçilecektir. Genç Kürtler bunları yakalamalı ve yasal makamlara teslim etmelidirler. 


"Kürdistanlı dini liderler de dini 


sorumluluklarını bilmeli ve Tanrı önün. 


de suçlu duruma düşmemek için bu isyancıları himaye etmeyerek yasal güç - lere haber vermelidirler. Ayrca Kürt «erdeşlerimize saldırmaya hiç kimsenin hakkı yortur. Bu kuralı bozanlar da siddetle cezalandırılacaklardır” Homeyni konuşmasının son bölümünde yanlış yönlendirilen Kürdistan Demokrat Partisinin üyelerinin bağışlanacaklarını ve İslam ulusunun sinesi- 


, ne kabul edileceklerini açıkladı. 


Öte yandan İran'da yayınlanan "Bambad" gazetesine bir demeç veren Ayetullah Şeriat Medari Kürtlerle hükümet kuvvetleri arasında derhal ateş-kes sağlanması gerektiğini belirterek "Bu savaş Kürdistan halkına bir avuç kişi tarafından kabul ettirilmek istenmektedir " dedi. 


NAGADEH'TE BİR ASKERİ GARNİZONA SALDIRI 


İran'ın Irak sınırı yakınlarında bulunan Nagadeh kentindeki askeri kışlaya 
28 Ağustos gecesi baskın düzenlendiği, 
olayda bir assubayın öldüğü, çok sayıda askerin de yaralandığı bildirildi. 

İran Devriminin Sesi radyosunun haberine göre, baskın düzenleyenler ayrılıkçı Kürtlerden bir grup. Ayrıca baskın sırasında havan topları ve uzun menzilli silahlar kullanıldığı da gelen haberler arasında, 


14 İDAM 

İran'ın Kuzeydoğusundaki Tebriz kentinde ise cezaevinde ayaklanma çıkarmakla suçlanan ikisi kadın 14 hükümlü kurşuna dizildi. Kısa sürede bastırılan ayaklanmada bir gardiyanın öldürüldüğü bildirildi. 

öğrenildiğine göre, İsveç'in başkenti Stockholm'de ayaklanan Kürtleri destekleyen bir grup öğrenci İran Büyükelçiliği önünde açlık grevine başladı. 


KAPATILAN GAZETELER ACILACAF. 

İran Devriminin Sesi Radyo ve Televizyonunun Başkanı Sadık Kutbzade bir açıklama yaparak, hükümet tarafından kapatılan gazetelerin çok yakın zamanda yeniden açılacağını söyledi. Ho meyni'nin özgürlüklerden hiç birinin kısıtlanmasını istemediğini ileri süren Kutbzade şöyle dedi: "'Homeyni .aynı zamanda radyo ve televizyonun da hükümet kontrolünden çıkmasını istiyor. 
İslam Cumhuriyeti halkı bunaltmak için kurulmadı" 

Ayetullah Homeyni de dün yaptığı radyo konuşmasında "fikirleri İslam ve ulusa ters düşmeyeh basın organları- nın" yeniden yayınlanmasına izin verileceğini söylemişti 


haziran ayında emekliye ayrılan eski Başkomutanı General Haig yakında siyasete atılacağını açıkladı. 


toplantısında gelecek yıl yapılacak olan Başkanlık seçimlerine katılabilece- 


Young, Afrika gezisine çıkacak ABD işadamları heyetine başkanlık edecek 


cek ay yedi Afrika ülkesine gitmesi 
Amerikan 


sine kararlılıkla ilk baştan karşı çıkmış kişilerden biridir. Bugün de olaylara kalıplar ve slo ganlarla bakmadığı ya da beynini kiraya ver mediği için, zulüm ve adaletsizlik gördüğü yerde Vietnam'a da karşı çıkmıştır, Kendisine yöneltilen saldırıların karşısına gerçek bir demokratın tutumuyla dikilmektedir. "Ben değil, Vietnam değişti" diyen Joan Baez bugün olaylara ön yargısız yaklaşanı gerçek bir demokratın sağduyusunu yansıtmaktadır. 
*#* 


Vietnam, dünya kamuoyunun artan tepkisi karşısında haksız bir işgali meşrulaştırmak için, uluslararası bir toplantıda meşru bir devletin yerini gaspetme çabasından medet ummuştur. Ama bu çabasında hüsrana uğramıştır. Girişilen her tertip Vietnam'ın daha da teşhir olmasına yol açmaktadır. 


Haig, başkanlığa 


adaylığını koyabileceğini açıkladı 


ğini ancak şimdilik böyle 5 


OKLOHOMA (THA) e NATO'nun geçen bir girişimde bulunmadı: ğını söyledi. $ 

Haig toplantıda bir ga- 


zetecinin sorusuna ver- 


vunma harcamaları siisıtladığını, kendisinin bundan kaygı duyduğunu ve bunun bu açıdan bir uyarı olması için istifa ettiğini belirtti. 


Haig düzenlediği basın 


WASHİNGTON (AA) dan oluşan bir heyetin 


başkanlığını yapacağını 

Amerikan Dışışleri açıkladı. 4 
Bakanlığı sözcüsü, ABD" Young, bu heyetin nin BM'deki temsilcisi başkanı olarak 5-20 Ey-Andrew Young'ın istifa lül günleri arasında Lietmesine rağmen, gele- berya, Fildişi Kıyısı, Ni- 


jerya, Kamerun, Kenya, Tanzanya ve Senegal'e gidecek 


tasarlanan iş adamların- 


İSTANBUL 9.CU ICRA MEMURLUĞUNLAN GAYRIMENKUL SATIŞ İLANI Dosya No: 1979/104 

Fatih, Hacı Hüseyinağa Mahallesi, Narlıkapi Çık» mazı Sk,da kain 10 kapı numaralı, tapunun 470 kütük sayfasında kayıtlı, 316 pafta, 1236 ada, 27 parsel sayılı ve 76 M2 sahalı ahşap evin tamamı izaleyi şuyu ve açık artırma suretiyle satışı çıkarılmıştır. 

İMAR DURUMU: İst, Bel,imar Müd'nün 165. 
1979 Ta,ve 3036 sayılı yazısına göre: 1/5000 ölçek- 
li, 27.10.966 tasdik tarihli, Sirkeci-Florya imar planında yeşil sahada kalmakta olup İmar K.nun 33. 
maddesine tabidir. İnşaat yapılamaz, Ancak İmar K.nun 11. ve nizamnamenin B/B maddeleri gereğince muvakkat inşaat kararı alınabilir, Denilmektedir. 

HALİ HAZIR DURUMU: Gayrımenkul Samat- ya'da tren hattının deniz tarafında bulunan Narlıkapı Çıkmazı Sk.da 10 kapı nolu mahaldir. Takriben 4.50 Mt.cephe, 16 Mt.kadar derinliği olan parselin üzerinde 10 mt. derinliğe kadar inşaat alanı olan 1 bodrum, 1 zemin ve 1 birinci katı olan ahsap bir ev mevcuttur, Binada su ve elektrik tesisatı varsada halen harap ve yıkılmaya yüz tutmus olduğun» dan ve binada boş ve metruk olduğundan kullanıl» mMamaktadır. 3 basamakla zemin kata cıkilmakta burada 1 oda, 1 WC, 1 mutfak vardır, Ahşap merdivenle çıkıian üst katda biri önde (cumbalı) diğeri arkada iki oda vardır, 

KIYMETİ: 144.000.00 TL. kiymet taktir edilmiştir. Müzayedeye iştirak edeceklerin muhammen kıymetin % 10 nispetinde nakti teminat akçesi yatırmaları veya milli bir bankanın teminat mektubunu ibraz etmeleri icap eder, Dellaliye resmi, ihale damga pulu bedeli, tapu harç ve masrafları ile tahliye ve teslim masrafları, Vakıfla ilişiğinin kesilmesi alıcıya aittir, 

lik açık artırması 8.10.1979 Pazartesi günü saat 10'dan 10,30'a kadar İstanbul'da 9.cu icra dairesinde yapılacaktır, Artırma şartnamesi herkesin görebiimesi için 27.9.1979 dan itibaren dairedeki özel kartonda açık bulundurulacaktır. Taliplilerden şartname talep edildiğinde 500 krşJuk posta pulu gönderildiğinde adreslerine bir örneği gönderilecektir. 
İlk açık artırmada teklif edilen bedel muhammen kıymetin % 75'ni bulmadığı taktirde en çok artıranın taahüdü baki kalmak üzere artırma 10 gün daha uzatılarak onuncu 18.10.1979 Perşembe günü saat 10'dan 10,30'a kadar yine İstanbul.da 9.cu icra dairesinde yapılacak ikinci açık artırmada ençok artırana ihale olunacaktır, İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgililerin ve İrtifak hakkı sahiplerinin haklarını, faiz ve masrafa dair olam iddialarını dayanağı belgelerle 15 gün içinde icra dairesine bildirmeleri icap eder, Aksi halde hakları tapu siciliyle sabit olmadıkça satıs bedelinin paylaşılmasından hariç kalırlar. Daha fazla bilgi edinmek isteyenlerin memurluğumuzun 1979/104 sayılı dosya numarası ile memurluğumuza müracaatları, alıcıların satış mahallihde Ve saatinde hazır bulunmaları ilan olunur. ist, 9.cu Icra Me, 

(Basın:6254—861) 


diği yanıtta ABD'r'» sa- | 


Bir delinin attığı taş 


Bir söz vardır, "Delinin biri bir kuyuya bir taş atmış, kırk akıllı çıkaramamış" diye. 

MC'nin MHP'li bakanlarının giderayak çeşitli kuruluşlara attıkları taşlar, ektikleri tohumlar da buna benziyor. 

MC yıkılalı iki sene oldu ama, iki yıldır, Cengiz Gökçeklerin, Gün Sazakların, Sadi Somuncuoğullarının kamu kuruluşlarına yerleş- 


| tirdiği MHP'li kadroların yol açtığı tahribat , aç- 


tığı belalar hâlâ temizlenemedi. ÇUKOBİRLİK" in, ANTBİRLİK'in, TARİŞ'in işçileri, yıllarca komando baskısı va zorbalık altında inledi durdu, Tekel işçileri MHP'li obabaşların, "albay" ların, "onbaşıların'',eli kana bulanmış canilerin tehdidi, saldırıları altında bir iki sene geçirdi. 
Onlarca yaralı, yarım düzineye yakın ölü verdi. 

Sendikalar uğraştı, genel müdürler, bürokratlar, bakanlar uğraştı, siyasi partiler uğraştı, bir türlü temizleyemedi. 

Ama işte sonunda Tekel işçileri, "kırk akıllanin çıkaramadığı"' o taşı, fabrikanın kapısın- dan fırlatıp atmayı başardı, İşçi sınıfının birlik ve kararlılığının ne kadar büyük, ne kadar ağır olursa olsun her taşı söküp çıkarabilecek güçte olduğunu dosta düşmana bir kere daha gösterdi 


* ++ 


Cevizii Tekel direnişi, birçok bakımdan ders alınması gereken örnek bir direnis oldu. 

Bu direniş, başlangıçta içinde taşıdığı bazı zaafları, yanlış eğilimleri de yene yene doğru bir yörüngeye girmiş ve direnişe hakim olan bu doğru çizgi sayesindedir ki, başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. 

Biz bu yazımızda, Tekel direnişinin iki öğretici yanına değinmek istiyoruz. 

Direniş başladığı andan itibaren, mücadelenin başarısını tehdit eden iki tehlike vardı. 

Birinci tehlike, bu mücadelenin, bir avuç eli kanlı zorbanın temizlenmesi hedefinden sapması, Gıda-İş ile Tek Gida-İş arasındaki bir rekabet haline dönüşmesi idi. 

Böyle bir durum, Tekel işçilerini ikiye bölecek, asıl düşmanı gözden kaçırmalarına, hedefi Şaşırmalarına ve birbirlerine düşmelerine sebep olacak; 

Direniş ilk günlerinde, böyle bir eğilim her iki sendikada da göze çarptı, Karşılıklı çıkarılan bildirilerde, sendikal rekabet körükleniyor, bir avuç MHP'li değil, rakip sendika hedef alınıyordu. Ancak, mücadele, işçilere böyle bir bölünmenin ne kadar zararlı olacağını çabuk kavrattı ve işçiler, sendika ayırımını bir kenara bırakıp ortak düşmana karşı birleşmeyi bildiler, Tabandaki bu birlik tutumu, sendika yönetimlerinde- ki yanlış eğilimleri de törpüledi. Gerek Gıda-İş" in gerekse Tek Gıda-İş'in bazı yöneticileri, sendikal rekabeti bir yana bırakarak işçilerle birleş- 

, tiler. Özellikle Tek Gıda-İş'e bağlı 4. şube başkanının açıkça haklının yanında ve saldırganın karşısında yer alması örnek alınması gereken bir tutumdu., 

Direniş, işçilerin birliği sağlanabildiği, sendikal rekabet önlenebildiği içindir ki, başarıya ulaşabildi, 

Direnişin ilk günlerinde ortaya çıkan ikinci yanlış eğilim ise, gerçekten eli kanlı olan, gerçekten saldırganlığın, zorbalığın başını çeken bir avuç MHP'li yerine, MC'nin son günü işe giren tüm işçilerin birden hedef alınması, tümünün birden işten atılması talebinin ortaya sürülmesi idi, 

Ru, başlangıçta, gerek Gıd-İş'te gerekse işçiler arasında oldukça yaygın olan bir fikir- di. 

Böyle bir istek doğru muydu? Elbette doğru değildi.i Çünkü, mücadelede asıl vuruşun kime inmesi gerektiğini ortaya koymuyor, yanlış yere hedefi genişletiyor, birleşebilceği, en azından tarafsızlaştırabileceği bazı güçleri de karşısına alıyordu. 

Şüphesiz MC'nin son günü e alman işçilerin hepsi faşist, eli kanlı zorba değildi. Hepsi de saldırgan değildi. İçlerinde, bir iş bulmak ihtiyacı ile bu yolu seçmiş, ondan sonra da MHP'li elebaşılarından kopamamış, karşı çıkamamış Çok. sayıda işçi vardı, Mesele, bazı elebaşlarını temizlemek, fabrikadaki faşist odakları dağıtmaktı, Bu elebaşılar emizlendi mi, diğerleri zaten büyük ölçüde kendiliğinden dağılır, tarafsızlaşır hatta bazıları da kazanılırdı. 

İşte işçiler, mücadele içinde bunu da farkettiler, Başlangıçta hakim olan "MC dönemin- de alınanların tümü atılsın" talebini kısa bir süre sonra geri çekip, sadece bir avuç elebaşıyı hedef alan bir çizgi izlemeyi bildiler. Bu doğru politika sayesindedir ki, fabrikadaki 5 elebaşıyı atstırmayı, 16'sını görevden aldırmayı başardılar. 
Diğer bazı elebaşıların atılması için de anlaşma sağladılar, 

Cevizli Tekel işçileri, 12 gün süren direnişleri ile, işçi sınıfınm dikkatli birleştirici, sağduyulu tutumunun güzel bir örneğini verdiler, Hepimize değerli bir tecrübe kazandırdılar, 


Akova, Demiryolları Genel — Müdürüne açık mektup gönderdi 


ik ll sd e. 4 


Gülay Göktürk 


ANKARA (ÖZEL) 
DYF-—İş Genel Başkanı Şerafettin Akova, dün yayın ladığı bir mektupla TCDD İşletmesi Genel Müdürü Zühtü Oral” dan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde takındığı tavırla ilgili bilgi istedi. 
© Akova mektubunda, "siz takındığınız bu tavrınızla, demiryolları iş kolunda, iş barışını koruyor mu yoksa bozummm 
Akova ayrıca, mektubunda maddelediği sorulara gerek kendisinin, gerekse Demiryol işçilerinin cevap beklediğini 


Aİ yandan İşletmeler Bakanı Kenan Bulutoğlu bir açıklama yaparak demiryollarında çalışan 45 bin işçiyi kapsayan toplusözleşme görüşmelerindeki uyuşmazlığı gidermek için Yüksek Uzlaştırma Kurulunu toplayacağını söyledi. 
| 


e vekmet Kılınç: Son Genel Kurulda TKP'liler tarafından ya edildi. Şimdi Petkim-İş le muhalefet hareketi içinde yeralıyor. 

. 

Mustafa Karadayı: Petkim-İş Genel Kurulunda son anda TKP'lilerle ittifak kurarak yönetime geldi. Daha sonra DİSK içinde TKP'nin en kararlı savunucuları arasında yer aldı. Ancak sendika içinde yeni yönetimin tasfiyeciliği- ne karşı tepkiler yeni bir Genel Kurul mücadelesine dönüştü. 


işçi sendika 


Petkim-İş eski genel başkanı, Politika'nın yolsuzluk iddialarını cevapladı 


Kılınç:"Petkim-iş yönetimi organlar önünde 


hesap vermekten kaçtı” 


İSTANBUL (ÖZEL) PETKİM—İŞ Sendikası eski Genel Başkanı Mehmet Kılınç, Politika gazetesinde yayınlanan “Mehmet Kılınç zimmetine para geçirmekten yargılanacak" şeklindeki haber üzerine bir açıklama yaparak, haberi tekzip ettiğini ve bu gazete hakkında yalan haber yaymaktan dava açacağını belirtti. 

PETKİM—-İŞ'in 
Genel Kurulunda işbaşına gelen yönetimin tüzüksel ve yasal hakkı olan tazminatını ödememek için ellerindeki evrakı tahrif ettiklerini ve zimmetine para geçirdiğini iddia ettiklerini öne süren Kılınç, açıklamasına şöyle devam etti: 

"Bu çirkin iftira ve isnatları noterden çektiğim ihtarnameyle yanıt ladım. İhtarnamede bir DİSK gözlemcisi huzurunda organların toplanmasını ve organlar huzurunda hesap vermeye ve hesap sormaya hazır olduğumu bildirdim. Fakat sendikanın mevcut yönetimi sendika organları huzurunda hesaplaşmaya yanaşmadı, Çünkü iddialarmın birer iftiradan ibaret olduğu ve evraklar üzerinde nasıl tahrifat yaptıkları açığa çıkacaktı. Ayrıca böyle bir açık hesaplaşmaya cesaret edebilseler- di, Genel Kurulda teslim ettiğim 13 milyon nakit parayı 3 ay içinde nasıl çar çur ettikleri, yönetim- de kalabilmek için sendika kasasından kimleri bes ledikleri de ortaya çıkacaktı." 

Daha sonra, yeni yönetimin kendisini "'bölücülük iddiası ile ihraç etmesi konusuna değinen Kılınç, asıl bölücülüğün sendikaya uzun seneler hizmet eden bir kişiyi ihraç etmek olduğunu söyledi, PETKİN—İŞ eski Genel Başkanı, "kendisini bile yönetmekten aciz olan"' ve işçi sınıfına ihanet içinde olan bu yönetimin verdiği ihraç kararının kendisi için bir onur: belgesi olduğunu sözlerine ekledi 

BASKIYLA İMZA 

ALINIYOR 

Öte yandan, PETKİM 
İŞ Genel Merkezinin muhalefetin Olağanüstü Genel Kurulun toplanmasını engellemek için işyerlerinde baskıyı yogunlaştırdığı öğrenildi. 

İşçiler, Genel Merkezin, Olağanüstü Genel Kurul için imza veren işçilerden imzalarının sahte olduğuna dair yazı almak için tehdit ettiğini söylüyorlar. Genel Merkez, temsilcilere talimat göndererek işyerlerinden bu konuda imza toplamalarını, aksi takdirde kendi. 
lerinin görevden alınacağını bildiriyor. 

Son olarak, Genel Merkez, DEVA fabrikası temsilcilerine Genel Kurul için imza veren işçiler- den "imza > bana ait değildir" şeklinde yazılı belge almaları için 13 Ağustos tarihine kadar süre tanıdığını bildirdi. DEVA temsilcilerinin bu isteği yerine getirmemesi üzerinede 14 Ağustosta bütün temsilciler görevlerinden alınarak yerlerine temsilci atandı. 

TOSUN: "GENEL 

KURULDAN NEDEN 

KAÇIYORLAR?" 

PETKİM—İŞ Genel 
Merkezi tarafından tasfiye edilen eski İstanbul 
2 Nolu Şube Başkanı 
Mustafa Tosun, Karadayı yönetiminin son dönemde giriştiği baskı ve tasfiyeleri mahkum etti ve Genel Kurul konusunda 


son 


© Mehmet Kılınç, Karadayı yönetiminin üç ayda 13 milyon lirayı 


çarçur ettiğini söyledi 


© Petkim-iş Genel Merkezi Olağanüstü Genel Kurulu engellemek 


için baskıları artırıyor 


© Tasfiye edilen yöneticilerden Mustafa Tosun: ” rniei 


güvenen Genel Kuruldan kaçar mı?” 


© Genel Merkez 3 Eylüle kadar Genel Kurul karsi vermezse, yönetimin mahkeme kararı ile kayyuma devredilmesi bekleniyor 


şunları söyledi: "Bugünkü yöneticiler, 'tabanın söz ve karar salafını dille- 
Bir 


hibi olması" 
rinden düşürmezler. 
sendikanın o 
Genel Kurula gö için beşte bir imza gerekir. PETKİM—İŞ üyeleri ise, bırakın beşte biri, çok kısa bir süre içinde üçte bire yakın imza top ladılar. Taban, Genel Kurul istiyor, Bunlar daen gellemek için zorla imza topluyorlar. Tabanın söz ve karar sahibi olması böyle mi uygulanır? Neden Genel Kuruldan ka- 


radayı yönetiminin Genel Kuruldan bu yana geçen kısa süre içinde sendika kasasından birçok usulsüz harcamalar yaptığı, sendikanın banka hesabında: bulunan 13 milyon liranın büyük ölçüde harcandığı belirtiliyor. 
Sendika çevrelerinden öğrenildiğine göre, TKP yanlısı yönetim, Genel Kuruldan bu yana, üyelikle ilgisi olmayan çok sayıda kişiyi sendikanın imkanlarıyla besliyor. 
TKP'nin İzmir mitingine adam taşımak için çok sayıda araç kiraladığı ve 


çıyorlar? (o Dürüstlüğüne İzmir mitingi sırasında namusluluğuna güvenen sendika kasasından büyük Genel Kuruldan kaçar miktarlarda harcama yamı? pıldığı da gelen haberler UÇ AYDA YENEN arasında, Karadayı ö PARA netimi ile ilgili bir başka 


Bu arada, Mustafa Ka- yolsuzluk söylentisi 


Rize toplantısı öncesi Türk-İş'li sendikacılar ne diyor? © Pe 


Çimse-İş Genel Başkanı Akif Keskin: 


” Kıdem tazminatlarının takside bağlanmasına kesinlikle karşıyız” 


© “Toplumsal Anlaşma 
Hür Sendikacılığın özüne karşıdır” 


ANKARA (ÖZEL) 

Türk-İş'e bağlı Çimse-İş Sendikası Genel Başkanı Akif Keskin, Türk-İş ile hükümet arasındaki tartışma konularına ilişkin görüşleri- 


ni gazetemize açıkladı. 


Türk-İş'i KİT'ler ve Toplumsal Anlaşma konularında başlattığı tartışma sırasında ortaya çıkan kıdem tazminatlarının takside bağlanacağı yolundaki haberler hakkında Keskin, şöyle konuştu: 

“Kıdem tazminatlarının takside bağlanmasına kesinlikle karşıyız. Türk-İş bu a ra karar alsa dahi ki sanmıyorum Çimse-İş olarak bizim bunu kabul etmemiz sözkonusu olamaz!" 

Keskin, Toplumsal Anlaşmaya da karşı çıkarak, "Toplumsal Anlaşma hür sendikacılığın özüne aykırıdır" dedi. 

Keskin, bu konunun hükümetle ilişkilere etkisi hakkında ise, ulus ve işçi menfaatlerinin aksine davranmaya Zzorlanırlarsa, hangi hükümet olursa olsun, tereddütsüz mücadele edeceklerini belirtti, Çimse-İş Genel Başkanı,Toplumsal Anlaşmanın başlıca sakıncasının sendikaları hükümete bağımlı hale getirerek, bu noktada bağımsız sendikacılığı zayıflatması olduğunu söyledi. 

İşçilerin KİT'lerde yönetime katılması konusunda ise Akif Keskin, işkolunda yetkili olan sendikanın yönetime işçi temsilcisi ataması ve bu temsilcinin diğer yöneticilerle eşit yetkiye sahip olması gerektiğini savundu. Keskin, temsilcinin sendika tarafından atanmasının sendikal rekabeti önleyeceğini ileri sürdü. Keskin'e göre işçiler temsilciyi seçtikleri takdirde işçiişveren ilişkisinde sendikâ aradan çıkacak ve işveren karşısında sendikanın gücü zayıflayacak. 


Genel Kuru! masrafı olarak gösterilen ödemelerle ilgili. 

öğrenildiğine göre, Genel Merkez, Genel Kurula katılan bütün delegelere 1050 lira harcırah ve- 


rirken, 12 kişilik Mersin delegasyonunun kaldığı Ankara Kegan oteline 


700 bin lira hesap öde- 


miş. 

PETKİM—İŞ muhalefeti, yapılan yolsuzluklarm-açığa çıkarılması amacıyla toplanacak Olağanüstü Genel Kurulun gündeminde, divan seçiminin hemen arkasından bir hesap tetkik komisyonu oluşturulması maddesi- nin koyulduğunu belirtiyor. 

DURUM 3 EYLÜLDE 
AÇIKLIK 
KAZANACAK 

Bilindiği gibi PETKİM 
İŞ muhalefeti Olağanüstü GenelKurul için toplanan imzaları, 3 Ağustos tarihinde noter kanal ile PETKİM—İŞ Genel Merkezine göndermişti. Tüzüğe gore, Genel Merkezin bu konuda 1 ay içinde karara varması ve açıklamasi gerekiyor. Bu durumda, Genel Merkez, 3 
Eylüle kadar bir girişimde bulunmaz ve Olağanüstü Genel Kurula gitme kararı almazsa, durumun mahkemeye intikal etmesi ve yönetimin kayyuma devredilmesi bekleniyor. 


Karaman 
Belediye işçileri greve başladı 


KONYA (THA) 
Konya'nın Karaman İlçesinde belediye işçileri grev uygulamasına başladılar. 

Grevi yürüten DİSK'e 

bağlı Genel-İş Sendikası Konya Şubesi Başkanı Sefa Sert, THA muhabiri- ne,uygulamanın temizlik ve mezbaha işyerlerinde başladığını söyledi. 

Grev uygulamasına sendikaya bağlı 58 üye- nin katıldığı temizlik işçileriyle mezbahadaki et kesiminin tamamen durduğu, günlük yaşamın geniş ölçüde etkilendiği 


öğrenildi. 
Genel-İş Sendikası 
Konya Şube Başkanı 


Sefa Sert.toplu iş sözleşmesiyle sağlanan hakların verilmediği ve grev uygulamasına bu nedenle gidildiği, grevin haklar alınıncaya kadar Sürdürüleceğini belirtti 


RENE ommon sormama me DÜZELTME 
24 Ağustos günün- 
den itibaren verdiğimiz "Tekel Kuyusundaki MHP Taşı" adlı dizimizde adı geçen Rıdvan Metal, sigara fabrikasının o müdürü değil, ambalaj fabrikasının müdürüdür. Faik İçmeli ambalajda de- 
Zil sigarada çalışmaktadır. Yine adı geçen Hakkı İçmeli'yi, Hüseyin İçmeli olarak düzeltir, özür dileriz. 
EN AN A LA 


Üzerinde tabancayla yakalanan komando, silahı kendisine MHP Sungurlu eski ilçe başkanının verdiğini söyledi 


Alaca Adliyesinden çalınan silahlardan biri MHP yanlısı bir komandonun üzerinde bulundu 


HABER MERKEZİ 
Çorum'un Alaca Adliyesi emanet deposundan 
6 Ağustos gecesi kimliği 
bilinmeyen kişilerce çalınan 21 adet tabancadan biri Sungurlu ilçesinde duvara sağ sloganlar yazarken yakalanan Süleyman Oğuzhan adlı komandonun üzerinde `bulundu. 

Sungurlu'da gece yarısından sonra duvarlara “Ecevit gidecek, işkence bitecek", "Kanımız aksa da zafer İslamın”, "Türk ahlakı ve şuuru MHP" gibi MHP sloganları yazarken polis tarafından yakalanan altı komando- dan Süleyman Oğuzhan zın üzerinde 7.65 milimetre çapında Astra marka bir tabanca ile 7 adet mermi ele geçirildi. 

Çorum Emniyet Müdürü Hasan Uyar, Süleyman Oğuzhan'ın üzerinde bulunan tabancanın Alaca Adliye emanet deposundan çalınan silahlardan biri olduğunu saptadıklarını söyledi. 

Duvarlara slogan yazarken yakalanan Sü leyman Oğuzhan; Cela Güngör, Mahmut Güleç, Ali Tokat, Haydar Nane- li ve Fevzi Öztürk adlı komandolar mahkemece tutuklandılar. 

s Sanık Süleyman Oğuzhan, ifadesinde tabancayı kendisine 

MHP eski ilçe başkanı Şakir Bağuş'un ver- 


diğini söyledi. Firarda bulunan MHP eski ilçe başkanı Şakir Bağuş 


hakkında da mahkemece gıyabi tutuklama kararı alındı. 

MERSİN'DE İKİ KİŞİ 
YSE DİNAMİT 
DEPOSUNU SOYMAK 
İSTEDİ 

YSE'nin Buluklu köyündeki dinamit deposunu önceki gece soyma- ya kalkışan 2 kişi, soygunda kullandıkları tak- 


sinin şöförünü de öldürdüler. Edinilen bilgiye göre silahlı 2 kişi 


önceki gece YSE'nin Buluklu köyündeki dinamit deposunu basarak görevli iki bekçinin el ve ayaklarını bağladılar ve tabancalarını aldılar. Ancak deponun anahtarla- n bekçilerde bulunmadığı için saldırganlar soygunu yapamadan ayrıldılar. 

Güvenlik görevlileri soygunculann kullandığı 33 DD 311 plakalı taksiyi Buluklu köyü yakınlarında terk edilmiş olarak buldular. Takside kan izi olduğunu farkederek çevrede arama yapan güvenlik görevlileri maden ocaklarında taksi şöförü Mehmet Cindemir'in cesediyle karşılaştilar. 

Yetkililer taksi şöförünün şişlenerek öldürüldüğünün saptandığını, soyguncuların aranması na devam edildiğini bildirdiler. 


İSTANBUL'DA 
BİR KİŞİ 
ÖLDÜRÜLDÜ 

İstanbul'un Kadıköy semtinde işine gitmekte olan ve bir ilan servisinde çalıştığı bildirilen Mehmet Akar adlı genç, motosikletli iki kişinin açtığı ateş sonucu öldü. 


Kadıköy Kuyubaşı, Feneryolu Sokakta dün saat 09.45'te meydana gelen olayda işine gitmekte olan Mehmet Akar'a kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki kişi tarafından yaylım ateşi açıldı.. Kadıköy'de bir ilan servisinde çalıştığı bildirilen Mehmet Akar ağır yaralı olarak kaldırıldığı Göztepe Sosyal Sigortalar Hastanesinde kurtarılamayarak öldü. 
Öldürülen Akar'ın sağ görüşlü olduğu bildirildi. 


© Mersin'de YSE dinamit deposunu soymak isteyen kişiler, kullandıkları taksinin şoförünü öldürdüler 

@istanbul, Bursa, Trabzon ve Adana'da beş kişi öldürüldü. 


KOMANDOLAR 
FİKİRTEPE'DE 
BELEDİYE 
OTOBÜSÜNÜ 

TAŞLADI . 

Dün sabah Mehmet 
Akar adlı sağ görüşlü bir kişinin öldürülmesi üzerine, komandolar Fikirtepe Kuyubaşı'nda bir belediye otobüsünün yolunu keserek içinde bulunan Eğitim Enstitüsü Oo öğrencilerini indirmek istediler. Otobüs sü de taşladılar. Koman-” doların saldırısı üzerine otobüste bulunan öğrenciler şöförü indirerek otobüsü kaçırdılar. Otobüsü kaçıran kişi :yolda bulunan bir komyonete çarptıktan sonra Hasanpaşa'da otobüsü bırakarak kaçtı 
ADANA 'DA İKİ KİŞİ 

ÖLDÜRÜLDÜ 


Adana'da Sivil Savun ma Müdürü İsmet Torun lar dün Kurttepe mevkii YSE evlerinin bulunduğu yerde 33 DN 791 plakalı özel otosu içinde öldürül 
müş olarak bulundu. 37 
yaşında ve iki çocuk babası olan İsmet Torunlar 

önceki gün evinden çık tıktan sonra bir daha dön memişti. İsmet Torunlar" ın sol görüşlü olduğu öğrenildi. 

Öte yandan Tekel 
Adana sigara fabrikasında işçi olarak çalışan Mesut Araz dün saat 16,20 sıra larında kimliği saptanamayan bir: kişi tarafından tabancayla öldürüldü. 
Sağ görüşlü olduğu bildirilen Mesut Araz'ın ölme den önce üzerinde bulunan silahını çektiği ancak ateşleyemediği öğrenildi 

BURSA'DA 

AKINCI BİR GENÇ 

ÖLDÜRÜLDÜ 


Salı günü saat 21.45' 
de Soğanlı köyünde Ahmet Aktaş isimli Bursa İktisadi Ticari İlimler Akademisi ikinci sınıf 'öğrencisi Akıncı bir genç, İsmail Hakkı Güleç tarafından bıcaklanarak öl- 


dürüldü, İsmail Hakkı Güleç'in birçok kereler Akıncı gençleri tahrik edercesine dine küfrettiği ve Ramazanda oruç tutanlarla alay 


“ettiği öğrenildi. 


Son olarak Akıncılar Derneği önünde nara atarak küfretmeye başlayan Güleç'e Akıncı genç Ahmet Aktaş mü dahale etti. Bunun üzerine Güleç elindeki bıçağı Akıncı gencin göğsüne sapladı. Ağır yaralı olarak Tıp Fakültesine kaldırılan Ahmet Aktaş öldü. 

SÜRMENE'DE BİR 

KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ 

Trabzon'un Sürmene İlçesi Armutlu Köyünde Ali Alkış önceki gece evinde uyurken kimliği tespit edilemeyen bir kişinin pencereden açtığı ateş sonucu öldürüldü. 


AP BULANCAK İLÇE BAŞKANININ EVİ 

İŞYERİ SİLAHLI 
SALDIRIYA UĞRADI 

Adalet Partisi Bulancak İlçe Başkanı Aleaddin Kırdğlu'nun evi ve işyerine kimliği bilinmeyen kişilerce silahlı saldırıda bulunuldu 

THA muhabirinin edindiği bilgiye göre evin üst katının camları tamamen kırıldı. Olay yerinde yapılan aramada 
4 adet 9 mm çapında 
mermi çekirdeği ele geçirildi. 

Ev ile aynı anda tarandığı sanılan işyerinde ise, 5 adet 9 mm çapında tabanca mermisi bulundu. 

BİGADİÇ TE 

DUVARLARA MHP le YAZAN 


TE KANDI 

Bigadiç'in İskele bucağında duvarlara MHP ile ilgili sloganlar yazan Çetin Muslu, İsmâil Sarı Erturan Kurt, tbrahim Şahin ve Taner Durak adlı komandolar bekçiler tarafından yakalandılar. 

Yakalanan komando- 


lar ilk mahkemelerinde tutuklanarak cezaevine gönderildiler. 

İÇİŞLERİ 
BAKANLIĞINA 
100 METRE 
MESAFEDE 
BİR KİŞİ VURULDU 

Ankara'da Sultan Çimen adlı bir şahıs önceki gün saat 22.00 sıralarnda kimliği belirsiz üç kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlar Çimen' e ateş açtıktan sonra olay yerinden kaçtılar. 

Saldırganları bir süre takip eden çevredeki görevli jandarmalar ateş açanları yakalayamadılar, Soruşturma Sürdürülmektedir. 


TOPTAŞI CEZAEVİ TUTUKLULARININ AÇIKLAMASI 

Toptaşı Kapalı Cezaevindeki devrimci siyasi tutuklu ve hükümlüler adına basına .bir; açıklama yapan İbrahim Ethem Akkaya"'Cezaevi Sav cı Vekili İbrahim Sönmez tarafından sistemli olarak hazırlanan provokasyon larla, buradaki devrimci siyasiler başka cezaevleri ne sürülerek mahkemelerinden uzak kalmaları ve savunma ve vb. hakları- nın gaspedilmesine sebebiyet verilmek istenmek tedir." dedi. Adı geçen savcı vekili hakkında gerekli kanuni işlemin yapılarak görevden uzaklaştırılmasını istediklerini de açıkladı. 


İSTANBUL'DA 

Laleli Langa'da bir otelde yapılan aramada üç tabanca 15 fünye, 8 dinamit lokumu, üç metre dinamit fitili ve 25 adet saatli bomba fünyesi ele geçirildi. Otel katibi Muharrem Çineğ, Yaşar Bağdatlı gözaltına alındı. 
Sanıkların THKP-Ç taraftarlarına silah ve patlayıcı madde temin ettikleri ileri sürüldü. 


İran'ın İstanbul Konsolosluğu bahçesine saat 07.00 sıralarında kimliği saptanamayan iki kişi tarafından patlayıcı madde atıldı. Patlayıcı madde konsolosluk binası ö- 
'nünde görevli güvenlik kuvvetleri tarafından fitili koparılarak etkisiz hale getirildi. Patlayıcı maddenin atılmasından 


sonra kaçan iki kişinin aranmasına başlandı. 


bomba konduğu ihbarı yapılınca bütün valizler tek tek Be 


(Fotograf: AYDINLIK) 


Yeşilköy ve Sirkeci'de bomba ihbarları 


yapıldı 


Asılsız bomba ihbarları 


Dün saat 17.00'de Sirkeci Gar Danışma memuruna telefon eden bir Gar yakınındaki Vezir sokakta bulunan "İtimat Emanet Evine" MLSPB tarafından bomba konulduğunu beş dakika sonra patlayacağını söyledi. Danışma memurunun polise haber vermesi üzerine emanetçide, bulunan bütün valizler teker teker 


kişi, 


idamla yargılanan komando TRT vasıtasıyla aranan tanığın ifadesiyle serbest bırakıldı 


İstanbul Sıkıyöneitim Askeri Mahkemesi Teşvikiye (Hüsrevgerede Caddesinde 11 Mart 
1977 günü İTÜ Maden 
Fakültesi devrimci öğ- 


rencilerine ateş ederek Salih Deniz'i öldürmek Vedat Ergun'u da yaralamaktan sanık olarak yargılanan aynı okul öğrencisi komando Miktat Şen'i serbest birakt:. 


Olayın önemli görgü tanığı Dilaver Erbay TRT'den yapılan anonslar üzerine dünkü duruşmada hazır bulundu. Duruşma yargıcının sorusu üzerine ateş edenleri görse tanıyabileceğini belirten Dilaver Erbay sanık Miktat Şen'in bunlar arasında bulunmadığını kesinlikle söyleyebile ceğini belirtti 


uçaklar 


arandı ancak bomba bulunamadı. 

öte yandan önceki akşam saat 22. 
00'de Yeşilköy'de iki uçakta bomba olduğu ihbarı yapılınca tüm uçaklar ve valizler sabaha kadar arandı. 
Yapılan aramalar sonucunda uçaklar- da bomba bulunmadı. Bu arada bazı arama 
Olarak kalktı. 


nedeniyle rötarlı 


30 Ağustos zaferini 
kutluyoruz 


Konuşmacı: İSMET ÖĞÜTCÜ (BEŞİKTAŞ İLÇE YÖNETİCİSİ) 

Tarih: 30 Ağustos Perşembe Günü Saat; 16.00'da 

Yer: Beşiktaş İlçe Lokali 

Adres: Beşiktaş Postanesi yanı 5'ci noterin 


üstü kat 6 
TiKP Beşiktaş İlçe Örgütü 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ürriyet, AP ve CHP'yi irlide çağırdı. 


pe £ 
29 Ağustos tarihl 
Hürriyet'te on sütun üzei rinden bir birlik çağrısyayınlandı. 1 

"Demokrasiyi koru mak ve özlemi duyularhuzur için iki büyük pan tinin, Cumhuriyetin ani ilkelerinde ve asgari müşa tereklerde buluşmasındiliyoruz" denilerek ya! 
yınlanan çağrının gerekçesi gazetenin Gene-Müdürü Nezih Demirken! 
tarafından şöyle açıklanıt 


yor: 
"Türkiye şu günlerdi yeni bir seçim arifesine de bulunmaktadır. Dır düşmanlarımız dünyanış bu en kritik bölgesinda emellerine kavuşabilmek için gayret sarfetmekte drer: Buna karşın kırlmilyon kişinin özlemler vardır. İki büyük partiniri ve özellikle liderlerinin hiç olmazsa bazı asgan müştereklerde buluşma sı gerekmez mi? |- 
"Onun içindir ki, Hür riyet saptadığı bazı asgari müşterekleri bugür açıklamakta ve liderlen toplum önünde, ülke yai rarna olan bir noktadıtoplum önünde buluşa maya davet etmektedir” - ARCAYUREK: 

"YARARLI OLACAK" 
Cüneyt Arcayürek di iki partiye yönelttikleri “Cumhuriyetin ana ilke, leri ve asgari müştereklerde birlik" çağrısı konusunda şunları yazıyor- 
“Türkiye sorunları yö: nünden çatışmalarıneden olsa da iki büyüh partinin temelde birbiriye le anlaşır, mutabık kalıbiçimde görünmeleri pelr Sek olumsuzluğu ort dan kaldıracak, rejimir- a 


AP istanbul İl Merkezinde ” 
Seçmen 
Kütüklerine 
İtiraz Bürosu” 
açtı 
İSTANBUL (AA 

AP Istanbul İl Başkar) Hüsamettin Cindorul dün bir açıklama yap& rak, İstanbul'da askıyi çıkarılan seçmen kütüka lerinde adları bulunmzyan yurttaşların AP }- Merkezine  başvurmalaj! 


halinde, kurulan bir bi ro tarafından haklarınıi- 


izleneceğini ve adlarının 


seçmen kütüklerine yam dırılacağını söyledi. r 


Partilerin aday yoklamaları 

2 Eylülde 
yapılacak 


ANKARA (AA 

14 Ekim günü yapıla) 
cak Cumhuriyet Senatosu üçte bir yenileme seçimleriyle ara seçimlerinde partilerin gösterecekleri adaylar ve bu adayların listedeki sırala rı, 2 Eylül Pazar güniaday yoklamasıyla tespii edilecek. t 


Yoklama yapılaca] 
her ilçede kurulmuş bu lunan aday yoklamasilçe seçim kurulu, o ilçe! 
de yoklamaya katılacak her siyasi parti için ayn sandık alanında, ayrı birer sandık bulunduraı cak ve her parti için ayrkapalı oy verme yerleri hazırlanacak. i 


PARTİLER ADAY 
LİŞTELERİN 
7 EYLÜL AKŞAMINA 
KADAR BİLDİRMEK 
ZORUNDA 


Yüksek Seçim Kurulu Senato üçte bir yenileme, ve milletvekilliği ara se' çimlerine katılacak siyaspartilerin, aday listeleri ni en geç 7 Eylül Cums- günü saat 17.00'ye kadar Yüksek Seçim Kurulun? 
vermeleri gerektiğini bili dirdi. a 


Yüksek Seçim Kuru lunun dünkü Resmi Gazete'de yayınlanan kararı gereğince, siyasi partiler aday listelerini beşer nüsha olarak düzenleye' 
cekler. 2 


cek, partiler arasındaki kavram kargaşasını, Cumhuriyetin ilkelerinde san- ki biraraya gelemezmiş gibi görünmeleri silip atacaktır. 

“İki büyük partinin Cumhuriyetin ana ilkelerinde ve asgari müştereklerdeki çağrımıza olumlu cevap vermeleri, elbette ki bu iki parti arasındaki çekişmeden yarar uman aşırı sol ve aşırı sağ çevreleri memnun etmeyecektir." 

"İki partiyi asgari müştereklerde anlaştırabilirsek Türkiye rejim ve siyasal ortani bakımindan-ileriye dönük ner hesapta olumlu bir aşamaya gelecektir. 


Arcayürek, "Rejim kapalı kapılar ardına düşme kuşkusuna girdiği 


zaman partiler, birbirini am furyasında bulunmasalardı, eğer 12 Mart rejimine karşı elele savaşsalardı , Türkiye bugüne kadar pek çok sorundan daha alnı ak çıkardı" diyerek şunları belirtiyor: 

“İki parti arasında mutabakat anlayışı denildi mi ertesi günü iktidarın muhalefeti, muhalefetin iktidarı eleştirmemesi ya da iki partinin Türkiye'yi birlikte yönetmeleri gibi, bence 


Celal Bucak, 
Apoculara karşı can güvenliğinin sağlanmasını istedi 


HABER MERKEZİ Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk ile Millet Meclisi Başkanı Cahit Karakaş'a birer telgraf çe kerek can güvenliğinin kalmadığını bildiren AP Urfa Milletvekili M, Celal Bucak,"'Bana karşı çıkanlar devletin dibine dinamit koyan kişilerdir" dedi. 

İçişleri Bakanının Sive rek ilçesine gelip git mesinden sonra olayla» rın arttığını, son günde üç yakınının öldürüldüğü nü söyleyen AP Milletve kili Bucak, can güvenliği bulunmadığı için Meclis toplantılarına da katılamadığını belirtti. 

Urfa .AP Milletvekili Celal Bucak, önceki gün Siverek'te bir yaralama olayından sonra evinde yapılan aramada ele geçirilen silahların kendisine ait olduğunu bildirdi. 

Siverek o Cumhuriyet Savcılığından edinilen bil giye göre Celal Bucak, savcılığa yaptığı yazılı başvuruda ele geçirilen silahların kendisine ait olduğunu bildirdi ve ona göre işlem yapılmasını İstedi. ' 

öte yandan önceki gün «Siverek'te meydana gelen ve Celal Bucak'ın evinin aranmasına neden olan olayda öldüğü bildirilen Mehmet Uzun'un agır yaralı olarak Urfa Dev let Hastanesinde tedavi altına alındığı öğrenildi. 


Celal Bucak'ın evinde yapılan aramada 8 otomalik tabanca ve 150 
mermi ile birlikte yakalanan kişilerin kimlikleri ise henüz açıklanmadı. 
Sözkonusu kişiler önceki gün Mehmet Uzun adlı genci yaralamaktan aranıyorlardı. 


Yüksek Askeri Şura üyesi Orgeneral 
Mahmut ülker istifa etti 


ANKARA (AA) 

Yüksek Askeri Şura üyesi Örgeneral Mahmut Ülker'in bugün görevin- den istifa ettiği öğrenildi. 


Daha önce 3. Ordu Komutanı olan Orgeneral Mahmut Ülker Yüksek Askeri Şuranın 3 Ağustosta başlayan ve üç gün devam eden toplantısında Şura üyeliğine atanmıştı. 


emi duyulan huzur için 


nhurıyetin ana ilkelerinde ve rde buluşmasını diliyoruz 


ige çagrı 


çok acayip bir birleşme- 


nin meyveleri akla geli- 


yor. 

“İki lider ekonomik, sosyal, dış politika, iç politikanın yürütülmesindeki konularda partilerin ve yapılarının gereği farklı olabilirler ve bu çok doğaldır. Rejimin ana çizgisidir. Ama rejimin ana temellerinde ve asgari müştereklerde buluşmak, mutabık kalmak... İşte bu çok daha başka bir sorundur." 

Arcayürek,daha sonra Ankara'da iki liderle bu nun üzerinde görüşmeler yapacağını ve çağrıları konusunda liderlerin tutumlarının, bu görüşmelerden sonra belli olacağını yazıyor. 

HÜRRİYET'İN 
ÖNERDİĞİ 
ASGARİ 

MÜŞTEREKLER 

Hürriyet, o çağrısıyla birlikte önerdiği asgari müşterekleri de sıralıyor. 
Bu önerilerde, temel hak ve hürriyetlerin önünde- ki engellerin kaldırılması herkesin düşüncelerini serbestçe açıklayıp yayabilmesi, iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmanın demokratik yoldan gerçekleştirilmesi ve Atatürk devrimlerine , bağlı kalınması gibi maddeler 
sıralanıyor. 4 


gölde 


İZMİR (ÖZEL) 

Bafa Gölü çevre köylülerinin yıllardır verdikleri mücadele sonucu göl ağası Halil Özbaş'tan alınarak kamulaştırılan Bafa Gölünde göl şenlikleri yapıldı. 


ratifleri yöneticileri yanısıra Köy-İşleri ve Kooperatifler Bakanı Ali Topuz da konuk olarak katıldı. 

Sakızburnu dalyanındaki ilk tören göl ağalığına karşı mücadelede yaşamlarını yitiren balıkçıların anısına yapılan saygı duruşuyla başladı. Golmarmara, Manyas ve Bafa Gölleri su ürünleri koope- 


Şemliklere Gölmarmara, Manyas ve Bafa Gölü su ürünleri koope- 


bayram yaptılar 


ratifleri o temsilcilerinin konuşmalarından sonra kürsüye gelen Kooperatifler Genel Müdürü Taylan Benli "Eğer gerekli olanaklar sağlayabilirsek 1980'in ilk altı ayında bütün göl ve suları yeni yapıya dönüştürebiliriz" dedi. . 

Göllerde üretimi çoğaltmak: amacıyla en fazla balık yakalayan üreticilere çeşitli ödüller verildi. Üç göl kooperatifi- ne de Şiltler armağan edildi. 

İstanbul halk oyunları sunduğu 


Belediyesi ekibinin gösterilerden 


sonra çevre köylülerle 


söyleşi toplantıları yapıl- 


mmm. İİ i 
Müzisyen Kutbay toprağa verildi 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Geçtiğimiz 


bay toprağa verildi. 


Dün Kutbay'ın cenazesinin ge- 


pazartesi kalp krizi sonucu hayatını kaybe- den ünlü müzisyen Akagündüz Kut- 


tirildiği İstanbul radyosunun önün- 


de yapılan cenaze törenine ailesi 


günü bir 


ve çok sayıda sanatçı katıldı. Öğleyin Şişli camiinde kılınan cenaze namazından sonra Feriköy Mezarlı- 


ğında toprağa verilen ünlü müzisyen 


44 yaşında evli bir çocuk babasıydı. 


K.Maraş olâyları duruşmasında 29 sanığı teşhis eden bir tanık: 


"Grubun başında Muhtar Mehmet Yemşen vardı” 


ADANA (ÖZEL) 
K.Maraş Davası duruşmaları Namık Kemal Mahallesi olayları tapıklarının dinlenmesiyle devam etti, Piyade Albay Nizamettin Akal aş kanlığında başlayan duruşmada, Deniz Hak 
Yarb. Gürsel Akbatur ve Hakim Kıdemli Binb Kerim Günay üye olarak yer aıdılar 
İddia makamında ise 
Hak. Kıd.Yüz. Okan Yal çınkaya bulundu 
Yusuflar Mahallesi mağdurlarından Mahmut Unver tekrar tanık olarak dinlendi. Olaylarda altı akrabası öldürülen kendisi de ağır yaralanan Ünver, tedavi görüp eve döndükten sonra komşusu Saadet Dağlı'nın kendisine yanlış isim verdiğini, olaylara karışmayan kişilerin tutuklanmasına sebebiyet verdiğini anlattı. Ünver, daha önceki ifadesinde ise, Ali Kantimur adlı sanığın kendisine vurduğunu söylemişti. Dün verdiği ifadede kendisine Ali Kantimur' un vurduğunu görmediğini, Saadet Dağlı'nın kendisini yanıltması sonucu böyle bir ifade verdiğini, sanık Ali Kantimur'ün isim benzerliği nedeniyle tutuklandığıni helirterek tahlivesini talep etli, 


Daha sonra olaylarda yakınları Ali, Abidin ve Hasan Uzunpınar öldürülen Hatice Uzunpmar tanık olarak dinlendi Uzunpınar, 29 kişiyi tanıdığını belirterek isimlerini tek tek saydı. Namık Kemal Mahallesi muhtarı Mehmet Yemşen'in bir elinde “kırmızı bayrak diğer elinde silah olduğu halde, topluluğun önünde yürüdüğünü belirterek, "bizim eve de bu şekilde girdi" dedi. Duruşma Hakimi Gürsel Akbatur' un "Başka ilâve edeceğin bir husus var mı" sorusu üzerine ise, tanık şunları söyledi: "Tez zamanda kanımı akıtanların kanının akıtılmasını sizden istiyorum." 

Uzunpınar, müdahil olarak dinlendikten sonra sanık avukatlarından Adem Eroğlu, yürütülen mahkeme usulune itiraz edip "Bir sürü sanık bu kadının beyanı üzerine burada 149/2 den yargılanıyor" deyince Duruşma Hakimi Gürsel Akbatur, "Bizim için en ağır suçtan, en hafif suçtan yargılananlar arasında hiç bir fark yoktur, biz hepsine karşı aynı hassasiyeti gösteriyoruz, oturun. Size bu konuda bir daha söz vermiyorum" dedi. Bunun üzerine sanık avukalı Adem 


Eroğlu mikrofondan uzaklaştıktan sonra "'hakikatın (o aydınlanmasına gerek yokmuş demek ki" diye mırıldandı. Duruş- 


ma Hakimi Gürsel Akbatur, "Bizler hakikatın aydınlanmasına çalışıyoruz. 
Bir daha konuşmayın”diyerek sertçe uyardı. 


OLAY 


Namik Kemal Mahallesi olaylarının 22 Aralık Cuma günü Bağlarbaşı Camii imamı Mustafa Yıldız'ın,Cuma namazına gelenlere, "'Bir Alevi öldürmekle beş sefer Hacca gidilir" şeklinde halkı tahrik etmesiyle başladığı saptanmıstı, 

25 Aralık Cumartesi 
günü evleri dolaşarak silah ve malzeme temin eden muhtar Mehmet Yemşen'in, saldırıların hazırlıklarını tamamladığı, Mehmet Yemşen ve imam Mustafa Yıldız'ın saldırgan gruba önderlik ettiği bu saldırılar sonucu Abidin, Ali, Hasan Uzunpınar, Ali Tıraş, Kalender Toklu, Hüseyin Toklu, İbrahim Usta, Şiho Bekan, Cennet Çimen adlı yurttaşların öldürüldüğü, çeşitli köylerden çok sayıda insanın gelerek bu mahalledeki saldırılara katıldığı belirlenmişti. 


dı. Köylüler bu toplantılarda çkamulaştırmanın eksik olduğunu , göl ağası Halil Özbaş'a verilen paranın geri alınması ge- 


BAFA GÖLÜNÜN KAMULAŞTIRILMASININ BİRİNCİ YILI ŞENLİKLERLE KUTLANDI 


Ağalardan |. 
urtarmak 

için can 

verdikleri 


rektiğini ve göl kıyısındaki 18 bin dönümlük hazine arazisinin kendileri- ne dağıtılması gerektiğini anlattılar. Tören yerine 


-X Köylüler, gölü saran ağa topraklarının kamulaştırılmasını istediler 


asılan "Göl Ağalığını Yık- 


tık, Sıra Toprak Ağalığınpankartıyla da köy- 


da" 
lüler bu toprak talebini yansıttılar. 


Önceki gün atılan arkadaşlarının geri alınması için direnişe geçen Coca Co- 


la işçilerinin tümü dün çıkartıldıkları Bakırköy Cumhuriyet Savcılığında serbest bırakıldı. (Fotoğraf: Mazhar FEDAKAR) 


Gözaltına alınan 
118 Coca Cola işçisi serbest bırakıldı 


TKP yanlılarını görevden alması hakkındaki eleştirileri cevaplayan 


Alyanak:” Gölge etmesinler başka ihsan istemem” 


HABER MERKEZİ 

İzmir Belediye Başkanı İhsan Alyanak TKP yanlısı iki başkanlık danışmanının görevden alması ile ilgili eleştirileri cevapladı. Alyanak, 


- "CHP örgütü Alyanak'ın 


tayinleriyle çalkalanıyor" şeklindeki haberler yalan dır"'dedi. 

Atamaların Parti Örgütünde ve Belediye Meclisinde anlayışla karşılandığını belirten Alyanak "Belediyede bundan böyle partizanlığa hiç bir 


Ze sayıda 


» Sinek Dağa Çarpmış 


şekilde izin vermeyeceğim'' Ben görevlilerimin hizmet üretmelerini istiyorum" dedi. 


Alyanak daha sonra şunları söyledi: 

"Partizanlık yapan en yakınım bile olsa gözünün yaşına bakmam. Yapacağımız çok işler var. 
1981'e kadar alt yapı hizmetlerinin tümünü bitireceğim. İzmir'i Orta 
Doğu ve Balkanların en güzel kenti yapacağım. 
Bu nedenle gölge etmesin ler, başka ihsan istemem" 


@ İstanbul ile Birlikte Ankara ve Adana’ da Basılacak Daha gül Daha Taze Bir Aydınlık Için 25 Milyonu 


Halktan Topluyoruz 


© Halkın Kurtuluşu” nun “Dünyada Eşi Olmayan” Kitabı Üzerine 


AEP” nin Tutarsızltkları Selahattin Fırat 


* Türk'arihinde Islamiyet Hangi Sınıfın ideolójisiydi? 


Mehmet Halim Spatar 


© Tosun Kaya’ nin Devlet ve Devrim Çevirimize 


Yönelttiği Eleştiri Üzerine 


© Zeki Ön’ ün Gaziantep Konuşması: Gaziantep Halkına Söz Veriyoruz” 


© ZekiÖn' ün Yüreği Durmaz O Yürek Milyonlarla Atıyor * Işçi Arkadaşları Devrim Çelenk” i Anlatıyor 


ÇIKIYOR! 


| üyesi 


İSTANBUL (ÖZEL) 
Coca Cola Fabrikasın- 


da önceki gün direniş yaptıkları (o gerekçesiyle gözaltına alınan 118 işçi Bakırköy Cumhuriyet 


Savcılığında sorgulamaları yapıldıktan sonra dün akşam serbest bırakıldılar. 

Bilindiği gibi Coca 
Cola Fabrikasında işten atılan geçici işçilerin geri almması için fabrikada çalışan 800 işçi direnişe geçmişti. Direniş yetine gelen güvenlik kuvvetleri işçilerin bir kısmını cemselere doldurarak Davutpaşa kışlasına götürmüş ve bunlardan 118'ini gözaltına almıştı, Gözaltına alınan işçiler dün gönderildikleri Bakırköy Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldılar. 

Aralarında kadınların da bulunduğu işçiler, gözaltına alınanların isimlerinin daha önceden patron tarafından tespit edilerek sıkıyönetime bildirildiğini, kendilerinin atılan arkadaşlarının yeniden işe alınmasından başka bir amaçlarının bulunmadığını belirttiler. 
İşçiler ayrıca geçici işçilerin de toplusözleşme- den yararlanmasını ve oldukları Gıda-İş Sendikasının kendileriyle ilgilenmesini talep ettiler. 


içişleri Bakanı 
Güneş, incelemelerini dün de sürdürdü 


RİZE (THA) 

İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş, Rize'ye gelerek şehrin ileri gelenleri ile asayişle ilgili bir toplantı vaptı. 

“Bu toplantıda diğer gittiğim her il ve ilçede olduğu gibi şehrin bugünkü asayişinin şehir için ne denli yeterli olup olğını görüştük ve bundan sonra ne gibi önlemler alınması gerektiği hakkında görüş birliğine vardık." 

TRABZON'DA 

Daha sonra Trabzon'a geçen Güneş burada Trabzon Vali Vekili Necati Develioğlu ve yüksek rütbeli subaylarla birlikte bir brifinge katıldı. 


Mane'vra 


İstiklal Marşı çalınırken oturan, daha sonra Si üyelerinin yürüyüşüne saldıran í âç-beş 

D'liyi çılgınca alkışlayan Politika gaze tesi bile, acı acı fren sesleri çıkarıırak direksiyı onu çe- 


virmeye çalışıyor. 


Dünkü gazetelerinde bir |<öş;e yazari: ırının * 


söyledikleri : 


"Bundan böyle yalnızca 26, ve 30 A gustoslara değil, aynı zamanda ulusal bağımsı zlığı simgeleyen tüm ulusal değerlere de eme kçi halkı- 


mız sahip çıkacaktır." 


Ve aynı yazarın aynı köşe de 15 gü n önce söy, 


ledikleri: 


“Yani, sizin anlayacağım ız, İstikk ıl Marşı asla ulusal bağımazlığımızın biir simges i anlamında değil, burjuvazinin kendi í Jeğer yar gılarını zorla kabul ettirme ve 12 Mart faşizmini ın simgesi anlamında çalınır ve söylen if." 

15 gün önce İstiklal ] Warşına saygıya "bur- 


juva kuyrukçuluğu", 


iş' birlikçi tı #kelci sermaye, / 


m çığırtkanlığı, NATO 'nun, CL A'nın uşaklığı' e . 


"Moskova'dan idare ‘edilen bu/ kafayı 15 gün içinde taştan taşa çarp ,. Herkesi n nefretini top; la. Türkiye'de uşaklar için pabu cun pahalı oldu- 


ğunu gör. 


15 gün sonra "Tü'm ulusal « değerlere emekçi 
halkımız sahip çıkac: iktır" de Emekçi halk,ulu sal değer lere altmış yıldır 


sahip çıkıyor. 


Kurtuluş Savaşı ada kanını , döken emekçiler, ODTÜ'nün açılışında Milli Marş çalarken saygıyla ayağa kalkan emekçiler in atalarıydı. Emekçiler ayağa kalkarken "otur un, oturun" diye vizıldayan Rus uşal «larının at: ıları ise Kurtuluş Savaşı sırasında A.merikan rnandası istiyorlardı. 

TKP'lileriin yaptığı, "Ç evir kazı yanmasın" 


hesabı. 


Uşaklığın ka deridir bu. 

Moskova'darı, Doğu Berlin'den idare edilip, Türkiye'den /bi haber olm anın kaderi. 

Biriki yerd e ''Yaşası n Sovyetler Birliği" diye viyaklarsın , Halkın t epkisini görünce “aman bu slogan pek tutmuycor, şimdilik daha ihtiyat- 


lı olalım"'ders in. 


1 Mayıs ya klaşırken "savaş örgütlerim, müttefiklerim hay: di Taksim 'e" diye Doğu Berlin'den fetva çıkarır sın. Emel «çilerin yüz vermediğini görünce torn istan edi'p, " orayı boşverin, zaten DİSK'in peş inden gidilmez, en iyisi İzmir'e gitmek” diye t ornistan ‘edersin. 

İki yıldı: uyguladdığın iç savaş kışkırtma si- 


yasetinin k araya ot urmakta oldu 


u göründe 


“ben öyle kötü şeyler söyler miyim, hep İngiltere'dekiler in marifeti" deyip işin içinden sıyrıl- 


maya çalış ırsın. 


Dedik 'ya, uşaldlığın kaderi. Adamın beyni Moskova“ la olunca böyle altı ayda altı kere 


manevra ) rapar. 


Lİ * 


İşin al ay götürmeyecek yanı ise, bu Rus uşak- 


larının te rtipler'i yüzünden ODTÜ ö 


iğrencilerinin 


öğrenimi yapam »az duruma dişmeleridir. ODTÜ” deki tert ip, öğretimi durdurmuştur. Okulda öğretim yapılma sını engellemek isteyen bir.. avuç hain, açılış şjünündeki tertipleri kopa. çıkınca 


şimdi yenilerini tezgahlıyorlar. Üste 


bu ter- 


tiplere cokula yeni girmiş, neyin ne olduğunu bile öğren emer niş hazırlık okulu öğrencilerini alet 


etmeye 


eliş ıyorlar, Kendileri ortalıkta yoklar. 


ODTÜ'de; öğrenim özgürlüğünün sağlanması isteniyo rsa, okumak isteyen büyük öğrenci çoğunluğunur: değil, öğrenimi durdurmak isteyen bu bir avuç zorbanın üstüne gidilmelidir. . . 


Yunarn Televizyonu, Evren” in konuşın asını ilk haber olarak verdi 


İZMİR (AA) 

Yunan 'TV'si (EPT) Genelkürme iy Başkanı Orgeneral ! Kenan Evren' in NATO' aun İzmir karargahında yapılan devirteslim tö renindeki konuşmasını, saat 21.00' 
deki anı haber bülteninde illk haber olarak 


verdi. 


Evren'in - "komşumuzu NATO'nun askeri kanadında yeniden görmekten memnunluk duyarız" şeklindeki sözünü yorum yapmadan sunan Yunan Televizyonu haberinde bir de görüntü verdi. 


DÇM borçlarının ertelenmesi ile ilgili anlaşma Londra” da imzalandı 


ANKARA (A.A) 

Döv ize çevrilebilir 

mevduat (o borçlarımızın 

ertelen mesine ilişkin anlaşma dün Londra'da imzaland i1. 


Arılaşmayla ilk üç yıllık süresi ödemesiz olmak üzere, yedi yıl için ertelənen borç miktarımız, yaklaşık 2,5 milyar dola r, 


DÇM türü borçlardan Türkiye'nin gördüğü zararın yanı sıra, alacaklı bankalar da zaman zaman ana paralarını dahi alamama durumuyla karşılaşmışlardı. Bu nedenle yabancı bankalar Tür- 


kiye'nin erteleme ile ilgili önerisini olumlu karşılaşmışlardı. An- 


laşma 264 yabancı banka ile imzalandı, 


TiKP Bolu İl Örgütü kuruldu 


BOLU (ÖZEL) 


Türkiye İsg Köylü Par'tisi Bolu İl Örgütü kur uldu, 23 Ağustos günü çalışmalarına başla- 


yarı İl Yönetin Kurulu üyelerden oluşuyor: 


şu 


İSTANBUL TELEFON BAŞMÜDÜRLÜĞÜNDEN 


KAMYON KAMYONET VE MİNİBÜS KİRALANACAKTIR 


Başmüdürlüğümüzün Anadolu yakasındaki servislerinde çalıştırılmak üzere Kamyon, Kamyonet ve Minibüs kapalı teklif alma usulüyle ki- 


ralanacaktır. 


Bu işe ait şartname Gayrettepe Yıldız Posta Caddesindeki Başmüdürlük Malzeme Müdürlügünden temin edilebilir, İstekliler tamamına teklif verebilecekleri gibi ayrı ayrı vasıtalarada 


teklif verebilirler. 


meleri rica olunur. 


yapmakta serbesttir. 


İstekli olanların bu işe ait kapalı teklif mektuplarını en geç 13.9.1979 Perşembe günü saat 11.00'e kadar Malzeme Müdürlüğüne tevdi et- 


Not; İdaremiz 3490 sayılı kanuna tabi olmayıp ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine 


Cemal Aksu (Başkan, öğretmen), Seyfi Yıldırım (işçi), Metin Gürel (şoför), Uğur Alpaslan (esnaf), Bedri Özer (gazeteci), M.Oğuz Kandemir (serbest), İsmail Bil- 
,gin (esnaf). 


(Basın :19762—858) 


- 30 Ağustos 1979 


diigiler İİ © görüşler 6 AYAYINLARI © GÖYLAR HALKIN KURTULUŞU VE 
ODTÜ OLAYI 


kın Kurtuluşu'nun taraftarlarının davranışına ilişkin somut birşey söylemediği yazıda, eylemin "haklılığı" ileri 


Halkın (Oo Kurtuluşu dergisi“ “172. sayrısında başyazıs ını ODTÜ! olaylarına ay ırmış. Bil indiği gibi ODT ‘Ù açılış 1 ören- 


lerinde Halkın Kurtuluşu taraftarları da İGD' lilerle birlikte İstiklal Marşı söylenirken ayağa kalkmamışlardı. Hal- 


Hal'kın Kurtuluşu” nun çağrısı: “Seçimleri 
Boykot Edelim” 


Halkın K urtuluşu dergisi, taraftarlarına seçim taktiğini 20 Ağustos tarihli 172. sayısında açıklıyor. "Sıkıyönetimli seçimlere katılmanın “baskıyı meş irulaştırmı ık" olacağını ileri sürerek seçimleri boykot çağrısı yapıyor. H alkın Kurt uluşu dergisi Türkiye Devrimci Komünist Partisi-İnşa Örgütü'n ün bu tak: tiği tespit ettiğini de açıklıyor. Halkın Kurtuluşu'nun gerekç eleri şunla r: 


“1. 'Kitlelvr önemli ölçüde mevcut burjuva partilerine güven duymamaktadır. Bug ün parlam entonun prestiji önemli ölçüde sarsılmıştır... 
Gericilik seçim e katılman ın çok düşük olacağından korkmaktadır. Kitlelerin, devrim alternatifine yöneleceğinden korkmaktadır... Kitlelerin seçime katılma oranı düşecektir. Kitlelerdeki bilinçlenmenin bir göstergesi olan bu dur ım destekle'nmeli.' 

2. 'Kitle mücadelesinin yükseldiği bu dönemde... işçi-köylü iktidarı ile sorunların çözülebileceği (propagandası)... parlamento ve seçime katılarak değil, seçi, mleri boykot ederek daha etkin bir şekilde sürdürülebilir. 


3. 'Sıkiyönetim ... altında y apılacak bir seçime katılma, gericiliğin demokrasi maskesini ,korumasına ... hizmet edecektir." 


sürülerek (o "zamansız" olduğu sövleniyor. 


Halkın Kurtuluşu yayınladığı yazıda şu görüşlere yer veriyor: 

“Özünde haklı ve doğru olsa da yeri ve zamanı doğru seçilemeyen her eylem başarı yerine başarısızlığa yol açar. Nasıl kitlelerin eğitimi ve örgütlenmesi gerçekleşmeden, iktidarın alınmak istenmesi zaferi sağlamazsa ve böyle bir şeye başvurulmaması gerekirse, kitleler herhangi bir fikrin doğruluğuna inandırı!- madan onun doğrultusunda eyleme geçirilemez, genel olarak böyle eylemlerden kaçınılması gerekir, Buna rağmen yapılmaya çalışılan bir eylem mücadelenin gelişmesine hizmet etmez. 


"Bayrak ve 'İstiklal' Marşı konusunda devrimcilerin tutumu da bu anlayışa uygun olmalıdır. Sadece burjuvazinin malı olmakla kalmayan anti-emperyalist değer- 


Halkın Kurtuluş u, gericilik vb. bir dizi terime yer vermiş ama seçim programında MHP v'e Rusya'yı karşı mücadele diye bir sorun bulunmu: 


yor. 


——— ———— 


Halkın Kurtuluşu: 
" Tek kelime bile Mao Zedung'un etkisi varsa özeleştiri yapacağız” 


Halkın Kurtuluşu'nun teorik görüşlerini yansıtan Parti 
Bayrağı dergisi Temmuz 1979 
tarihli 17. sayısını "'anti-Marksst" ilan ettiği Mao Zedung' un eleştirisine ayırmış. Bilindiği gibi daha önce Arnavutluk çizgisini benimseyen Devrimci Proletarya ve Devrimci Halkın Yolu dergileri Mao Zedung' u "eleştirmişti." Parti Bayrağı da bu sayısında 88 sayfa eleştiri yapıyor ve eleştirilerinin devam edeceğini söylüyor. Parti Bayrağı eleştiride güttüğü amacı açıklarken şöyle diyor: 


"Mao Zedung Düşüncesi anti-Marksisttir, o her türden idealist pragmacı, revizyonist fikir ve tezlerin eklektik bir karmaşık yığıntısı olan küçükburjuva bir teori ve pratiğin ifadesidir. Çeşitli Marksist sloganlarla anti-Marksist görüşlerini gizlemeye çalışan Mao Zedung, küçük-burjuvazinin eklektik bir ideologu ve 'iyi' bir metafizikçidir. Amacımız bu durumu açığa kavuşturmaktır.' 


Bilindiği gibi bir süre önce Enver Hoca, "Emperyalizm ve Devrim" isimli bir kitap yayınlayarak Mao Zedung'un çizgi- 


sine karşı "savaş" açmıştı. 
Türkçe çevirisi 260 sayfa civa- 
.rında tutan ve Sovyet ideologlarının görüşlerini devşiren bu kitabı Halkın Yolu ve Halkın Kurtuluşu çevirerek yayınlamışlardı. Halkın Kurtuluşu ayrıca bir eleştiri yapma gereğini neden duyduğunu Parti Bayrağında açıklamıyor. 


Parti Bayrağı, daha önceki sayılarında, özellikle ulusal demokratik halk devrimi, proletaryanın asgari programı gibi sorunlarda Mao Zedung'un Seçme Eserlerinden de alıntılar yapmıştı. Bu konuya şöyle deiniyor: 


“Mao Zedung'a yönelteceğimiz eleştiriler, kuşkusuz yep- yeni şeyler olmayacaktır. Çünkü proleter devrimci hareket, çizgisini revizyonizmin köklü bir eleştirisi temeli üzerinde Kruşçevci revizyonizmin ve diğerlerinin yanı sıra, küçükburjuva ideoloji ve tezlerin "Üç Dünyacılık'ın eleştirisi k temelinde inşa ederek geliştirmiştir. Yakın zamana kadar belirli bilgi ve kavrayış yetersizliğinden kaynaklanarak Mao Zedung'u Marksist-Leninist olarak adlandırmamız ve ondan yine belirli alıntılar yapmamızdan bağımsız olarak, çizgimiz, aynı zamanda Mao Zedung Düşüncesinin de bir değişkeni olduğu revizyonist ve küçük burjuva ideoloji ve tezlerle esasta bir çelişme içindedir, *onların temellerinin inkarı üzerinde yükselmiştir... Yoksa Mao Zedung' u böylesi daha 'iyi' olacağı için ya da başkalarının yapmaya çalıştığı gibi 'güneşin altında iyi bir yer kapmak için' reddetmiyoruz. 'Üç Dünya Teorisini' bu anlayışla oreddedenlerin 


acıkl ı sonu ortadadır... 


"I£uşkusuz çeşitli yazılarımızd.a, enazından Mao Zedung' u büyük bir Marksist-Leninist olaralc tespit etmekten kaynaklanan belirli hata ve muğlaklıklar ollması doğaldır. Mao Zedung'un anti-Marksist fikirlerinderı hiç etkilenmediğimizi ööylernek doğru olmayacaktır. 
(nemli olan, bu hata ve muğkaklıkların çizgimizin özüyle: ilişkili olmaması ve yine bunların giderilmesinin ancak ve: ancak çizgimizin daha da deririleştirilip geliştirilmesine hizmet edebilecek ve edecek olmeisıdır. Bunun için yayınlama- ya başladığımız yazılarda. yalnızca Mao Zedung'u eleştirmekle kalmayacağız. Bu eleştirilerin sonunda, şimdiye kadar yayınladığımız özellikle bütün temel yazılarımızı titizlikle g özden geçirip, tek kelime de o'lsa dahi Mao Zedung'un etkisi varsa —ki; böyle şeyler vardu — bunların özeleştirisini yapac. ağız." 


Parti Bayrağının Mao Zedung'un çizgisine eleştirileri, esasında yayınladığı kitapta son derece iaz bir kısmı kaplamış. 
Ama Par ti Bayrağı, eleştiriye gireceği konuda bütün okudukları'nı özetlediği için 88 
sayfalık bir yazı ortaya çıkmış bulunuyor. Eleştirileri kısaca şu noktalarda toplanıyor: 


"Mao .Zedung, Marksist-Leninist pro'letarya diktatörlüğü öğretisini ı sözde kabul, gerçek- te ise (çoğu zaman oldukça açık bir biçimde) inkar eden bir küçük-t vurjuva demokratın- dan başka bir şey değildir ve ömrü boyur ica ne sınıf mücadelesini 'burju vazinin alaşağı edilmesine ve büsbütün ortadan kaldırılmasır a' ne de proletaryanın burjuv'azi üzerindeki topyekün bir diktatörlüğüne kadar genişletmiştir: Aksine o, her zaman prole taryaya karşı Çin milli burjuva; zisinden (küçük ve orta) yana olmuş ve Çin devriminin burju'vaziye karşı proleter bir devrin 1e dönüşmesine ısrarla karşı çıl mış, onun ulusal ve demokratil: bir çerçeve içinde ve bir köy'lü devrimi olarak kalması için ç'aba göstermiş ve mücadele etmi ştir." 

Partı Bayrağı, Mao Zedung' un Kruşçevlere karşı Stalin'i savunmasını dei şöyle değerlendiriyor : 

Geçmişte (o yanıltıcı Çin propagandasını n etkisiyle Mao Zedung ve ÇKI”'nin gerek Tito revizyonizmine ve gerekse Kruşçev'in antii-Stalinist kampanyasına karşı! çıktığı ve bu büyük komünist in eserlerini savunduğu yolunclaki görüşler ülkemizde oldukç a yaygındı. Bu o dönemin gerç eklerinin yeterince bilinmemesiinden kaynaklanan bir vanılgıdlır. 

"Mao Zedung ve ÇKP, şu ya 


da bu revizyonist ülkeyle zaman zaman, ulusal çıkarlar- 


dan kaynaklanan çelişkiler içı- ne girmiş ve bunu Marksizm-Leninizmi savunmak amacıyla yürütülen 'büyük mücadeleler" olarak göstermeye çalışmıştır. 
Bir küçük-burjuva devrimcisi olarak Mao Zedung, ülkesinin 'ulusal' (dar anlamda ulusal) çıkarlarını bir yandan emperyalizme ve feodalizme karşı, diğer yandan ise proletarya ve komünizme karşı çıkarmış, 'atalarımız' dediği Konfiçyüs Menciyüs, Sun Yat Sen gibi 'Çinli büyük adamlar'ın öğütlerini ve amaçlarını gerçekleştirmeye çalıştığını birçok kez açıkça söylemiştir. Bunlarınkiyle, Menciyüs'un dediği gibi ‘göğün altında yenilmez' olmaktan bahseden Mao Zedung' un fikirleri arasında her zaman sıkı bir bağ olmuştur. 


"Mao Zedung, başlangıçta Kruşçev'in Stalin'e karşı açtığı kampanyayı ve bu kampanyann başlatıldığı SBKP 20. 
Kongresini destekledi. Ama, daha sonra yine Kruşçev'le olan çatışmasında parsa toplamak amacıyla sözde Stalin'e sahip çıkıyormuş gibi göründü. 
Yine de o, Stalin'e karşı yürüttüğü mücadeleden geri kalmamak için sözde Stalin'in 'yüzde yetmiş doğru, yüzde otuz yanlış' olduğu gibi saçma bir tez ileri sürdü ve Stalin'i suçlamaya devam etti.” 

Mao Zedung'u burjuvaziye karşı "liberal" olmakla suçlayan Parti Bayrağı şöyle diyor. 


“Mao Zedung un burjuvaziye karşı izlediği bu siyasetin temelinde küçük -burjuvazinin, 


burjuvaziye karşı proletaryayı * 


ve proletaryayı karşı 'kullanarak' bir denge kurma çabası yatmaktadır. 
Ama elbette kapitalizmin yokedilmediği şartlarda oynanan bu 'denge' oyunu aslında burjuvaziyi egemen kılmanın ve proletaryayı parçalayarak güçsüz düsürmenin bir aracıdır." 

P.Bayrağı bugünkü Çin'de siren modernleşme hareketine de değinmeyi unutmamış: 

“Hua-Ueng revizyonistleri, artık bu tür küçük-burjuvaca hayallerle uğraşmayı bir yana bıraktılar. Onlar Mao Zedung' un yönetimi boyunca sürekli guçienen ve palazianan, ama tam olârak egemen hale gelemeyen burjuvazinin temsilcileri olarak daha 'akılcı' bir akımı temsil ediyorlar. Onlar artık süper devlet olma hayaliyle yanıp tutuşan emperyalistler olarak sanayileşmeden ve 'Dört Modernleşmeden' yanadırlar." 

Parti Bayrağı geçmişte Mao Zedung'a yöneltilen eleştirilerin dışında bir şey getirmiyor. 
Ama Çin'de geçmişte mahkum edilmiş Wang Minglerin sözlerini böylesine beğendiğine göre yakında Yürüyüşün yaptığı gibi onların Moskova'da yazdıkları anılarını yayınlamasını beklemek kalıyor. 


burjuvaziye 


leri de temsil etmeyen, bağımsızlık savaşını ve ulusal onuru değil Osmanlı feodal despotizmini, ırkçılığı, dinciliği, gericiliği simgeleyen sembolleri (o savunmak devrimcilerin işi değildir." 


“Bugün ömeğin Kürdistan'da gericiliğin, ırkçılığın ve şovenizmin sembolü durumundaki marşlar ve bayrağa karşı eylemlerin yoğunlaşması mümkündür, Ve Kürdistan'da hemen hiçbir yerde hiç kimse bu sembollere karşı saygıyı osağlayamamaktadır. Bu durum gelecekte diğer yerlerde de gerçekleşecektir. Buralar- da bugün yapılması gereken ise, mücadelenin gelişmesine hiçbir yarar sağlamayacak zamansız eylemler değildir.” 


Halkın Kurtuluşu hâlâ neden ölen taraftarlarının tabutlarına ay yıldızlı bayrağı örttügüne cevap vermemiş durumda. 


D. Halkın Yolu” nda 


ODTÜ olayı 


Geçen sayısında 
ODTÜ olaylarında İGD' nin İstiklal (o Marşına karşı giriştiği saygısızlığı savunan D.Halkın Yolu. dergisi, bu haftaki sayısında İGD'yi İstiklal Marşına karşı girişilen saygısızlığın en kararlı taraftarının kendisi olduğunu ispatlamak için, eleştiriyor. 


“Sahte TKP'li revizyonistlere gelince, gençliğin sosyalizm özlemlerini istismar etmede hayli tecrübeli olan bu revizyonist akımın, OD-Tü'deki temsilcileri önce 'İstiklal Marşı'na karşı çıkıp Enternasyonal' e sahip çıkar gözüktüler. Ama alelacele bir bildiri yayınlayarak örgütsel görüşünü açıklayan İGD, 'Enternasyonal Marşına saygı duyarız ama'diye lafa girerek burjuvaziye, onun değerlerine (sadakatini tekrarladı." 


D.Halkın Yolu'nun İGD'lilerle yarışırken dayandığı gerekçeler de şunlar: 


"Proletarya başka bir sınıfın, burjuvazinin bayrağını taşımaz. 
Onun kendi bayrağı vardır: Sosyalizmin ve proleter enternasyonalizminin bayrağı. O, burjuva milliyetçiliği- nin bayrağına karşı proleter enternasyonalizmi- nin bayrağını yükseltir. 
Hele hele bugün gerici burjuvazinin elinde proletarya üzerindeki baskı ve zülmün Kürt ulusuna karşı düşmanlığın, şovenizmin silahı olan "İstiklal Marşı', "Türk bayrağı' vb. asla proletaryanın sahip çıkacağı değerler olamazlar." 


“Dolayısıyla gençlik kendine hiçbir gelecek vaat etmeyen burjuvaziye, tarihi olarak onun simgesi olan şeylere karşı elbette kayıtsız kalacaktır. Gençlik burjuva değerlerden kopmuş, bunları söküp atmıştır. 


D.Halkın Yolu bunlardan sonra, İstiklal Marşına Karşı girişuen saygısızlığa karşı yükselen yurtsever tepkilerin etkisiyle şöyle diyor: 


“Kuşkusuz ODTÜ öğrencilerinin proletaryanın Enternasyonal Marşını çoşkuyla söylemeleri ona sahip çıkmaları, buna karşılık İstiklal Marşını söylememeleri haklıdır, doğrudur. Ancak bugünden. 
İstiklal Marşı ile açık ve kesin çatışmaya gir- 

. meleri.. sol bir hatadır." 


Ahmet 


tesislerin 


doktor 


Resul Yolcu sakatlandığında Genel Müdürlük "Dayanın yarın size 
8 doktor gönderiyoruz" demişti 


Genel Müdürlük halaMersinli 


Milli judocu Resul Yolcu (sağda) sakatlığını kendi kendine tedavi etmek zorunda kaldı, 


© Genel Müdürlüğün amatör sporcuların sağlığı konusunda ciddi bir tutum almaması üzüntü tepkiyle karşılanıyor 


göndermedi 


Öztekin Erdağı 


Geçen hafta salı günü yaptığı çalışma sırasında, sağ dizindeki iç bağların kopması nedeniyle, ciddi bir sakatlık geçiren Resul Yolcu, aradan 9 gün geçmesine rağmen hâlâ Beden Terbivesinin göndereceği doktoru bekliyor. 

Resul Yolcu, Akdeniz Oyunları için arkadaşlarıyla yaptığı çalışma sırasında sakatlanmış,tesiste doktor olmaması nedeniyle ilk tedaviyi görememiş ve ilkel yöntemlerle bacağının acısını dindirmeye çalışmıştı. Bu arada Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne telefon edilerek doktor sorununun halledilmesi istenmiş, Beden Terbiyesi Genel Miidürlüğü de "'Dayanın, yarın size Ankara'dan 8 
doktor gönderivoruz" diye cevap vermişti. 


Ancak Menel Müdürlü- gün bu cevabından yaklaşık 9 gün geçmesine rağmen tesislere, hâlâ sözii edilen, bırakın 8 doktoru, bir doktor dahi gelme- di, Doktor sorunumun kamp çalışmalarının başından bu yana düşünülmemesi- nin yanısıra ortada bir sa- 


katlık ve verilen bir "söz" olmasına rağmen ciddiyetsiz davranılması Genel Müdürlüğün amatör spora yaklaşımı açısından hem üzüntüyle hem tepkiyle karşılandı. 

Bu arada milli judocu Resul Yolcu, sakatlığın- dan bu yana neler yaptığını şöyle açıklıyor: 

“Valla, ilk gün çok acı çektim. Değil üstüne basmak, dizime dahi el 


siremedim. Sağolsun güreş antrenörü Necdet Uçar yardımcı oldu ve bazı önerilerde bulundu. N- nun önerilerini dinleyerek bacağımın acısını dindirmeye ve tedavi etmeye çalıştım. Kâh buz koyarak, kâh havaya Kaldırarak, fakat genellikle acıya dayanarak o sakatlığımın geçmesini bekledim. Şimdi yavaş yavaş yürüyebiliyorum. Acısı biraz daha hafifledi." 


Evet Resul Yolcu, yıllarca ihmal edilmiş bir gerçekliği ortaya koyuyor.” Amatör sorcuların sağlığı konusunun, ciddiye alınmaması ve bu konuda gerçekçi bir çözüm yolu icin çalışma yapılmaması *" 


Bayan yüzücülerimiz Akdeniz Oyunlarına götürülmüyorlar 


İSTANBUL (ÖZEL) 


Bir süreden beri Akdeniz Oyunlarına İstanbul ve İzmir'de kamp yaparak hazırlanan Bayan Yüzme Milli Takımımızile Erkek Yüzme Takımımızdan Sabri Özün, Ferdi Doktoroğlu ve Gökhan Aktaroğlu'nun Split'e götürülmemelerine karar verildi. 

Yüzme Atlama ve Sutopu Federasyon Başkanı Fahiman Akdağ, bu yüzücülerimizin Balkan Yüzme Şampiyonasında vasat kaldıklarını, yaşları küçük ve tecrübesiz oldukları için Akdeniz Oyunlarında da başarısız kalacaklarını belirterek, federasyonun bu kararını Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğüne iletti, Bunun üzerine Genel Müdürlük, bu yüzücülerin Split'e götürülmemesi- 


ne karar verdi. 
Çeşitli dallarda Türkiye 


rekorlarının sahipleri o- 


lan ve 7 kişiden oluşan Bayanlar Yüzme Milli Takımımızda Esra Alpaytaç , Yasemin Savtekin, Şehnaz Uslu, Elif Ünsal, Mısra Tutanç, Sebla Tanık ve Yakut Alça 


bulunuyordu, 


Fuar Oyunları Atletizm Yarışları 1 - 2 Eylülde 


Yarışmaların yapıldığı süre dışında bakılmayan sırık pisti ve minderlerde ınusapaka yapılacak. 


Boksta en fazla madalyayı Sandal ve Tatar 


kazandırdı 


ülkemizi Akdeniz Oyunlarında başa- 


Akdeniz Oyunlarına katılacak boksörlerimiz Kayseri Talas kampında Ça-Wşmalarını sürdürüyor. Ali Sert, Neçmi Akkoyun, Bülent Angın, Mikail Bozoğlu Fahri Sümer, Cevat Aladağ, Recep Tatar, Selami Karakelle ve Mehmet Ali öztürk" ten oluşan Boks milli takımımızı Bülent Kiter hazırlıyor. Akdeniz Oyunlarına katılacak Boks Federasyonu kafilesinde, Federasyon Başkanı Hasan Rüzgar ekip şefi, Nejat Onyal'da hakem olarak bulu- 


nuyor. 


Akdeniz Oyunlarının, Balkanların ve Avrupanın en güçlü isimlerinden olan Celal Sandal, bir mü- 


sabaka anında... 


kez katıldığımız bu 


Hazırlayan: 
İzzet Sefa 


rıyla temsil eden spor dallarından biri de Boks. Beş 
larda boksörerimiz ülkemize 3 altın, 8 
gümüş, 6 bronz olmak üzere toplam 17 
madalya kazandırdı. Akdeniz Oyunlarındaki en başarılı sporcularımız ise Celal Sandal ile Seyfi Tatar'dır. Bu iki boksörümüz de 1967 yılında Tunus'da, 1971 


oyun- 


yılında İzmir'de yapılan Oyunlarda önce gümüş sonra da bronz madalya kazandı- 


lar. 


Federasyon Başkanı 


Hasan Rüzgar 


“Dünyada dostluk ve barış sağlanacaksa bu konuda en güçlü propaganda silahı 


spordur..." 


hakkında şunları söyledi: 


diyerek Akdeniz Oyunları 


"Akdeniz Oyunlarına daha önceki uluslararası müsabakaları dikkate alarak hazırlandık. Önce Kayseri Talas'da 50 boksörümüzü kampa aldık. 20-21 Ağustos tarihlerinde yaptığımız seçmeler sonunda Milli Takım kesin kadroyu saptadık... Kesin kadromuz bayramdan sonra yeniden kampa alındı" 


Akdeniz Oyunlarında öyle sanıyorum ki, madalya açısından en başarılı spor dallarından biri de Boks olacaktır. Oyunlarındaki başarımızı ancak Yugoslav bok- 


sörler engelleyebilir. İlk kur'alarda Yugoslav boksörlere düşmezsek, bütün boksörlerimiz madalya ile dönebilirler..." 
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Da 


İzmir'de 


Atilla Özideş 


Uluslararası Fuar Oyunları Atletizm Yarışları 1-2 Eylül tarihlerinde İzmir'de yapılıyor. 


, Türkiye'den yaklaşık 
100 atletin katılacağı yarışmalara aynı zamanda Romanya, Yugoslavya ve Kıbrıs'tan toplam 25 yabancı atlet katılacak. 


Öte yandan yarışma gününün yaklaşmasına karşılık pistin hazırlanmadığı, duşların tamir edilmediği belirtiliyor. 


D 


Akdeniz Oyuniarı birincisi, Balkan Şampi 

n ' n seyii Tatar, bir milli müsabaka aninda AAA en... ` 


30 Ağustos 1979 


a 


Askeri Mahkemesi tarafından reddedildi. 


GİRİŞ VE 
AÇIKLAMA 
Birleştirilmesi talep 

edilen davaların açılmasına sebep olan olaylar ve eylemler: 

Kahramanmaraş isyan ve katliamı öncesinde, bir dizi ev ve kahve taraması, dinamit ve bomba atılması, siyasi cinayet ve yarala ma olayları oldu. Bu olay ların ve eylemlerin tarihi olarak bir aralamasını yaparsak isyan ve katliamın nasıl adım adım hazırlandığını ve gerçekleştirildiğini görebiliriz. 


ADIM ADIM 
HAZIRLANAN 
KATLİAM 


18, 19, 20 Ocak 1976 
günlerinde Pazarcık olayları yaratıldı, bir kişi öldü, birçok kişi yaralandı. 
Böylece Pazarcık'taki Alevi-Sünni halk arasında düşmanhk yaratılmak istendi. 

16 Ocak 1978 günü 
Sanat Okulu Müdür Muavini İsmail Ünlü'nün evine bomba atıldı. 

19 Ocak 1978 günü 
ETKO-TYK militanı Mustafa Karaman, Büyük Ülkü Derneğinin bomba deposu olarak kullanılan evinde, bomba imal ederken patlatıp el ve ayakla- 


18:55 HABERLER 


Şehirde bombalama, 


tarama, dağlarda 


kır eşkıyası faaliyetleri 


Katliama 


nasıl gelindi? 


Başlarken 
17 Ağustos 1979 günü müdahil avukatların ETKO ve K. Maraş olayları 
davalarınm birleştirilmesine ilişkin Adana Sıkıyönetim Askeri Mahkemesine verdikleri dilekçenin tamamını yayınlıyoruz. Yazıda başlıklar ve bazı arabaşlıkları biz koyduk. Yayınladığımız bu dilekçe 28 Ağustos günü Adana j 


rını parçaladı. Aynı gün ETKO militanı Celal özer, Ökkeş Gemci adlı yurttaşın iş yerine dinamit attı, 

9 Şubat 1978 günü 
ökkeş Çokuçkun'un evinde Amerikan yapısı or. 
du malı TNT tahrip kalıpları ele geçirildi. Çokuçken Nakliyat Şirketinin sahiplerinden Selahattin Çokuçkun ve İlhami Çokuçkun yakalandı. 

4 Mart 1978 günü K. 
Maraş Cumhuriyet Savcısı Celal Mimaroğlu'nun evine bomba atıldı. 

14 Mart 1978 günü öğretmen Mithat İspir'in evi ile Derviş Akın'a ait Akın Kıraathanesi kurşunlandı, kahvede bulunan Doğan Akın ve Cuma Yüzüak yaralandılar. 

* 25 Mart günü Boğazkesen Caddesinde Yunus Şener'e ait Oklar Ticarethanesi benzinle yakılmak istendi. 

* 26 Mart 1978 günü TÜM-TİS lokali bombalandı. 

* 31 Mart 1978 günü Metin Eren'in iş yerine bomba atıldı. 

* 3 Nisan 1978 günü Yürükselim'deki Erenler Kahvesi otomatik silahlı şahıslarca basıldı ve Alevi dedesi Sabri Özkan öldürüldü. 
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14.00 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI Tö-RENLERİNİN NAKLEN YAYINI 

16.00 HALK OYUNLARINDAN ESİNTİLER: Programda Ege Folklor Eğitim Merkezi Oyuncuları "Sarı Zeybek" ve "Al Yazma”, İzmir Turizm Folklör Derneği Oyuncuları "'Damardı ve Cemilem", Şenlikler Lisesi Folklör Ekibi Oyuncuları "'Yund Dağlar ve Baylan Cemile" ve yine Ege Folklör Eğitim Merkezi Oyuncuları "Üç Ayak" ve "Eski Fasulye" adlı oyun- 


ları sunacaklar. 


16.30 MENTEŞ VE YALOVA KAMPI: Programda Kara Kuvvetlerinin İzmir'de bulunan ve Kara Harp Okulu'nun kamp ve eğitim ihtiyacını karşılayan Menteş kampından görüntü- 


ler yer alıyor. 


17.00 KARA KUVVETLERİ BANDOSU 

1715 TV OYUNU: Programda 9 Ağustos, 
9 Eylül 1922 Kuvayı Milliye çalışmalarını konu alan bir TV oyunu ekrana gelecek. Oynayanlar: Erol Kardeseci, İhsan Sanıvar, Dinçer Sümer, Nurşin Demir, Çoşkun Orhan, Salih 


Kalyon, 


Mehmet Kalender, 


Cankut ünal, . 


Nurtekin Odabaşı, Aydoğan Ergezer, Altan 


Köz. 


18.15 SİNBAT'IN SERÜVENLERİ (51. bölüm) 18.40 ÇOCUKLARLA MÜZİK 

19.00 MONDROS'TAN LOZAN'A: 30 Ekim 1918'de başlayan ve Misak-ı Milli'nin Lozan' da kesinlikle kabulüyle sonuçlanan yeni Türkiye'nin kuruluşu konusunda bir açık oturum sunulacak, Katılanlar: Doç.Dr. Nejat Kaymaz, Uluğu İldemir, yazar Mahmut Goloğlu. 

19.50 TÜRK SANAT MÜZİĞİ: Programda Rumeli ve Serhat türküleri izlenecek. 


20.30 HABERLER 
21.15 SAZ ESERLERİ 


21.20 30 AĞUSTOS BELGESELİ 

21.50 TV'DE TÜRK SİNEMASI (Meçhul Kah- ` ramanlar): Agah Hün'ün yönettiği, Ayhan Işık, Sezer Sezin, Turan Seyfioğlu ve Hulusi Kentmen'in başrollerini paylaştıkları bir yerli film. 
Olay Kurtuluş Savaşımız sırasında geçer. Mülazım Osman (A şık) ve Çavuş Sadık (H Kentmen) padişah ordusundan atılırlar, Onlar da Kuvayi Millicilere katılırlar. Ayşe adında bir genç kız (S.Sezin) de Zafer Yıldızı adıyla kadınlar birliği kurar ve cepheye cephane taşırler, Osman ve Zafer Yıldızı arasında bir aşk 


başlar. 
23.30 HABERLER 


TRT 1 


ZAFER BAYRAMI DO-LAYISIYLA ÖZEL YA- 
YIN 


TRT 3 


07.00 Açılış 

07.02 Güne başlarken 08.00 Sabah Konseri 09.00 Türkçe Haberler 10.00 Keman Soloları 10.45 Saz Eserleri 
11.00 öğleye Doğru 
12.00 Türkçe Haberler 12.03 İngilizce Haberler 13.00 Konser Saati 
15.00 Günün Konseri 


Aydınlık 


BAYAŞ Basın-Yayın 
A.Ş. adına sahibi've! 
Genel Yönetmeni 


ORAL ÇALIŞLAR 


Yaziişleri Müdürü: MEHMET ATABERK Haber ve Makalelerden Sorumlu Müdür: 


Müessese Müdürü: O, GÜRHAN ERTÜR 


TRT 2 


ZAFER BAY RAMI DO-LAYISIYLA ÖZEL YA- 
YIN 


16.00 Müzik dünyasından 17.06 Sizler Için 

18.00 Stüdyo FM 

19.00 8ir Konser 

20,30 Caz Konseri 

22.00 Türkçe Haberler 22.03 İngilizce Haberler 22.06 Gecenin Getirdikleri, 23.00 Perşembe Konseri 24.00 Gece ve Müzik 01.00 Kapanış 


S. AYDOĞAN BÜYÜKÖZDENi 


* 10 Nisan 1978 günü Adliye binasına bomba atıldı. 

13 Nisan 1978 günü 
CHP İl binasına dinamit atıldı. 

* 16 Nisan 1978 günü Fidan lokantasına dinamit atmak isteyen iki kişi dinamitlerle beraber yakalandı. Bu şahısların ifadeleri Türk Yıldırım Komandoları (TYK) ve Esir Türkleri Kurtarma Ordusu (ETKO) adlı yasa dışı örgütlerin varlığını orta-, ya çıkardı. Gizli örgüt mühürü ile ele geçirildi. 

* 16 Nisan 1978 günü 

ine CHP Pazarcık eski lçe Başkanı Alevi aşiret reisi Memiş Özdal'a gönderilen paket bomba, PTT memurunun elinde patladı. Memiş Özdal'ın bombalı paketi kabul etmeme- si sonucu Alevi-Sünni çatışması yaratılamadı. 

* ETKO sanıklarının tutuklanmaları sonucunda kapanan Büyük Ülkü Derneği'nin mensupları Kasım 1978 tarihinde, Mehmet Leblebici'nin başkan lığında Ülkücü Gençlik Derneğini kurdular. 

* Ve nihayet 19 Aralık 1978 günü ÜGD mensuplarınca Çiçek Sineması provokasyonu yapıldı ve bunu takiben, bu dava nın konusu olaylar yaratıldı. 


“MARAŞ'I YENİDEN DÜZELTECEĞİZ" 


Bu olaylar ve eylemlerin bütünlüklü olarak incelenmesi göstermektedir ki, 1978 yılının ilk dört ayında eylemler giderek yoğunlaştırıldı. Alevi aşiret reisi ve CHP eski İlçe Başkanı Memiş Özdal'a gönderilen paket bomba ile isyan ve katliam başlatılmak istendi. 
Fakat, Memiş Özdal'ın paket bombayı kabul etmemesi ve ETKO-TTYK örgütünün açığa çıkarılan mensuplarının tutuklanması, o an için isyan ve katliamı önledi. Dikkat çeken diğer bir noktada ETKO sanıklarının tutuklanması ve Büyük Ülkü Derneğinin kapatılmasından ÜGD'nin kurulma sna kadar geçen 5-6 aylık dönem boyunca K.Maraş'ta anarşi ve terör olaylarının belli ölçülerde durmasıdır. Bu tevkifatla zaafa uğrayan isyan ve katliam hazırlığı daha sopra yeniden hızlandı rıldı. Tekrar toparlanan - ve ÜGD'yi paravan olarak kullanan, Ökkeş Kenger'in ifadesi ile "Maraş'ı yeniden (o düzelteceğiz" parolasıyla harekete geçen örgüt üyesi militanlar, Çiçek Sineması ve Akın Kıraathanesini bombaladı, iki solcu öğretmeni öldürdü ve cenaze törenine saldırı düzenleyerek isyan ve katliamı başlattı. Böylece sayın mahkemenizin bakmakta olduğu bu davanın konusu olaylar ortaya çıktı. 


ETKO 
DAVASINDAKİ 
YARGISAL 
İŞLEMLER 


Etko sanıklarının eylemleri başlangıçta ayrı ayrı dava konusu yapıldı. 
Davalardan sadece ikisi K.Maraş Ağır Ceza Mahkemesinde, diğerleri Asliye ve Sulh Ceza Mahkemesinde açıldı.Daha sonra Sulh ve Asliye Ceza Mahkemeleri suçun vasfı açısından görevsizlik kararı vererek dosyaları görevli Ağır Ceza Mahkemesine gönderdiler. Yargıtay ise güvenlik nedeni ile 


bütün bu davaları Ankara Altındağ Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi. 
Sıkıyönetimin ilanı üzerine Altındağ Ağır Ceza Mahkemesi 29.12.1978 tarihli, 1978/427 sayılı görevsizlik kararı ile dos yaları Ankara Sıkıyönetim Mahkemesne gönder di. 

Ankara Sıkıyönetim Mahkemesi 16.2.1979 tarihli kararı ile 13 dava dosyasını birleştirdi ve yetkisizlik nedeni ile dosyayı Adana Sıkıyönetim Mahkemesine gönderdi. 
Bu dosya halen Adana Sıkıyönetim Mahkemesin- de 1979/361 esas numarası ile kayıtlıdır. 


HUKUKİ DURUM 

Mahkemeniz (o 1979/ 
401 esasa kayıtlı İsyan ve 
Katliam davası ile 1979/ 
361 esasa kayıtlı ETKO 
davasının yargılamasında, 
353 sayılı kanunu uygulamaktadır. Bu kanunun 18,27, 28, 137.maddeleri davalar arası bağlantı ile hükümleri içermektedir. 

Kanunun 18 .maddesinde ifade edilen dar manada bağlantı halleri kısaca şunlardır: 

1. Bir kimsenin birden fazla suçtan sanık olması, 

2. Bir suçtan ne sıfatla olursa olsun birden fazla sanık bulunması, 

Bu iki bağlantı durumu şahısta bağlantı, fiil de bağlantı olarak da belirtilebilir. Burada dikkat edilecek nokta kanunun suç ortağı olmayı aramadığıdır. 

Aynı kanunun 137. 
maddesinde belirtilen geniş manada bağlantı hallerini ise şöyle sıralıyabiliriz: 

1. Suçlardan biri, diğerini gizlemek, işlemek ya da ondan faydalanmak için işlenmiş ise, 

2. Suçlar genel ve ortak amaç içinde işlenmiş ise, 

3. Suçlardan birinin cezasına tesir eden bir sebebin ispatı diğerinin cezasına etki eden bir şeyin ispatını sağlıyorsa, yada suçlardan birinin bir unsurunur ispatı diğerinin bir unsurunun ispatını sağlıyorsa, 


4. Suçlar birden fazla şahıslar tarafından aynı zamanda ya da birbirleri aleyhine işlenmiş ise, 

Bu suçlar arasında bağlantı var demektir ve bu davaların birleştirilmex si gerekir. 

Bu kısa açıklamadan sonra birleştirilmesi talep olunan davaların durumunu incelemeye geçebiliriz. 


YARIN:ETKO'CULAR; 


KATLİAM ÖNCESİ 
MARAŞ BÖLGESİNE 
SİLAH DEPOLADI 


Faslı Konusu 


“polis ve 


(Baştarafı 1.Sayfada) direnişi kırmak için, saat 24.00 sıralarında polis ve jandarma birlikleri fabrikanın içine sokuldu. 
Polis ve jandarmanın silah zoruyla işçileri işbaşı yapmaya zorladıkları görüldü. İçlerinde Devrimci Maden-İş Ereğli Şube Başkanının da bulunduğu 56 işçi gözaltına alındı. 


Öte yandan Maden-İş. 
Sendikası yöneticilerinin de polis ve jandarma ile işbirliği yaparak direnişi kırmaya çalıştıkları görüldü. 


Direnişle ilgili olarak dün bir bildiri yayınlayan Devrimci Maden-İş Sendikası enel Başkanı Şükrü Özbayrak direnişin, Maden-İş'in referandumdan kaçması sonucu uzayan yetki sorununun bir an önce çözümlen- 
“mesi için konduğunu belirtti. İşçilerin ekonomik sorunlarının çözümü için baslattıkları direnisin her zaman olduğu gibi işvere- 


ni polis ve jandarmayı karşısında bulduğunu söyleyen Özbayrak, 


Maden-İş Sendikasının da işverenle kolkola ERDEMİR işçisinin karşısına dikildiğini açıkladı. 


Özbayrak daha sonra Maden-İş'in sahte evraklara dayanarak para gücü ve tehditle yetki almaya çalıştığını belirterek, “İşverenle kolkola silahların gölgesinde ERDE-MİR işçilerine baskı yapan Maden-İş iyi bilsin ki silah ei baskıdan ERDEMİR. işçisi yılmayacaktır " dedi. 


Diğer yandan gözaltına alınan 56 işçi ise henüz mahkemeye çıkarılmadılar. > 


ODTÜ... 


(Baştaraf, 1 1. sayfada) za attırıldığını da ifadelerinde belirttiler. 


ÖTK'NIN AÇIKLAMASI? 


ODTÜ Öğrenci Tem- © silciliği Konseyi (ÖTK) başlattıkları eylemi sürdüreceklerini (o açıklayarak, "Suçsuz yere gözaltında tutulan arkadaşlarımız serbest bırakılana kadar derslere girmeyeceğiz" dedi. 


ODTÜ Rektör yatdımcısı Altay Birant ise konuyla ilgili olarak şunları söyledi: 


"Üniversitede öğrenimin aksamaması için her türlü girişim yapılmakta- 


“dır. Biz rektörlük olarak 


derslerin aksamaması için çalışıyoruz. Öğretim üyesi arkadaşlarımız derslere gireceklerdir. Üniversite Konseyi de en kısa zamanda toplanarak durumu görüşecek ve sorunun çözümü için gerekli kararları alacaktar." 


rulur. 


DUYURU 


şağıdaki ihaleler yapılacaktır : er ihale kalemi için ayrı teklif verilecektir: 


DUYURU 

Türkiye İşçi Köylü Partisi Üsküdar İlçesi: Atatürk Mahallesi Alemdağ Cad. No: 110, Kat2 Ümraniye-Üsküdar adresine taşınmıştır. Duyu- 


Günümüzün 


. görevi 


(Baştarafı 1. sayfada) 


Türkiye halkının 1920'lerde emperyalist istilaya boyun eğmeyişinden öğreneceğimiz çok şey var. O zaman ülkemize hakim olan bağımsızlık, birlik ve ülke ege- 


menliğini savunan mücadeleci tutum bu- 


güne de ışık tutuyor. 


Yurdumuzu bir iç kargaşalığa sürükleyerek hakimiyet kurmak isteyen Sovı yetler Birliği'ne karşı direnmek büyük 

- önem taşımaktadır. Ecevit hükümeti zorlukları yenmek istiyorsa, Mustafa Kemal'in kararlı tutumunu örnek almalıdır. 
Milli Savunma Bakanı Neşet Akmandor' un Sovyetler'i tehlike olarak görmeyen teslimiyetçi demeci, hükümetin hâlâ gerçeklere uygun bir anlayışa sahip olmadığını gösteriyor. İki süper devlet arasında denge kurarak dış politika çizmek. milli savunma anlayışını da içinden çıkılmaz 


bir hale getiriyor. 


Kendi gücümüze güvenen ve öz kay- 


dır 


N Ordunun, Sovyet tehdidine dikkat çeken uyarıları gerçekten önemlidir. 


Ülkemizin 


masının yolu bağımsızlık ve özgürlük çizgisini kararlılıkla savunmaktır. Ancak bu çizgide sebat ederek ülkemize göz diken emperyalistlerin hesabını boşa çıkarabiliriz. 30 Ağustos'un bugün bizlere yükledi- 


ği görev budur. 


ÜN 
WAN 


naklarımıza dayanan bir milli savunma politikası izlemeliyiz. Bunun yolu yumuşama masallarına kanmak değil, ülkemizin düşmanlarını cesur ve berrak bir tutumla tespit etmektir. Orgeneral Sedat Güneral'ın önceki gün İzmir'de yaptığı konuşma gerçekleri görmek istemeyenlere bir uyarı niteliğindedir. Güneral, bölgemiz üzerindeki Sovyet tehdidine uygun bir dille dikkat çekmiş, detanta dayalı bir güvenlik siteminin tehlikeli olduğuna işaret etmiştir. Orgeneral Güneral, aynı zamanda "Barış ve refah istiyorsan savaşa hazır olmalısın" diyerek, Türkiye'nin ihtiyacını dile getirmiştir. Genelkurmay Başkanı Kenan Evren'in Yunanistan'a karşı dost tutumu da aynı ihtiyacın bir parçası- 


7 


7 


huzura kavuş- 


W 


Adalet Bakanlığı... 


(Baştarafı 1. sayfada) duklarını söylediler. 

Eski müebbetler, Anayasa Mahkemesinin Af Yasasının 7 (a) maddesindeki eşitsizliği gideren kararı uyarınca 7 yıl 
3 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilmişlerdi. Ancak, bazı mahkemeler yeni infaz yasasının ilgili hükmünü öne sürerek bu sürenin 
9 yil 7 ay olması gerektiğinde israr etmişlerdi. 
Adalet Bakanı Mehmet Can, eşitsizliğin giderilmesi gerekçesiyle yazılı emir vermek suretiyle Yargıtay'da dava açtırmış ve Yargıtay Birinci Ceza Dairesi, eski müebbetlerin'9 yıl 7 ay cezaevinde kaldıktan sonra şartlı salıverileceğine karar vermişti. 

Yargıtay'ın bu kararı üzerine görüş belirten hukukçular ve salıverilen müebbetler, Yargtay kararının CMUK' 


- İSTANBUL 


İhale bedeli 


350 

360 

460-620 
620 

610 


Otobüs Kiralanması 

Taşıt Onarımı 

Atölye Malzemesi alımı 

Matbaa harman makinası alımı 
2 Adet 3,5 tonluk şasi kamyona 


kasa yaptırılması 


620 


Telefon santralı tevsii 


280.000. —TL 
120.000. —TL 
1.000.000. —TL 1.750.000.—TL 


1.000.000. —TL 5.000.000. —TL 


İhalelere ait Teknik Şartnameler ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIR-MA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ, P.K.1 Havaalanı-İSTANBUL adresinizden 


sağlanabilir. 


—Teklifler yukarıdaki adrese elden veya posta ile verilebilir, teklifler 17.9.1979 günü saat 15.00'de Merkezimizde açılacaktır. 

—Teşkilatımız 2490 sayılı yasaya tabi olmayıp, İhaleler yapıp yapmamakta ve dilediğine, kısmen veya tamamen ihale etmekte serbesttir. 


AN 


HADIMKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 


(Basın :20254-862) 


1-Belediyemize ait aşağıda yazılı Belediyemiz lojmanı İr.kısım inşaatı 2190 sayılı ihale kanunun 31.maddesi yereğince kapalı zarf eksiltme suretiyle Belediyemizin encümeninde ihale edilecektir. 
2-İhaleye gireceklerin gazete ilan ta.ihinden sonra eksiltme şartnamesinin 5.maddesindeki lüzumlu evrakları Be- 


'ediyemizden öğrenerek en geç, 11.9.1979 


müracaalları gerekmektedir. 
Bu işe ait şartnameler belediyemizde görülebilir, 


Yapılacak işin nevi Bel.Lojm.T1.kısım inş 


Adres: Nuruosmaniye Cad. 3/3 Cağaloğlu İSTANBUL 
Tel:265244 — 22 49 54 
İdare Tel: 26 5437 

Dizgi: Aydınlık Ofset Tesisleri Baskı: İst, GÜNTUR 

Dağıtım: GAMEDA 


BOROLAR 
ANKARA: Meşrutiyet Cad. 32/8, Kızılay Tel: 25 38 69 
İZMİR : Özgüler İşhanı, 452. Sok. 25/3, Konak 

Tel: 13 1090 — 25 25 54 
ADANA: Atatürk Cad. 113. Sok. Sefer İşhanı, Kat: 3No:16 


Muhammen Bedeli 1287.996.80 


TRABZON: Cumhuriyet Mah. Kasım Sok. 27/10 Tel: 39 00 


Geçici teminatı 
348.639 80 


ALMANYA 
Burgstr. 78 
6 Frankfurt 


Tel: 103 42 Tel: 


YURTDIŞI BÜROLARI 


0611 437 595 


Salı günü saat 16.30 a kadar yeterlik belgesi almak üzere Belediyemize 


İhale günü saatı 


12.9.1979 Saut:15.00 de 


(Basın: 20059—859) 


nur 343. maddesi uyarınca mahkum aleyhine işletilemeyeceğini belirtmişlerdi. Adalet Bakan- 
*lığının genelgesi, müebbetlere yapılan haksızlığın sürdürülmesi olarak değerlendiriliyor. 

Izmit Cezaevinde vatmakta olan 400 mahkumun imzaladığı mektup dilekçede İnfaz Yasasının uygulanmasından doğan çelişkiler protesto edildi. 

Dilekçede özetle şöyle deniliyor: 

“Yargıtay 1.Ceza Dairesiinin 17 . Temmuz 197“ tarihli kararı ile uygula nalarından 9 sene-8 ay o'anı uygun bulunmuş, Çıkmak üzere kendini hazırlamış olanlar için bu 2,5 senelik bir ceza demektir. Çıkmış olanların tekrar cezaevine girmesi yeni kurdukları hayatın bir anda yıkılması, ailelerin tekrar perişan olması demektir." 


Büyük zaferin... 


(Baştarafı 1. sayfada) lerek öteki komutanlarla birlikte şeref salonun- da askeri ve mülki erka- nın tebriklerini kabul edecek, 

Hipodromdaki geçit töreni ise saat 14.00'te genç bir subay ile tören komutanının yapacağı konuşmadan sonra başlayacak. Geçit töreni “sırasında paraşütçüler atlama gösterileri yapacak ve Kara Kuvvetleri ile Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar da hipodrom üzerinden geçecekler. Tören saat 15.15'te sona erecek, 


Bu arada 26 Ağustosta başlatılan Zafer Haftası şenlikleri de bügün Dumlupınar'da yapılacak kiitləma törenleri ile sar erecek. 


ECEVİT'İN MESAJI 


Başbakan Bülent Ecevit, Zafer Bayramı dolayısıyla bir açıklama yaptı. Ecevit açıklamasında, “çağımızda emperyalizmin“ve ». sömürücülüğün her türlüsüne karşı direniş, en başta ulusal ekonomiyi sağlam temellere dayandırmakla ulaştırılabilir" dedi. 

DEMİREL'İN MESAJI 

Adalet Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yaptığı açıklamada "Her millet mücadele gücü ölçüsünde hayat hakkına sahiptir" dedi. 

Demirel ayrıca Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren'e de bir kutlama mesajı gönderdi. 
Demirel mesajında, "'milletimizin dostları ve düşmanları için ve milletimizin her ferdi için bu büyük zaferden alınacak dersler vardır” dedi. 


TİKP'NİN 
ZAFER BAYRAMI 
MESAJI 

Türkiye İşçi Köylü Partisi (TİKP) 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Bugün 30 Ağustosu kutlamak, her şeyden önce, milli bağımsızlığımızı ve dünya barışını tehdit eden Sovyetler Birliği karşısında milli “bağım: sızlık bilincini yükselterek uyanıklığı artırmayı gerektirir” dedi. 

TİKP Merkez Komitesinin mesajında şu görüşlere yer veriliyor:, 

"30 Ağustos zaferinin 57. yıldönümünü gururla kutluyoruz. Milli Kurtuluş Savaşımızın zaferini sağlayan büyük devrimci gazi Mustafa Kemal i, şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla, şükranla anıyoruz. 

“Bugün 30 Ağustos'u kutlamak, herşeyden önce, milli bağımsızlığımızı ve dünya barışını tehdit eden Sovyetler Birliği karşısında milli bağımsızlik bilincini yükselterek uyanıklığı artırmayış ve yurt savunmasını güçlendirmeyi gerektirir. Oy- 


Bloksuz ülkeler... 


(Baştarafı 1. sayfada) 


Bloksuzlar hareketinin önde gelen üyeleri, Tito" nun, Küba'nın Bloksuzluk hareketini Moskova’ nın güdümüne sokma çabası içinde olduğu şeklindeki görüşünü benimsiyorlar. 


KONFERANSA POL 
POT MU HENG 
SAMRİN Mİ 
KATILACAK? 


27 Ağustos günü yapılan hazırlık toplantısında, Vietnam ve Küba delegeleri Kamboçya'yı Heng Samrin'in temsil edeceği ni öne sürdüler. Bu görüşe Malezya, Singapur ve Endonezya karşı çıktılar. 
Bu ülkeler, Kamboçya' nın temsilcisinin Pol Pot 


olduğunu belirttiler ve Bloksuzluk hareketinin meşru temsilcisinin 


Demokratik Kamboçya -olması gerektiğini söylediler. 

Bunun üzerine, Küba' nın, gayri meşru Heng Samrin yönetimine konferansa katılma kartı vermediği bildiriliyor. Siyasi gözlemciler, Küba'nın, Heng Samrin yönetimine verilecek giriş kartının protestolarla karşılanacağını bildiği için böyle davrandığını belirtiyorlar. 
Öte yandan, Demokratik Kamboçya temsilcisinin de toplantıya alınmamasının, konferansın kötü bir şekilde başladığını gösterdiği ifade ediliyor. 


Demokratik Kamboçya temsilcileri yayınladıkları bir bildiriyle Küba'nın bu tutumunu kınadılar. Temsilciler, bildirilerinde, Havana'ya 
20 kilometre kala otomobillerinin durdurulduğunu ve diğer delegeler- den ayrılarak kendilerinin geri çevrildiğini be-Şirtğilek Sa Ge 

KONFERANSTA 
KIBRIS KONUSU DA 

ELE ALINACAK 


Konferansta ele alınacak önemli konular arasında Kıbrıs meselesi de yer alıyor. 


Bir süre önce Lusaka". 


da yapın Commenweaalth (İngiliz Uluslar Top- 


` luluğu) toplantısında Kıb- ` 


rıs konusunda Türkiye'yi ve Kıbrıs Türk kesimini kınayan bir karar alınmıştı. Bu konferansta da benzer bir kararın alınma sı bekleniyor, öte yandan, Türkiye Dışişlerinin Kıbrıs konusunda Türkiye aleyhine bir kararın çıkmasını engellemek için çaba harcadıkları görülüyor. Ancak, bu çabaların bir sonuç vermeyeceği şimdiden anlaşılmış bulunmaktadır, 


Geçen yılda, Yugoslavya'nını . başkenti Belgrad'da yapılan Bloksuzlar Konleransında, Türkiye' nin Kıbrıs'a müdahalesini kınayan bir karar benimsenmişti. 


FRANSA BELÇİKA İSVEÇ HOLLANDA | İSVİÇRE Hani on s aylı 
95 Rue de la | 188 rue Gürgün, Bildstr.53, | Ch. des Cotes 1 Hİ 6 aylık 900 TL 
Jonguiere, Duvgand S/A, y! 
MM 60 | 75017 Paris | Josıphat, 1 tr. 17236 Utrecht 1020 Renens 1 yillik 1800 TL . 
1030 Brüxelles | Sundbyberg, Tel: Tel: : 
Tel: 6472 120 | Tel: 08/296 628) 314761 342172 uçak postası ücreti eklenir. 


ABONE ÜCRETLERİ 


.Not:; Bu ücrete gönderilen ülkeye göre 


sa Ecevit hükümetinin tutumu bu değildir. 

“Milli Savunma Bakanı Neşet Akmandor'un NATO dergisinde yayınlanan ve Sovyetler Birliği'nden hiç bir tehdit gelmediği tarzındaki sözleri ciddiyetsizdir. Gerçeklere taban tabana zıttır. 
Hükümet, Sovyetler Birliği'nin ülkemiz ve bölgemiz üzerindeki tehditlerini hâlâ gözlerden saklamaktadır. 

“30 Ağustos 1979'da da tıpkı 1922'lerdeki gibi, milli bağımsızlığını, birliğini ve egemenliğini savunmaya kararlı ve uyanık bir tutum, bütün ülkenin en önemli ihtiyacıdır. Türkiye, halkın -silahlandırılmasına ve öz kaynaklarımıza dayanan bir yurt savunması siyasetini benimsemelidir. 
Böylece, milli bağımsızlık bayrağını daha çok yükseltmeliyiz.” 


MEM-DER'İN 

AÇIKLAMASI 

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir açıklama yapan Mem-Der 
Genel Sekreteri : 

"Bugün, 57 yıl önce ülkesinin bağımsızlığı için yedi duvele karşı silaha sarılan mazlum bir milletin kazandığı şanlı bir zaferi kutluyoruz" dedi. Açıklama, emperyalist işgalin, büyük önder Mustafa Kemal'in etrafında birleşen Türkiye halkının mücadelesiyle kırıldığı belirtilerek şöyle deniliyor . 

Bugün de ülkemize göz diken, ülkemizi "hasta adam" ilan edenler vardır. Sovyetler Birliği 
5. kolları aracılığıyla açıkça yurdumuzu 'emperyalizmin zayıf halkası" ilan etmiştir. Ve ülkemiz üzerindeki bölücü ve yıkıcı faaliyetlerini giderek artırmaktadırlar. Bu faaliyetlere karşı, Kurtuluş Savaşımızın engin tecrü- 


besi bize ışık tutmalıdir". 
DGBF'NİN 
AÇIKLAMASI 
30 Ağustos Zafer Bay- 


ramının yıldönümü nedeniyle dün bir açıklama yapan DGBF Genel Sekreteri Mahmut Özdemir, bütün gençliği Rusya'ya karşı bağımsızlık bayraklarını yükseltmeye ve milli değerlere sahip çıkmaya çağırdı. 

Mahmut Özdemir'in açıklamâsında "30 Ağustos'ta emperyalistlere ve- 

* rilen ders, bugün de gençliğe yol gösteriyor"' 'denilmekte ve şöyle devam edilmektedir: "Rus uşaklarının İstiklal Marşımıza yaptığı saldırıyı, gençlik nefretle kınadı. ODTü öğrencileri tören sırasında ayağa kalkarak milli hainlere gereken cevabı verdi." 


EVREN'İN MESAJI 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerine yayınladığı mesajda, "30 Ağustos zaferi, birlik ve beraberlik ruhunun güzel ve anlamlı bir örneği ve ulusumuzun örgürlük ve bağımsızlığımıza olan sarsılmaz inancının ölmez bir amıtıdır'' dedi. 

Evren mesajında ayrıca gençliğe de seslenerek şunları söyledi : 

"Ulusumuzun hangi şartlarda, nereden nereye geldiğini çok iyi anlayıp takdir edebilmek için yeni yetişen nesillerimiz ulu önderimizin söylevinin anlamını kavrayarak satır satır dimağlarına işlemekle kalmayıp onun izinden yürümenin gururunu ve mutluluğunu da hissetmelidirler " dedi. 


KARAKAŞ'IN 
MESAJI 
Millet Meclisi Başkanı 


nur. 


Yurtdışı 
3 aylık 675 TL 
6 aylık 1350 TL 


1 yillek 2700 TL 


İLAN 
İSTANBUL 6. İCRA MEMURLUĞUNDAN 


Mahcuz olup satılmasına karar verilen 61. 
000 lira kıymetinde 1- Adet 
televizyon 1- Adet A E G marka buzdolabı, 1- Adet çamaşır makinası Arçelik, 1- Adet havagazı fırını Auer, yeşil kumaş kaplı kanepe, 3- Adet koltuk, 5- Adet kahverenkli kanepe koltuk, yemek masası 8 sandalye, kahve sehpası polyester kaplı birinci açık artırması 3/9/979 günü saat 15.00.15.30 arasında mahcuzun bulunduğu Fındıkzade Cevdetpaşa Cad. Arzu Apt. No, 62/74 de satılacaktır. 

O gün mahcuza verilen muhammen değerin % T5'ni bulmadığı taktirde ikinci satışı 4/9/979 günü aynı yer ve saatte yapılarak en çok artırana peşin. para ile satılacaktır. İhale karar pulu ile dellaliye resmi alıcıya aittir almak istiyenlerin satış mahallinde hazır bulunmaları ilan olu- 


ILAN TARİFESİ 


2.4.5. sayfalar (Sütun/snt.) 250 TL 

3.5.7. sayfalar (Sütun/snt.) 300 TL 

Yayın İlanı (Sötun/snt.) 100 TL 

Doğum, Evlenme, Ölüm (5 sütun/sat.) 500 TL Küçük İlanlar (Kelimesi) 10 TL 


Aydınlık 


Cahit Karakaş, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle, Genelkurmay Başkanı Evren'e bir kutlama mesajı gönderdi. 
ATALAY'IN 
MESAJI 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı Sırı Atalay, 


/ r 
€ 
< 


30 Ağustos Zafer Bayra- 


mı nedeniyle yayınladığı mesajında şöyle dedi: "30 Ağustos'u, zaferi- 


nin görkemi, anlamı, 


daha çok artan heyecan | 


demeti içinde kutluyoruz. Kurtuluş ve özgürlük uğruna şehit düşenlere şükranlarımızı yenilerken güçlü ve hazır olmanın 


barışın unsuru olduğunu 


aklımızda sıkıca tutmalı-Yazi 


Nurettin Yılmaz... 
(Baştarafı 1. sayfada) ve özgürlüklerini Homey- 


ni yönetimince tanınma- - 


sıdır" diyen Yılmaz ve Azizoğlu, o Homeymi'yi “devlet benim fikrimle hareket eden, tarihte eşi- ne henüz rastlanmayan korkunç, diktatör, cellat" olarak tanımladılar. 

Bir süre önce basında İran birliklerinin Kürtlerin sürdürdükleri kuşatmayı yarmak için Türk anırına girdikleri, başka bir yoldan yeniden İran'a geçerek Kürtlere arkadan saldirmak için Türk makamlarından izin aldıkları şeklindeki haberden üzüntü ve tepki duyduklarını belirten milletvekilleri, Türkiye" nin egemenliğini zedeleyen ve insan haklarına ters. düşen bu korkunç iddianın (o yalanlanmadığını belirttiler. 

Yılmaz ve Azizoğlu, gazetecilerin (o sorularını cevaplarken, AP'nin yapacağı bir olağanüstü toplantı karşısında tu tumlarını, "ayak oyunla: rına gelmeyecekleri" şek linde açıkladılar, Yılmi: ve Azizoğlu, hükü halka karşı, halka ters 


şen bir tutum alırsa o zaman hükümetin yanında 


olmayacaklarını belirttiler. 

Sıkıyönetimin Doğu ve Güneydoğu bölgesinde sürmekte olan sivil Sıkıyönetime kılıf olduğunu da belirten milletvekilleri, "şimdi uzatmalı çavuşun eline silah ve yetki verilmiş olduğu şeklinde konuştular. 

İSKAN AZİZOĞLU: 

“TKP'NİN, 
"RUSYA'NIN 
GÜDÜMÜNDE OLMASI 
ÖNEMLİ DEĞİLDİR" 

Bir süre önce İGD, 
İKD, TÜS-DER gibi Moskova yanlılarının düzenlediği yürüşten sonra yürüyüşçüleri Ankara il sınırında karşılayan iki parlamenterden CHP Diyarbakır Milletvekili İskan Azizoğlu muhabirimizin konuyla ilgili sorusunu şöyle cevaplardırdı: 

"Ben CFP'nin sol kanadını: temsil etmek üzere yürüyüşçülere katıldım. Sol kanat iki kışiyi seçerek gönderdi. CHP içinde mücadelemi sürdüreceğim dedim, çünkü CHP'liyim. Nerdeysem orada mücadele ederim. 

"Yürüyüşün TKP'nin bir eylemi olması beni hiç ilgilendirmez. Ben demokrat bir insan olarak her kuruluşun faşizme karşı çağrısına katılırım. 

"TKP'nin Rusya'nın güdümünde olması da önemli değildir. Dünya komünist aleminde Sovyetler Birliği'nden daha özgürlükçü ve demokrasiden yana bir devlet olamadığı bilinmektedir", 


Doğubeyazıt” ta... 


(Baştarafı 1, sayfada) saplanan 5 kişinin de gözaltına alındığını belirtti. Ağrı Valisi Muzafer Yüce hudutta geniş önlemler alındığını da sözlerine ekledi. 


Dosya No:977/5447 


lorens marka 


(Basın:6255—860) 


22340—517 


ş,— 
Da 


26 Ağustos 


B İR yıldan beri hazırlıklarını tamamlayan "Türk ordusu, sabah saat 5.30'da Kocatepe'de saldirıya geçti, Top atışlarıyla yer gök inliyor! İşgalciler gafil avlandı, Yunan subayları iki saat önce Afyon'da düzenledikleri bir balodan dönmüşlerdi. Top atışları desteğinde piyadeler bütün cephede ilerlemeye başladılar. Süngü hücumuna kalkan bazı tümenler, Yunan cephesini yardılar ve bazı tepeleri ele geçirdiler. İznik kurtarıldı. 

Başbakan Rauf Bey, meclisin gizli oturumun- da ordunun saldırıya geçtiğini mebuslara açıkladı, Başbakan, bütün memurların ve halkın orduya yardım etmesini ricaetti, 

Yunan Dışişleri Bakanı, Anadolu'da Yunan ordusunu ayakta tutabilmek için İngiltere'den kredi istadi... 

İstanbul'da yayınlanan İngiliz işbirlikçisi Peyamı Sabah gazetesinde İçişleri Eski Bakanı Ali Kemal'in yazısı: "'Ankara yöneticilerinin zihniyetiyle ancak İran ve Turan'a gidebiliriz. Fakat, Edirne, İzmir ve tanbul'un istiklaline yetişemeyiz..." 


26 Z7 Ağustos 


A NKARA halkı uyku- 
F“ suz bir gece geçirdi. 
Halk Afyon'da olup bitenleri merak ediyor, 


(SEVK 


gm 


| HAZIRLAYAN: ZEKİ SARUHAN | 


27 Ağustos 


ÜRK birlikleri sabah 

saat 4.00'ten başlayarak ilerlemeye ve zafer kazanmaya devam ettiler Düşman, Sincanlı ovasına atıldı. Düşmanin kaçarken yaktığı Afyon,kurtarıldı, Başkomutan Mustafa Kemal, cepheden Meclis Başkanlığına, harekat hakkında bir tel:çekerek "Kum andanlarımızın sevk ve idarede düşman kumanda heyetine üstünlüğü açık bir surette görülmektedir"' dedi. 

İlk zafer haberi Ankara'da bir bomba etkisi yaptı. "Tarifi mümkün olmayan bir sevinç ve tatlı Bir heyecan içindeki halk, yedisinden yetmişine sokaklara döküldü. Havaya silahlar atılıyor, her adım başında "Yaşasın Millet, Yaşasın Milli Ordu, Yaşasın Gazimiz!' sesleri yükseliyor"! 
(Cebesoy: Siyasi Hatıra lar) 

Afgan ve İran elçileri sevinçlerini (o bildirdiler 


28 Ağustos 


Tes subay ve erleri, büyük bir şevkle dövüşmeye devam ediyor. 
Şiddetli çarpışmalar oluyor. Düşmandan savaş araç ve gereçleri ele geçirildi, 

Mustafa Kemal'den Başbakan Rauf Bey'e: "Düşmanın kaybı çok. 
Bizimki pèk az . Askerlerimiz sevinçlidir. Yorulmak bilmiyorlar. Bu gece Karahisar'dayım. Halk 


deserter sevinç altan 


—Koyunu peşinden at gibi koştururmuş. 

Bin marifetli, yiğit Memdız. 

—Aslında, bunların beyi boktan. Gerçi itibarı falan kalmamış sözünü dinleyen parmakla sayılır- 


miş. 


—Çoğu da Türkmene, Osmanlıya çoban varmış. 
Şimdi köy çocuklarla, yaşlılara kalmış. 

--"Bu ne haldir" diye dellenmiş Osmanlı. "Bu ne görülmedik beladır" diye... Ettiğini bulur Kaltak 


Osmanlı. 


—Bulur, sen adamın sözlüsünü cebren elinden al sonra da ondan iyilik bekle, bu itin dayanamıyaca- 


ğı bir haldir. 


—Memdiz Osmanlıya çok pahalıya mal olur. 
—Olacak elbet. Şimdi Mezgitli Tatar Abbas'ın 


— Çobanıymış. 
“—Hem de ne çoban. 


© —Bunlara çobanlık hak vergisi. 


—Öyle. 


© Günlerce konuşuldu, sonra sözün yolu de- 


| Sişti,her şey unutuldu. 


b 


Fen 


Son güz yağmurları ortalığı 


sele verdiğinde, 


 Araratlı çobanlar, Beykonağına döndüler. Önlerindeki davarı sayarak aldıkları gibi sayarak teslim 
| ettiler. Bu yörede davarın kışlık bakımı malın sahibineydi. Çobanlar baharla varıp sürüleri ota sü 


rerlerdi. 


œ Köy şenlendi. Uso'yla bir sini göçtüklerinden 
| damları boştu. Boş dam viranelik sayılırdı, bakıp 


bakıp üzülürlerdi. 2 
Memdiız en son geldi. 
Geldiği o akşamın 


sabahında kayalıklardan 


“Beykonağı'na iki adam yürüyordu. Gük kara bülutlarla örtülüydü. Bulutlar yağmur yüklüydü. İlk yağ- 


mur damlaları yolun tozunu kabartınca daha da açtılar. Kısa boylu olanı arkadaşına ayak 


uydurmaya yürümüyor, 


nefessiz kaldı. 


ımlarını 


koşuyordu. Az Sgnra 


© —Yavaş, Hıdır Efendi yavaş... Koşsak da, yürüsek de alacağımız yol belli, akılsız, zihinsiz Hıdır. 


şenlik yapıyor." 

Yunan Başkomutanı Hacıanesti, Yunanlı ve işgal altındaki Türkiye topraklarındaki 1903 doğumlu Rumların askere alındığı emrini yayınladı. 

İngiltere'nin zmir Başkonsolosu bir Türk saldırısının beklendiğini bildirdi... 

İkdam: "İki günden beri haberler kesildi." Peyamı Sabah'ta Ali Kemal: “Ankara efendileri akıllarınca bütün işgal altındaki arazinin boşaltılmasını istiyorlar!.." 


29 Ağustos 


ÜRK Ordusunun ba 

şarıları devam edi yor. Yunanlıların kayıp ları büyük, 1. Yunan Ko lordusu Komutanı Gene ral Trikopis, Dumlupınar mevzilerine çekilme kararı verdi, Milli kuvvetler Dumlupınar'a saldırdı 

Zafer haberlerini ala bilen her yerden Meclise tebrik ve sevinç telgrafla ri yağmaya başladı 

İngiltere'nin İstanbul Yuksek Komiseri Rumbold, İngiliz Dışişleri Ba kanı'na yaziyor: "Y unanlıların durumunu hafifletmek için, Venedik Konferansı tezelden toplansın, Yunanlılar Anadolu'yu boşaltsın..." Atinadaki İngiliz. Eşgüderinin isteği: "İstanbul Yunanistan'a verilsin!.," 


` 30 Ağustos 


ATI Cephesi Komutanı sabahleyin 


Ağustos'tan 
9 


Eylül'e 


T m 


Büyük Taarruzun zaferle sona ermesinden sonra Türk ordusu İzmir'de 


L6.00' da verdiği emirde Dumtupmar'ın hızla alı narak düşmanın yolları- nın tamamen kesilmesini ve teslim olmaya zorlanmasını istedi. Türk Ordusu Dumlupınar'da Başkomutanlık Meydan Savaşında büyük bir zafer kazandı. Milli kuvvetler akşama doğru Kütahya' 
ya girerek Hükümet Konağına ve Belediye'ye Türk bayrağını çektiler. 

Yunan Başkomutanı Hacıanesti istifa etti. Yunan Savaş Bakanı telaş içinde İzmir'e hareket etti, Fransızlarla İtalyanları Türklere yardım etmekle suçladı. 


31 Ağustos 


AŞALAK, Çalköy' 
de yıkık bir evin avlusundaki kağnı arabasının yanında buluşarak 


ee e m m a b İİ m m m m Á Á 

Argrat'tan göçmek zorunda “kalan koçerler, Osmani, Dağıstan Beyin elinde bulunan düzlüğe yerleşftjer, Düzlük "aslında Türkmene aittir, Dağıştan Bey, Kürtleri Türkmane 


karşı kullanmayı düşünür. Haci 


rar, Kendi kızını ona verecektir, Haci Osman Beyl 


Osman Beyle dostiyk kukız 


Kevok'u da kendisi alacaktır. Düğün kurulur, Koçerler bü“ yük tepki duyarlar. Rispi Safo siyah kuşak takar, Kevok“ 


un nişanlısı Memdiz Öfkelidir. 


Kendisine yoksul olduğu; 


için varımsız olduğunu sanır, Oysa Kevok Memdiz'ı sev4 mektedir ancak babasına karşı gelemez an 2 ma a a e a i Á i a i 


Yağmur hızlanıp kayalığı şakırdattı, her yer birden karardı 


Senin bir adımın, benim bir 


saatlik yolum. Dön de 


bak, toza toprağa bulandım, insanlıktan çıktım. 


Dön de gör halimi.. 
—Gevezeliği bırak 


„yürü Yağmura kalmıyalım. 


—Yağmur başladı bile. Hem benim yağmurdan korkum yok. Nasıl olsa ilk sen tutulursun.Bana ge- 


linceye kadar tehhey... 


- Ula Kadir zevzeklenme!.. 


—Yav Hıdır Efendi, bu Kürdün karısı, kizi, hep 


Kevok'a mı benzer acep? 


—Ben nerden bileyim, köylerine bu ilk gidişim. 


—Benim de öyle... 
—Sözün gerisini getir, 


—Hep Kevok'a benzerse bunların erkeğinin vay 


haline! 
—Nedenmiş? 


—Efendi sana laf anlatmak zor. Hep öyle tevatür güzelse bu adamlar ya yataktan hiç çıkmazlar yada 


evin semtine uğramazlar. 


—Paşanın emrini unuttun yine... 


—Ne emriymiş bu? 


—Kevok denmiyecek, Keklik Hanım denecek... 


—Öyle ya efendi. 


—Madem böyle, niye doğruyu söylemezsin? 


—Biz doğruyu söyleriz 


de sen yanlış anlar- 


sın. Başın bulutlarda olduğundan doğru laf sana 


varıncaya kadar yalan olur. 
—Kıvıttma oğlum. 


—Bu bizim mesleğimiz efendi. 


Yağmur hızlanıp kayalığı 


şakırdattı, her yer bir- 


den karardı. Adımlarını iyice açtılar. 


(DEVAM EDECEK) 


kazanılan meydan savaşınmnm kesin sonuçlu bir savaş olduğu’ kararına vardılar 

Özdemir Bey komutasındaki Türk asker ve yerli aşiret kuvvetleri Kuzey Irak'ın Ravandis bölgesinde İngiliz kuvvetleriyle yaptıkları Derbent çarpışmasında önemli başarılar elde ettiler, Çok miktarda silah ve cephane ele geçirildi 


1 Eylül 


B AŞKOMUTAN Mustafa Kemal orduya bir bildiri yayinladı: "Bütün arkadaşlarımın Anadolu'da daha başka meydan savaşları verileceğini nazarı dikkate alarak ilerlemelerini ve herkesin fikri güçlerini, kahramanlik ve vatanseverlik kaynaklarını yarışırcasına göstermeye devam etmesini isterim. Ordular ilk hedefiniz Akdenizdir, ileri!.. "Büyük takip başladı. Bütün Türk birlikleri düşmanı kovalamaya devam ettiler. Bugün 
Uşak, Gediz ve Seyitgazi'de de Türk bayrakları dalgalanmaya başladı. 

Mustata Kemal, zaferi bir bildiriyle millete müjdeledi:" Zalim ve mağrur düşman ordusunun asıl kitlesi akıllara dehşet verecek kesinlikte imha edildi," 

Ayasofya ve Fatih camilerinde düzenlenen törenlerde ordumuzun zaferi için halk dua etti. Al; Kemal ise "Belki taarruz yine sonuçsuzdur"' diye yazıyor. 

Yunan hükümetinde panik başladı. Türk ordusunun saldırısına hâlâ önem vermeyen İngiliz Dışişleri Bakanı Curzon; Venedik Konferansı konusunda Fransa ve İtalya" ya tel çekti. Anadolu' nun boşaltılması işinin zaman aşımına uğradığında israr etti. 


URK ordusu Eskişehir'e girdi. Yunan 1. Kolordu Komutanı Trikopis 2, Kolordu Komutanı Dıghenis ile 
300 subay ve 15 binden 
çok er teslim alındı. 
Türk saldırısı, İngiliz Hükümetinde bomba etkisi yaptı, İngilizlerin İzmir Başkonsolosu Lamb, kuvvetli müttefik birlikleri istedi, İzmir'in boşaltılması şartıyla Türkiye ile Yunanistan arasında ateşkes sağlanmasını önerdi. 

Yunan Hükümeti, 
Türkiye ile ateşkes yapması için İngiltere'nin arabuluculu k yapmasını istedi. İzmir'deki Yunanlıları korumak için yardım dilendi ve Anadolu'yu boşaltabileceğini bildirdi. 

Ali Kemal'in Peyamı Sabah'taki başyazısı: "üç senede beri Anadolu'yu al kanlara boyayan bu (o mücadelelerimizden hiç bır zaman bir fayda görecâğimizden emin değiliz! " 


3 Eylül 


EMET. Tavşanlı, Eşme ve Bigadiç kurtarıldı. 

Hükümet, birçok komutanı birer derece terfi ettirdi. Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa'nın rütbesi Mareşal ige, İsmet Nurettin, Yakup Şevki, Fahrettin Paşalar tümgeneralliğe yükseltildi. 
Asım, Emin, İzzettin, Ali Hikmet, Şükrü Naili, Kemalettin Sami, Kâzım, Naci, Sabri, Osman Nuri, Kâzım (Orbay) ve Mürsel Bey albaylıktan tuğgeneralliğe terfi ettiler 

Sosyalist Sovyet Hükümeti büyük zaferi bir telgrafla kutladı. "Ordunuzun zaferi, Rus milletini de aynı derecede sevindirdi. Türk halkı Mustafa Kemal'in önderliği ile emperyalizme direnecek gücü buldu." 

Yunanistan'ın Pire limanında savaş aleyhtarı gösteriler patlak verdi. 
Yunan gazeteleri hükümetin istifasını istemeye 


başladılar. 
İngiliz Dışişleri Bakanı Curzon, İstanbul'da- 


ki Yüksek Komiser Rumbold'dan Kemalistlerle ateşkes için nasıl ilişki kurulabileceğini sordu. 
Rumbold'un cevabı: “Mustafa Kemal, İstanbul'un boşaltılmasını bile (!) isteyebilir..." 

İtilaf devletlerinin İzmir konsolosları "'azınlıkların güvenliği"' için savaş gemileri istediler. 


ÜUYÜK saldırının 9. 

gününde Batı Cephesinde şiddetli çarpışmalar devam etti. Yunanlılar yaka yıka çekiliyor. Türk uçakları işgalcilerin kundakçılığına karşı ihtar bildirileri attılar. Bugün de Kula, Bigadiç , Buldan, Söğüt, Alaşehir kurtarıldı. 


Yunan Ordusunun tutunabileceğini hâlâ uman İngilizler, (o Yunanlıların ateşkes teklifini ancak bugün müttefiklerine ulaştırdılar. Teklif, Ankara'ya da bildirildi, Başbakan Rauf Bey, ateşkes teklifini Mustafa Kemal'e ulaştırdı. 

Yenilgiyi hafifletmek için ne yapılması geek tiği konusunda İngiliz Dışişleri Bakanlığı'nın yazışmaları devam ediyor.. Curzon, Rumbold'a Üç İtilaf Devleti Yüksek Komiserinin Ankara Hükümetini ateşkes görüşmelerine çağırmalarını önerdi. Rumbold bunun endişe verici olduğunu bildirdi. "Müttefikler İzmir'in tahliyesine kadar Yunanistan'ı himaye edeceklerini Kemalistlere bildirmelidir."  İngilizlerin İzmir Başkonsolosu Lamb da e rapor- da" İngilizlerin İzmir'den ayrılmalarına karar verdim" diye yazdı. 

İngilizlerin ünlü gazetesi The Times: "'Zafer haberleri mübalağalıdır'! 


5 Eylül 


ustafa Kemal, Ba 

kanlar Kurulu'nun dünkü ateşkes teklifini bildiren yazısına cevap verdi: 
"Yunan ordusu artık kesin olarak yenildi, Anadolu için görüşmeye lü- 


zum kalmadı. Ateşkes Trakya için sözkonusu olabilir"; 


Yunanlıların (o İzmir'i boşaltma gayretleri yogunlaştı. Osmanlı Bankasının İzmir Şubesi, Bankadaki hazineyi İngiliz zırhlısına taşımayı teklif etti. 

Fransa, İngiltere'nin teklifine cevap verdi: "Türkiye ile Yunanistan" ın arasına girmeyelim. 
Yunanistan Doğu Trakya'yı da boşaltsın." 

ngiliz Yüksek Komi seri Rumbold'un raporu; "Harrington, Mustafa Kemal karsısında tavizi- 


Dağlarda tek tek ateşler'yanıy 
Ve yıldızlar öyle şayak kalpaklı adâm nasıl ve ne zaman gel 


gülen bıyıkl 
"O" nu gördü. 


birden bire beş adım sağında, 


mizin nereye kadar varacağını bana sordu. Pelle ve Garroni (Fransz ve 


İtalyan meslektaşları) yalnız vatandaşlarının himayesi ile ilgileniyor-. 


lar... Mustafa Kemal hareketinin Mısır'da, Mezopotamya'da, Hindistan' da yankıları olacaktır..." 
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"ÜRK ordusu Balıkesire girdi Yunanlıların yaktıkları şehirde 18 bin yapıdan ancak 5 bini ayakta duruyor. Akhisar, Yenişehir, Köşk, Tire, Bayındır, Söke, İnegöl, Soma, Kırkağaç, Gönen, Pazarcık, Bilecik, Balya, Akhisar da kurtarıldı. 
Türk ordusunun önünden yel gibi kaçan Yunan Ordusu'na yetişmek mümkün olamıyor... 


rindeki siyah & rıldı. Siyah örtü, Bursa" nın düşman eline geçmesi 
üzerine 10 Temmuz 1920 
de örtülmüştü. 

İngilizlerin İzmir Başkonsolosu Lamb'ın İngilizlere tavsiyesi: “İzmir' den gidin!.,“ 

Batı basını İngiliz hükümetinin aleyhine dönmeye başladı: Morning Post: "Mustafa Kemal' 
in zaferiyle İzmir Türklere veriliyor. Böyle öldürücü bir hediyeyi Yunanlılara sunmak bir devlet adamının değil, bir kumarbazın teşebbüsü idi, . 
"The Times (Londra'da) :" Yunanlılar, Lloyd George"'ın ahmaklığının cezasını çekmektedirler," 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YDIN ordunun eline geçti. Bozdağın- dan inen zeybekler, Yunan ordusuna önemli bir kayıp verdirdiler, Düşman Manisa'yı yaktı. Yunanistan'dan takviye gönderilen 3 alay İzmir'e ancak gelebildi. Kaçan düşman, demiryolunu da 


N 


rdu. 


ftii, öyle fi 


Büyük Taarruz sabahı Mustafa Kemal diğer subaylarla birlikte 


Türkiye halkı yeni 
30 Ağustoslar yaratacak 
güce sahiptir 


30 Ağustos Türkiye halkının zafer ve 
bayram günü. Anadolu, 26 Ağustos'ta başlayıp 9 Eylül'de İzmir'de sona eren büyük taarruzla tamamen kurtarıldı. 9 Eylül'de İzmir'e giren Kurtuluş Orduları dünyanın ilk kurtuluş savaşını başarıyla sona erdiriyor ve bütün dünyaya bağımsızlik için mücadeleye azmetmiş bir milletin neler yapabileceğini gösteriyordu. 

Kurtuluş Savaşımızla o yılların kabadayısı İngiliz emperyalistlerinin Türkiye üzerindeki emellerine kesin bir darbe indirdik. İngiliz Hükümeti parçalayıp kolayca yutabileceği bir lokma yakaladığını sanıyor ve ülkemizin her köşesini birilerine 


dağıtıyordu. Ama onların hesabında olmayan, Türkiye halkının bağımsızlık ve özgürlük tutkusuydu. 

Mustafa Kemal önderliğinde “Ya İstiklal Ya Ölüm" şiarıyla (o mücadeleye atılan Türkiye halkı, hainlerin ve uzlaşmacıların hesaplarını da altüst etti, Ali Kemal'lerin 


İngi 


şakşakçılığı, mandacıların teslimi- 


yeti 30 Ağustos'la birlikte tarihe gö- 


müldü. 


Bugün de ülkemizin önünde bağımsızlık ve özgürlük için mücadele görevi var. 
30 Ağustos'un kararlı mücadele ruhuna 
her zamankinden daha çok muhtacız. 
Türkiye halkı bu zor durumu yenecek cevhere sahiptir. Her zaman olduğu gibi zorluklar başarının anası olacaktır. 


Ne Kurtuluş Sava 


teyen ve İstiklal 


ızı unutturmak is- 


ışı'na saldıran Rus 


sosyal-emperyalistleri, ne de MHP, amaçla- 


rına y: 


acaklardır. 
Türkiye halkı yeni 30 Ağustoslar yara- 


tacak güce sahiptir. 


kullanılmaz hale getiriyor. Erler, karaya çıkmayı ve savaşmayı reddettiler, Gemiler Çeşme' ye çekildi, 

14. Süvari Tümeninin cephane isteği Kolordu Komutanı Fahrettin tarafından "'Kılıca kuvvet" denilerek gerı çevrildi. 
Komutanı olduğu 2. Ordunun yavaş hareket ettiği eleştirilince General Yakup Şevki ordusunun lağvedilmesini, kendisine birer; görevi verilmesini istedi... 

Emperyalistler, yenilginin suçunu birbirlerinin üstüne yüklemeye başladılar. Lord Curzon, "Yenilgi Fransa'nın ihanetin- den ileri geldi" dedi. 

İngiltere hükümeti İstanbul'dan çekilmemeye, Gelibolu'ya asker çıkarmaya karar verdi, İngil tere, Türkiye'yi parçalamak için baştan beri kullanmaya çalıştığı Türkiye'deki «azınlıkların "himayesi" işine bu sefer de Milletler Cemiyetini bulaştırmak için teşebbüse geçti, Curzon'un teklifine göre Milletler Cemiyeti Anadolu ve Trakya' daki azınlıkların himayesini üzerine almalı... 

İtilaf devletleri, Yunanistan adına Ankara hükümetine resmen ateş kes teklif ettiler. 

İngilizler ve Fransızlar 


kendi kolonilerini korumak üzere İzmir'e asker çıkardılar, 
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MANA ve Nif (Kemalpaşa) kurtarıldı. 
Başkomutanlık, süvari kolordusuna, bütün hızıyla İzmir'e yetişip şehri işgal etme emrini verdi. 
—Yunan birlikleri İzmir'i tamamen boşalttı. 
Tekirdağ'dan getirilen Yunan birlikleri Urla'da isyan ederek karaya çıkmayı reddettiler. 
Bursa'nın yakılmaması için üç müttefik subay Bursa'ya gönderildi. 
İstanbul basını camilerde mevlüt törenleri dü- 


zenledi. Abdülmecit de Ayasofya'daki mevlüde katılıyor. 


İngiliz Yüksek Komiserinin raporu: "Üç yüksek Komiser, İzmir'in Türklere teslimi için Amiral De Bdock'un aracılık etmesine izin verdi- 


ler" 
9 Eylül 


1 unde 350 kilometre yol alan Türk Ordusunun öncüleri Türklerin coşkun sevgi gösterileri ve attıkları çiçekler içinde İzmir'e girdi. Türk bayrağı Kadifekaleye çekildi. Bir Fransız deniz subayı Birinci Tümen Komutanı Mürsel Baku'ya bir isteği olup olmadığını sordu. Mürsel Paşa, tek istekte bulundu: "İzmir" in alındığını Ankara'ya bildiriniz.” Bu haber, tel- 


sizle Ankara'ya, Batı Cephesine ve İstanbul'a bildirildi. 


Bütün yurtta olduğu gibi İstanbul'da da coşkun gösteriler yapıldı. İngiliz İşbirlikçisi Hürriyet ve İtilaf Partisi merkezine de bayrak çekildi. 
Ali Kemal'in bugünkü yazısının başlığı da "Türkün bayramı 1..." 

Afrika'nın ortalarında 


bulunan Naoribi'den 


Naoribi Müslümanlar. 
Birliği imzasıyla İstanbul' daki İngiliz Yüksek Komiserliğine çekilen telde "Mustafa Kemal'in kahraman ordusunun daha nicè » zaferler kazanması için samimi olarak dua ediyoruz" deniyor. Mr sır, Hindistan ve daha birg: verden de Mustafa 


emal'e kutlama telgrafları yazılıyor. 
10 Eylül 
USTAFA Kemal, 


Fevzi ve İsmet Paşalar karargahları ile birlikte İzmir'e geldiler. Can- dan gösterilerle karşılandılar. Mustafa Kemal, "Eğer Yunan Kralı esirlerimiz arasında bulunuyorsa bu, taçlıların felaketli günlerde sarayların- dan başka birşey düşünmediklerindendir " dedi. 

15 Mayıs 1919'da Yunan askerleri İzmir'e girerken onları kutsayan 


İzmir metropoliti Kris tomos, halk tarafından linç edildi. 


Bursa ve Torbalı da kurtarıldı. 

İstanbul'da öğrenciler zafer gösterileri yaptılar. 

Tevfik, Paşa Bakanlığındaki İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal'i zaferden dolayı tebrik etti. 
Padişah ise tebrike yanaşmıyor. 3,5 yıldır Anadolu hareketine küfre- den, yurtseverleri idama mahkum eden İngiliz işbirlikçileri şaşkınlık içinde, Peyamı Sabah ga gazetesinde Ali Kemal bugünkü son yazısında "Amaçlar birdi ve birdir!"' diye yazdı. 

Türkiye'nin emperyalizme karşı kazandığı bu ilk zafer bütün ezilen milletlerde büyük coşku ve sevgiyle karşılandı. 
Haber Hindistan'a ulaştığı zaman büyük şenlikler yapıldı. Bütün Hindistan'da Mustafa Kemal milli bir sembol haline geldi. Bombay'da bir cami duvarında 'Zindebat Mustafa Kemal' diye yazıldı. "Sinha: Mustafa Kemal ve Mahatma Gan- di" 

O yıllarda sosyalist olan Sovyetler'in Ankara temsilcisi Aralof, büyük zaferden dolayı Büyük Millet Meclisini kutladı: "Yaşasın Doğu'nun emperyalizme karşı elde ettiği zafer!" 

Büyük Taarruz ve Takip'in blançosu: 

Türk ordusunun kayıpları. Şehit: 146 subay, 
2 bin 377 er, Yaralı: 378 
subay, 9 bin 477 er. Kayıp-esir: 1865, 

Yunan Ordusunun kayıpları: 18 bin 250 ölü. 
35 bin esir-kayıp, 16 bin 
080 yaralı. (Bütün kayıpları Anadolu'daki Yunan askeri varlığının yüzde 33'ü.) Ayrıca Yunan toplarının yüzde 52'si (213), 
900 ağır, bin hafif makinalı tüfek ele geçirildi. 
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